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Kerkdiensten 
 

Zondag  
  1 december 
10 uur 

Ds. L.J. Lingen, Sommelsdijk 
1e coll.: Werelddiaconaat Moldavië 
2e coll.: voor de kerk 

1e Advent 

Zondag  
  8 december 
10 uur 

Ds. Dick ter Horst, Hellevoetsluis 
1e coll.: Ghana Kerk in actie 
2e coll.: voor de kerk 

2e Advent 

Zondag  
15 december 
10 uur 

de heer Teun Caberet, Beverwijk 
1e coll.: Wereld diaconaat Palestina  
2e coll.: voor de kerk 

3e Advent 

Zondag  
22 december 
10 uur 

Mw. Marloes Luijendijk, Oude Tonge   
1e coll.: Jonge generaties Nederland 
               Kerstchallenge 
2e coll.: voor de kerk 

4e Advent 

Dinsdag 
24 december 
22 uur 

de heer Arend Voogt, Zuidland 
1e coll.: onbekend 
2e coll.: voor de kerk 

 

Kerstnachtdienst 

Woensdag  
25 december 
10 uur 

de heer Leo Markwat, Battenoord 
1e coll.: Stichting Kairos Nederland 
2e coll.: voor de kerk 

Kerstfeest 
mmv de cantorij  
en musical 

Zondag 
29 december 
10 uur 

Marloes en Sietske 
1e coll.: Project Ruwanda 
2e coll.: voor de kerk 

 

Top 2000 dienst 

Dinsdag 
31 december 
19 uur 

Predikant Emmaüskerk 
1e coll.: onbekend 
2e coll.: onbekend 

 
Oudjaarsdienst 
Exoduskerk 

Zondag 
  5 januari  
10 uur 

de heer Peter Visser, Middelharnis 
1e coll.: Plaatselijk Diaconaat 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 
12 januari 
10 uur 

de heer Leo Markwat, Battenoord 
1e coll.: Kerk in actie, Nederland,  
               armoede 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 
19 januari 
10 uur 

de heer W.A. den Hertog 
1e coll.: Missionair werk Nederland 
2e coll.: voor de kerk 
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Meditatie 
 
Het kerstverhaal is misschien wel één van de meest vertelde verhalen uit de 
Bijbel. Een verhaal over hoop, licht, liefde en leven. Ik weet nog dat ik als kind 
kerst een heel fijn feest vond. In je mooiste kleren naar de kerk, een fijne 
kerstdienst bij de kindernevendienst, gezellig samenzijn en eten met familie. 
De laatste jaren vind ik het bijzonder om in de preken rondom kerst iedere 
keer een nieuwe boodschap of les te leren. Want wat wil God ons eigenlijk 
vertellen met het kerstverhaal? Naast de liefdevolle, warme en hoopvolle 
boodschap zit er voor ons toch ook wel een les in? 
 
Zo werd ik jaren terug door een vriendin uitgenodigd om een kerstnachtdienst 
bij te wonen in haar kerk. Spannend vond ik dat toen, om een dienst bij te 
wonen in een gemeente die ik niet ken. Misschien wel omdat het geloof 
belijden iets heel persoonlijks is? Iets waar ook gevoel bij komt kijken, 
waardoor ik het misschien iets minder makkelijk deel? Naast de muziek die we 
die avond hoorden en de liederen die we zongen, werd ik geraakt door de 
woorden van de spreker.  
 
Want zo vertelde hij het verhaal van kerst, de geboorte van onze Here Jezus. 
Het verhaal over Jozef en de hoogzwangere Maria die een lange reis naar 
Bethlehem maakten. Een reis die niet 
gemakkelijk was. En waarvoor geen 
plaats was in een herberg. Geen enkele 
herbergier wilde Jozef en Maria binnen- 
laten, ze hadden geen plaats om de 
Verlosser geboren te laten worden. 
Daarom kennen wij het verhaal zo, dat 
onze Here Jezus, de Verlosser, geboren 
wordt vlak bij de beesten, omdat de 
mensen Hem geen betere plaats gaven. 
Het eerste bedje van de Here Jezus is 
een voerbak van de beesten. Geen 
mooie, zachte, warme wieg, geen mooie 
babykamer, geen rijkdom of luxe, maar 
een stal met een voerbak.  
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De spreker vervolgde zijn verhaal met een vergelijking tussen de stal en ons 
hart. Jezus wil met ons zijn, Hij wil in ons zijn, Hij wil in ons hart leven en ons 
aansporen om Zijn liefde aan onze naasten te tonen. Maar als we heel eerlijk 
naar onszelf kijken, voor één momentje naar binnen keren, is ons hart dan 
warm, zacht en mooi? Zoals een wieg voor een baby? Of komt het meer in de 
buurt van een vieze voerbak? De hoopvolle boodschap mag zijn, dat God zijn 
enig geboren Zoon naar de aarde stuurde en geboren liet worden in een stal. 
Jezus werd in doeken gewikkeld en neergelegd in een kribbe. En hoe 'vies’ ons 
hart ook is, doordat we verkeerde dingen doen, zeggen of denken, Jezus wil 
áltijd in ons hart wonen.  
 
Ik wens je dan ook toe dat Hij je ook weer mag raken met deze hoopvolle 
boodschap, die doorklinkt uit het kerstverhaal wat je misschien al jaar in, jaar 
uit mag horen. En dat je het Licht wat 
hij achterlaat in jou, mag doorgeven 
aan iedereen die het ontvangen wil.  
Laat jij Hem ook toe in jouw hart? 
 
Ik wens jullie allemaal een heel fijn 
kerstfeest! 
 
Marloes Luijendijk-van Es 
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              AANDACHT VOOR..                                                                 

JARIGEN 
Op 3-12-2024 wordt Dhr. J. van Etten 83 jaar.  
Hij woont De Klaver 33 3245 XT Sommelsdijk. 
Op 3-12-2024 wordt Dhr. van Gurp 87 jaar. 
Hij woont Zeedijk 11 3243 LG Stad aan ’t Haringvliet. 
Op 5-12-2024 wordt Mevr. J.M. Spek-Vollmer(Margreeth) 

81 jaar. Zij woont Vroonweg 5 3247 CG Dirksland. 
De 2e 100-jarige in onze gemeente is Mevr. G. Koopman-Reinders. 
Zij wordt 5-12-2024 100 jaar. Zij woont Binnenpad 13 3241 EK Middelharnis. 
Op 14-12-2024 wordt Mevr. H. Stekelenburg-Westdijk 95 jaar.  
Zij woont Sperwer 321 3245 VP Sommelsdijk. 
Op 18-12-2024 wordt Mevr. W.L. Westhoeve-Kamman (Wies) 86 jaar. 
Zij woont Pimpelmees 59 3245 TW Sommelsdijk. 
Op 19-12-2024 wordt Mevr. T.M. Zoon-Vis 101 jaar.  
Zij woont Sperwer 39 3245 VP Sommelsdijk. 
Op 26-12-2024 wordt Dhr. C. van den Ouden (Cor) 86 jaar. 
Hij woont Antoon Coolenstraat 54 3245 MC Sommelsdijk. 
Op 27-12-2024 wordt Mevr. G. Andries-Hibma ( Geertje) 80 jaar. 
Zij woont Washingtonstraat 16 3255 VJ Oude-Tonge. 
Op 2-1-2025 wordt Mevr. van Damme- de Vente 84 jaar.  
Zij woont Sperwer 265 3245 VP Sommelsdijk. 
Op 6-1-2025 wordt Mevr. L.C.J. Olij -van der Wekke (Loes) 82 jaar.  
Zij woont Steigerdijk 1181 3257 LP Ooltgensplaat. 
Op 13-1-2025 wordt Mevr. K. van der Sar- Zoodsma (Klaske) 87 jaar.  
Haar adres is: Isaac da Costastraat 26 2345 RN Sommelsdijk. 
 
Huwelijksjubileum 
Dhr. en Mevr. C. Broere-E.C. Schellevis zijn op 5-12-2024 55 jaar getrouwd. 
Zij wonen Rubensplein 89 3241 AM Middelharnis. 
Dhr. en Mevr. J.W. van der Vliet zijn op 8-12-2024 12,5 jaar getrouwd. 
Zij wonen Pimpelmees 37 3245 TW Sommelsdijk. 
Dhr. en Mevr. C.G. Mackloet zijn op 15-12-2024 12,5 jaar getrouwd.  
Zij wonen Marga Mincopad 4 3241 DK Middelharnis. 
Dhr. en Mevr.T.C.de Knegt-C. Mostert (Teun en Ineke) zijn op 
18-12-2024 65 jaar getrouwd. 
Zij wonen Peuterdijk 44 3249 AW Herkingen. 
Dhr. en Mevr. C. van der Kroon-S.G. van Oorschot zijn op 21-12-2024 
40 jaar getrouwd; zij wonen Generaal Snijderstraat 8 3244 BC Nieuwe-Tonge.  
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Eeuwigheidszondag   - 24 november 2024 

In de spiegel zien wij de glans van de herinneringen. 
De glasscherven geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons 
bestaan. Het missen van hen die ons dierbaar waren. 
De bloemen symboliseren het tijdelijke en het eeuwige. Verwijzend naar het 
schone van het hiernu- en het hiernamaals. 
De heijdera, die als wortels de grond raken, zijn wij, de mensen van het nu. 
Blijvend verwant met hen die ons ontvallen zijn. 
 

                    

Bert Voorberg 
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Advent en Kerst 2024 

Als nieuw - leven in het licht 

Advent is een tijd van uitkijken en verwachten.  
We laten ons elk jaar opnieuw verblijden door het feit dat God ons als 
kwetsbaar kind nabijkomt. In het donker van deze wereld is het bemoedigend 
dat het licht van het koninkrijk al zichtbaar wordt onder ons in het hier-en-nu. 
Het komt, en het is er, overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem 
laten vinden. 
 
In de periode van Advent tot en met Kerst staan bij de schikkingen de gebruikte 
teksten en een korte uitleg. De symbolische uitwerkingen zijn verbonden aan 
de kernwoorden uitkijken, verwachten, soms iets zien, Jezus vinden. 
Verwachten dat het licht naar ons toe komt, elke week iets dichterbij. 
 

 
 

Bert Voorberg 
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  Verslag van de Seniorenmiddag op maandag 21 oktober, 
                        met apotheker Arie Jan Jordens 
 
Wat een leervolle seniorenmiddag was dit weer. Meestal is deze middag, die 
duurt van 15.00 uur tot 16.30 uur, de laatste maandag van de maand. Maar in 
verband met de komende ontmoetingsdagen, was iedereen gevraagd om een 
week eerder te komen. De opkomst was geweldig!! Mede door het onderwerp 
wellicht. Het is echter altijd heel gezellig en vooral bedoeld voor het onderlinge 
contact. De inloop is al om half drie en de koffie en thee staan altijd klaar. 
 
Mariska opende met een mooi gedicht, waarna de kaars werd aangestoken en 
ze daarna de apotheker het woord gaf. Die stelde zich voor maar was voor 
velen een bekende. Hij maakte gebruik van de beamer en gaf daarbij een zeer 
goede uitleg over het gebruik van medicijnen. 
In het bijzonder het medicijngebruik van ouderen, die meestal meerdere 
medicijnen tegelijk moeten innemen. Die kunnen elkaar wel eens in de weg 
zitten en dan kan de apotheker (universitaire opleiding) daarin bekijken wat er 
te verbeteren valt. 
Van tijd tot tijd is het ook raadzaam om eens te checken of er medicijnen vanaf 
kunnen. Er verandert in de loop van de tijd ook vaak iets. 
 
Alles bij elkaar niet alleen een gezellige, maar ook een zeer leerzame middag, 
waar ook alle aandacht was voor de vragen van onze senioren. 
Aan het einde van de middag bedankte Mariska de apotheker en overhandigde 
een boekenbon, waarna we afsloten met het zingen van een lied. 
 
Komt u ook de volgende keer? U bent hartelijk welkom. 
 
Loes Olij. 
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HARTELIJK DANK 
 

 
Wat een belangstelling weer na mijn thuiskomst uit 
het ziekenhuis. Veel lieve kaartjes en berichtjes uit de 
gemeente! 
Dat doet een mens goed! 
Verder gaat het herstel voorspoedig, maar MOET mezelf wel in achtnemen! 
 
Lieve groet, 
Francien Dees  
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Nieuws van Vorming & Toerusting 
 

Naar een nieuwe grens, 
het levenseinde.  
 
Dr. Anke Roks en Ds. Emmy 
Lingen-van Veen. 
Maandag 20 januari 2025 om 
20.00 uur in de Emmaüskerk, 
Kon.Julianaweg 64, Middelharnis 
  

Wat te doen als het bijna ‘zover’ is. Kunnen familieleden mantelzorg 
verrichten, ja, tot hoever en hoelang. Wanneer kun je een beroep doen op 
externe palliatieve zorg? Vragen die wellicht leven maar die je niet zomaar aan 
de orde stelt. En uiteindelijk dient de dood zich aan, ontredderd blijf je achter. 
Echter onmiddellijk daarna word je voor keuzes gesteld rondom de uitvaart 
van de overledene. Wat kun/moet je doen? Voor welke keuzes komt je te 
staan, en kun je je daarop voorbereiden? En wat zijn de consequenties van je 
keuze? Want de weg is naar het levenseinde verschilt per persoon: zorg gericht 
op pijn- en symptoombestrijding; palliatieve sedatie of euthanasie. Het is 
belangrijk om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven. Kunt 
en wilt u gereanimeerd worden bij een hartstilstand? Wat is lijden voor u? 
Welke behandelingen zijn er om pijn en lijden te verlichten? Wilt u een 
behandeling wel of juist niet? Wanneer is er sprake van ondraaglijk lijden. Hoe 
kunt u uw leven zo goed mogelijk afronden? En wat moeten we ons voorstellen 
bij de geestelijke verzorging rondom het levenseinde? Wanneer kun je een 
beroep op iemand doen en wat kan een geestelijke verzorger betekenen? Wat 
mag u verwachten van pastorale zorg door een geestelijk begeleider? Een 
huisarts en een pastor zullen deze avond vanuit hun ervaringen u informeren 
over de praktijk. De toegang is vrij, u mag aan het einde van de avond een 
bedrag doneren voor wat het u waard was.  
 
Welkom! 
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Er zit muziek in de kerk! 
 
Marcel den Dulk 
Maandag 17 februari 2025 –  
20.00 uur 
Emmaüskerk - Kon. Julianaweg 
64 Middelharnis 
  

 
Als we horen over kerkmuziek denken we meestal aan een orgel en zingen. 
Maar de ene kerk is de andere niet. Het gaat van psalmen op hele noten in 
reformatorische kerken tot liederen van aanbidding in evangelische kerken of 
groepen. Ook een veelheid van muziekinstrumenten die ook in de 
popindustrie worden gebruikt komen voorbij. Hoe wordt muziek vormgegeven 
en beleeft, er is een wereld van verschillen. Muziek en zingen verbindt en kan 
je veel energie geven. Ook bekend is de stelling zingen is twee keer bidden. 
Muziek doet iets met je hersenen. Zelf muziek maken zorg voor veranderingen 
in de grijze stof en een toename van verbindingen in gebieden van je hersenen 
die betrokken zijn bij het luisteren en motoriek. Ook luisteren naar muziek 
heeft een positieve invloed op je hersenen. Hoe doen we het als kerken en hoe 
kunnen we muziek een betere rol laten vervullen in de kerk(diensten). Marcel 
den Dulk gaat ons meenemen in die zoektocht. Hij is pianist, organist 
muziekdocent en dirigent en daarnaast ook organisatie- psycholoog en kan ons 
er veel over leren. De toegang is vrij, u mag aan het einde van de avond een 
bedrag doneren voor wat het u waard was.  
 
Welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

 

AGENDA              
 

Datum Activiteiten Locatie Aanvang 

  5  decemer géén Breicafé   

11 december Koffie met noten Jeugdruimte 11.00 uur 

12 december Kerst met In Touch Kerkzaal 20.00 uur 

13 december Kerstviering  Kerkzaal  15.00 uur  

19 december Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

  2 januari Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

16 januari Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

20 januari Naar een nieuwe grens 
het levenseinde 

Emmaüskerk 20.00 uur 

22 januari Koffie met noten Jeugdruimte 10.00 uur 
 
 

                            Groeten van het breicafé                                                          
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       Kerstviering
  
   
                                                            
                                
  
  
 
 
 
 
                     
 

 
We nodigen u van harte uit op deze middag om samen te zingen, 
te luisteren, te vieren en te ontmoeten! 
 
Aanmelden voor 8 december via: 

• Inschrijven op lijsten na afloop van de kerkdienst 

• Via mail: jokevandriel@hotmail.com 

• Joke 06 12950863 
 
Vervoer nodig? De Exodus taxi staat klaar om u op te halen.  
Geef dit door bij uw aanmelding. 
 
Diakonie Exoduskerk 
Bep, Arja, Joke en MarieAntoinette 

KERSTVIERING  
 

Vrijdag 13 december 
     
    Aanvang 15.00 uur 
    Einde       19.00 uur        
     
Exoduskerk Sommelsdijk 
 
 

mailto:jokevandriel@hotmail.com
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Koffie met noten 
 

Onze laatste bijeenkomst dit jaar is op woensdag 11 december. 
Deze keer zal het samenzijn op een andere manier ingevuld worden. We willen 
een kerstviering houden met een lunch. Daarom zijn de tijden aangepast, we 
starten om 11.00 uur met koffie/thee en na het zingen van liederen over de 
geboorte van Jezus gebruiken we de lunch. 
Om ongeveer 13.30 uur ronden we de lunch af. 
We zitten ook nu in de jeugdruimte, via de achterdeur te bereiken. 
Bij de vorige bijeenkomst heeft eenieder al aangegeven of men aanwezig kan 
zijn. Tevens wat er door iedereen meegenomen wordt. 
We hopen op een mooie bijeenkomst met elkaar. 
Tot 11 december! 
 
Emmy Lingen, 06-81666310 
Margot van de Wiel, 06-13023904 
 
P.S. Voor in de agenda; de eerste Koffie met Noten in 2025 is 22 januari. 
 
 
 
 
 



 

16 
 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTEN 
 
1 december Werelddiaconaat Moldavië  
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en 
aandacht die ze nodig hebben. 
In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze 
kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en drinken en hulp 
bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en 
kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een 
warme douche.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/opvangmoldavie 
Wat betekent dit project voor Nastea? 
“Als mijn school uit is ga ik direct naar Bethania. Dat doe ik al héél lang, want 
mijn moeder is daar ook. Ze is juf in een van de huiswerkklassen. Eerst krijgen 
we in de eetzaal een warme maaltijd. Het is altijd zo lekker! En gezellig, want 
mijn vrienden Alex en Nathan zijn er ook. Na het eten mogen we een poosje 
buiten spelen op het grote sportveld. Na een poosje roept de juf ons, en gaan 
we in de klas ons huiswerk maken. En als er nog tijd over is, mag ik schilderen. 
Dat doe ik het aller-, allerliefst!” 
 
8 december Ghana Kerk in Actie  
In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen oogst 
te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron van extra inkomen. Vrouwen 
verzamelen en verkopen de noten en verwerken een deel tot sheaboter. 
Ieder jaar kunnen 20.000 vrouwen leren om dit zo efficiënt mogelijk te doen. 
Door goed samen te werken krijgen ze een betere prijs voor hun producten. 
Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen kracht verder. 
Lees meer op: kerkinactie.nl/boeringhana 
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15 december Wereld diaconaat Palestina Een stem voor jongeren in de 
samenleving 
Het ontbreken van ieder perspectief ontneemt veel Palestijnse jongeren alle 
moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA 
Palestine wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun 
trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. 
Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor 
een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma’s en podcasts 
ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten 
jongeren hun stem in de samenleving. 
 
22 december Jonge generaties Nederland Kerstchallenge 
Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke 
jeugdgroepen, mee aan de Kerstchallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens 
dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen 
uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. 
Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom 
God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede 
mogelijk maakt. 
 
25 december Stichting Kairos Nederland  
Stichting Kairos te Dirksland bestaat inmiddels al twee jaar. De stichting biedt 
opvang aan en begeleiding van kwetsbare jongvolwassenen. Denk aan 
dakloosheid, verslavingsproblematiek of zorg vermijdend gedrag. Het werk 
van de stichting is een breed gedragen maatschappelijk initiatief, dat wij als 
kerk ook graag ondersteunen. 
 
29 december Project Ruwanda  
Rusizi ligt in het westen van Rwanda. Het is een gebied met veel 
landbouwgrond en enkele kleine steden. Veel gezinnen hebben de grootste 
moeite om rond te komen. Met name jonge kinderen zijn daardoor erg 
kwetsbaar. Ze eten te weinig of te weinig gevarieerd. Veel kinderen gaan niet 
naar school. Jongeren hebben geen perspectief en trekken weg uit het gebied. 
Ze vestigen zich in de steden maar hebben door hun lage opleiding geen kans 
op werk. Doordat kinderen zonder ouders opgroeiden, zijn ze weinig ingelicht 
over hiv en aids. Daardoor ontstond een hiv/aids epidemie, waardoor nog 
meer kinderen opgroeien zonder enige vorm van begeleiding. 
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ZELFHULPGROEPEN 
Red een Kind zet samen met partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise 
(AEE) zelfhulpgroepen op, waarin ouders leren hun omstandigheden zelf en 
samen te verbeteren. De impact van deze werkwijze is groot. Het hele dorp 
wordt hierbij betrokken. Jongeren leren in zes maanden een beroep, zodat zij 
weer kans maken op de arbeidsmarkt. 
 
In gemiddeld zeven jaar zijn duizenden gezinnen blijvend in staat om voor een 
eigen inkomen te zorgen. Hun zelfvertrouwen groeit. Bovendien wordt 
gaandeweg gewerkt aan het herstel van het onderlinge vertrouwen, dat na de 
genocide in 1994 ernstig was beschadigd. Langzaam maar zeker wordt de 
opbrengst van het land vergroot en komt er meer inkomen, waardoor kinderen 
weer naar school kunnen. Zo bloeien kinderen en gezinnen op en krijgen hele 
dorpen in Rusizi weer toekomstperspectief!  

5 januari Plaatselijk Diaconaat  
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze 
eigen gemeente, zoals de kerstviering voor ouderen. 
 
12 januari Kerk in actie, Binnenlands diaconaat(Nederland, Armoede) 
De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes 
nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan 
kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in 
ons land. 
 
De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten 
voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met 
SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of 
voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 
 
19 januari Missionair werk (Nederland, proefplekken) 
Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, 
nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De 
Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven met subsidie die zich richten op 
doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of zich 
richten op regio’s waar de kerk kwetsbaar is.  
Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of 
mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.                                                         
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FINANCIËN VAN DE KERKRENTMEESTERS 
                COLLECTE OVERZICHT 
 
De opbrengsten van de collecte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er komt op 5 manieren collecte geld binnen: 

• collecte in de kerk 

• collectebonnen in de kerk 

• ExodusApp 

• ApostelApp 

• overboeking op de rekening 
Met vriendelijke groet, Fred van Leersum 

Datum Bedrag  Datum Bedrag 

week 1 € 172,70  week 23 € 102,00 

week 2 € 210,50  week 24 € 141,95 

week 3 € 147,15  week 25 € 188,80 

week 4 € 198,95  week 26 € 265,85 

week 5 € 278,50  week 27 € 222,30 

week 6 € 326,45  week 28 € 257,10 

week 7 € 158,50  week 29 € 202,25 

week 8 € 235,40  week 30 € 313,95 

week 9 € 262,30  week 31 € 216,90 

week 10 € 262,85  week 33 € 190,25 

week 11 € 145,35  week 34 € 245,00 

week 12 € 263,05  week 35 € 247,25 

week 13 € 243,45  week 36 € 211,90 

week 14 € 363,45  week 37 € 157,55 

week 15 € 168,20  week 38 € 210,25 

week 16 € 201,25  week 39 € 388,15 

week 17 € 248,05  week 40 € 251,50 

week 18 € 157,85  week 41 € 170,90 

week 19 € 177,70  week 42 € 219,65 

week 20 € 166,00  week 43 € 317,05 

week 21 € 222,10  week 44 € 310,25 

week 22 € 131,30    
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2025 komt eraan  
 
Op 11 januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het overkoepelende thema is 
ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We staan daarbij dit jaar 
vooral stil bij het geschenk van de lokale kerk voor alle mensen die er, van 
dichtbij of met wat meer afstand, bij betrokken zijn. Tijdens de Actie krijgen 
alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse 
financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2025 weer op u mogen rekenen!  
 
Voor de kerk van morgen 
Uw steun is belangrijk, want de kerk is van grote waarde. Het is een plek waar 
we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het 
leven met elkaar delen. Of vul zelf maar in: wat is het geschenk van de lokale 
kerk voor u?  

Heel graag willen we ook het 
komende jaar en in de verdere 
toekomst van betekenis zijn voor 
mensen die verdieping en 
ontmoeting zoeken. We willen 
uitnodigend zijn voor jonge mensen 
en voor mensen die God nog niet 
kennen. We willen mooie en 
inspirerende diensten organiseren, 
evenals verbindende 

activiteiten daaromheen. Kortom: we willen ervoor zorgen dat het geschenk 
van de lokale kerk zoveel mogelijk mensen bereikt. Maar dat alles kost geld. 
Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.   
                                                                                           
Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans 
en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de actieperiode van 
11 tot 25 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw 
bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk voor meer informatie op 
www.exoduskerk.nl  Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze 
al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 
 
Kerkrentmeesters  

http://www.exoduskerk.nl/
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COLLECTE OPBRENGSTEN VAN DE DIACONIE 
 
 
De opbrengsten van de collecten in de maanden september en oktober 2024 
waren: 
 
Datum           Doel        Bedrag  

   01-09   Missionair werk Nederland  €    266,65 

   08-09   KIA, hulp aan Soedan  €    232,05 

   15-09   Project Ruwanda  €    294,65 

   22-09   KIA, hulp aan Syrië  €    418,99 

   06-10   KIA, Israëlzondag  €    214,90 

   06-10    Voedselbank G-O (avondmaalcollecte)  €    169,60 

   13-10   Hospice Calando  €    224,95 

   20-10   Voedselbank G-O  €    433,10 

   27-10   Project Ruwanda  €    354,85 

 

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door 
de diaconie ontvangen overschrijvingen. 
 
Verder mochten wij in september en oktober nog giften ontvangen van 
€ 12,50, € 12,50, € 20,00 en € 20,00. 
Tenslotte ontvingen wij op 30 augustus nog een hele mooie gift van € 400,-, 
die zeker niet onvermeld mag blijven. 
 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Met vriendelijke groet,                           
namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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LEESROOSTER 
 
 

 
 

  

Januari  

1 Psalm 92 

2 Titus 1,1-4 

3 Titus 1,5-16 

4 Titus 2,1-10 

5 Psalm 87 

6 Titus 2,11–3,7 

7 Titus 3,8-15 

8 Psalm 136 

9 Lucas 2,41-52 

10 Lucas 3,1-9 

11 Lucas 3,10-20 

12 Lucas 3,21-38 

13 Psalm 42 

14 Spreuken 1,1-19 

15 Spreuken 1,20-33 

16 Spreuken 2,1-22 

17 1 Korintiërs 11,1-16 

18 1 Korintiërs 11,17-34 

19 1 Korintiërs 12,1-11 

December  

2 Zacharia 14,12-21 

3 Psalm 115 

4 Jesaja 40,1-11 

5 Jesaja 40,12-26 

6 Jesaja 40,27-31 

7 Psalm 126 

8 2 Petrus 3,1-9 

9 2 Petrus 3,10-18 

10 Psalm 50 

11 Jesaja 35,1-10 

12 Psalm 64 

13 Sefanja 3,1-8 

14 Sefanja 3,9-13 

15 Sefanja 3,14-20 

16 Psalm 44,1-9 

17 Psalm 44,10-27 

18 Lucas 1,1-25 

19 Lucas 1,26-38 

20 Psalm 145 

21 Micha 5,1-8 

22 Lucas 1,39-56 

23 Lucas 1,57-66 

24 Lucas 1,67-80 

25 Lucas 2,1-21 

26 Psalm 98 

27 Psalm 97 

28 Psalm 8 

29 Lucas 2,22-35 

30 Lucas 2,36-40 

31 Psalm 90 
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  COLOFON 
  

Administratie 
Exodus Gemeente PKN 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 
Scriba:  
Conny Wesdorp 
Tel. 06-10775858 
 
Distributie Verbinding 
Janita van der Have 
06-51230663 

Predikant 
Vacant 
 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

 
Kopij voor het volgende nummer 
t/m maandag 6 januari 2025 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 

 
De redactie behoudt zich het recht  
voor wijziging van de kopij.  
Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
 
 
Redactie 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
 
 
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 61e jaargang, nummer 8, 
december 2024 – januari 2025 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid 
van 20 stuks. Via website/kerk app 
is betaling via Ideal en bezorging 
als vanouds. 
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
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