


Kerkdiensten

Zondag Mevrouw A. van Putten, Dirksland Palmzondag
29 maart 1le coll.: Missionair werk Nederland m.m.v. de cantorij
10 uur 2e coll.: voor de kerk
Woensdag Mevrouw J. Andries-de Bakker Avondgebed
1 april Geen collecte In Emmaiiskerk
19.30 uur
Donderdag Ds. B. Kuipers, Rotterdam Witte Donderdag
2 april collecte: Save the San Namibia Schrift & Tafel
19.30 uur In Emmaiiskerk
Vrijdag Ds. B. Kuipers, Rotterdam Goede Vrijdag
3 april Geen collecte In Exoduskerk
19.30 uur
Zaterdag Ds. B. Kuipers, Rotterdam Paaswake
4 april Geen collecte In Exoduskerk
21.30 uur
Zondag De heer K. Bos, Goes Pasen
5 april le coll.: Werelddiaconaat India
10 uur 2e coll.: voor de kerk
Zondag Mevrouw Marloes Luijendijk Jeugddienst
12 april le coll.: Veldwerker G-O mmy. Exalt
11 uur 2e coll.: voor de kerk
Zondag Ds. L.J. Lingen, Sommelsdijk
19 april 1le coll.: Pastoraal Diaconaal Centrum
10 uur De Herberg
2e coll.: voor de kerk
Zondag Ds. De Meiresonne, Den Haag
26 april le coll.: Diaconaal Quotum
10 uur 2e coll.: voor de kerk
Zondag Prop. A. Rolfes, Oud-Beijerland In Emmaiiskerk
3 mei le coll.: KIA Noodhulp Myanmar
10 uur 2e coll.: voor de kerk
Zondag De heer W.A. den Hertog, Dirksland m.m.v. de cantorij
10 mei le coll.: Stichting de Boei G-O
10 uur 2e coll.: voor de kerk

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet:

www.exoduskerk.nl




Opstanding

Het is lastig om aan
mensen uit te leggen wat
Pasen en Opstanding nu
eigenlijk betekenen. Bij de
uitleg van “The Passion”,
die dit jaar voor de
zestiende keer op Witte
Donderdag uitgevoerd
wordt (dit keer in
Dwingeloo), staat dat het A
Jezus’ verhaal is van == =
Geloof, Hoop en Liefde, dat ons inspireert om het goede te doen en naast
elkaar te staan. Dat is natuurlijk waar, maar is dat het hele verhaal? Het woord
Passie komt van het Latijnse woord “pati”, wat letterlijk “lijden” betekent. In
de Mattheus Passion van Johan Sebastian Bach kennen we de passie in de
betekenis van de lijJdensweg van Christus. De ultieme liefde tegen het ultieme
kwaad. Hierdoor redt hij mensen uit de macht die zonde en dood over hen
heeft. Hij bevrijdt ons van Satan, onreine geesten, ziekten, natuurgeweld,
maatschappelijke uitsluiting, hypocrisie en de aangeboren neiging om over
anderen te heersen. Hij heeft de macht van het kwaad doorbroken en zo op
aarde Gods heerschappij uitgeroepen. Wat een hoop en inspiratie geeft dit aan
ons!

Als je ervoor kiest om met Jezus te gaan leven, dan kies je voor een nieuw
leven. Je leeft “in” Christus, in dienst van Gods komende nieuwe wereld. Je
wordt één met Christus, wat betekent dat je gestorven bent met hem en deelt
in een nieuw leven.

Heel praktisch betekent dit dat je uit je comfortzone komt, anderen dient, de
kant van armen, verdrukten en vluchtelingen kiest en hen bijstaat, kortom in
opstand komt tegen onrecht. Op je eigen manier, met je eigen capaciteiten.
Dat doe je met vallen en opstaan, omdat je een gewoon mens bent. Maar je
weet je gedragen door Gods liefde en door de Geest.

Op weg naar Zijn Koninkrijk.

Heleen van der Meijden



Het gedenken van gemeenteleden in de Verbinding

Sinds we vacant zijn, zijn er geen berichten meer verschenen waarin we een
overleden gemeentelid gedenken, ofwel: een ‘In memoriam’. Dit was altijd de
taak van de predikant, en doordat er veel op ons af kwam, is dit onbedoeld
blijven liggen.

Inmiddels hebben we over dit punt gesproken in het ouderlingenoverleg. We
gaan proberen vanaf heden weer een ‘in memoriam’ te plaatsen als een
gemeentelid overleden is en er een kerkelijke uitvaart is geweest. Zo mogelijk
zal de voorganger die de dienst geleid heeft, dit bericht schrijven.

Helaas is het voor ons niet mogelijk om met terugwerkende kracht alsnog een
‘in memoriam’ te schrijven voor alle gemeenteleden die in de afgelopen ruim
anderhalf jaar zijn overleden. Weet dat zij van net zoveel waarde en betekenis
waren als onze gemeenteleden van wie hier wél woorden ter gedachtenis
geschreven zijn!

Uw ouderlingen




In memoriam: Cornelis — Cor — de Vos

Op woensdag 18 februari namen we in de Exoduskerk afscheid van ons
gemeentelid Cor de Vos. We lazen uit Prediker 3, een gedeelte dat Cor
aansprak. De tekst vertelt over verschillende tijden die er in een mensenleven
kunnen zijn. Tussen Cor’s geboorte in Ooltgensplaat op 24 april 1933 en zijn
sterven in Nieuw Rijsenburgh op 12 februari 2026 zaten vele tijden waarin van
alles gebeurde, bleek uit de vele herinneringen die zoons Bram en Daan en
enkele kleinzoons deelden.

Zo was er ook voor Cor, net zoals Prediker noemt, een tijd van oorlog: de
Tweede Wereldoorlog, die hij als jongen meemaakte en die veel indruk op hem
maakte. In zijn verdere leven was er een tijd van vrede. Een tijd waarin rouw
en verdriet om zich heen sloegen in zijn omgeving, was de tijd van de
watersnoodramp van 1953.

Prediker heeft het ook over een tijd van dansen en die heeft Cor ook gekend.
Hij is zijn leven samen met zijn vrouw Martha dansend begonnen, op dansles,
nadat ze elkaar op ‘de Diek’ hadden leren kennen. Daarna volgden vele
gelukkige tijden in de Prinses Marijkestraat. De komst van hun twee zoons en
later de schoondochters en de geboorte van hun zes kleinzoons gaf Cor en
Martha veel vreugde. Cor was altijd heel blij als ze op bezoek kwamen.

De schrijver van het Bijbelboekje Prediker wil het leven graag onder controle
krijgen. Net zo wilde Cor de dingen van het leven graag onder controle houden.
Dat deed hij onder meer door orde aan te brengen en heel precies te zijn,
eigenschappen die in zijn voordeel waren bij zijn vroegere vak als orgelbouwer
en houtbewerker, en bij het repareren van apparaten. Vele televisies heeft hij
weer aan de praat gekregen. Zijn orde en netheid uitte zich ook in het feit dat
hij er graag goed verzorgd uitzag en een beetje ijdel was. Soms zorgde zijn hang
naar controle ervoor dat hij té beschermend was voor zijn kinderen, maar dat
kwam merkbaar allemaal voort uit een enorme zorgzaamheid.

Cor kwam op voor mensen die het minder hadden, die kwetsbaar waren. Niet
voor niets werkte hij bij de sociale werkplaats. De menselijke maat hield hij
hoog, en als er ergens sprake was van onrecht, dan zei Cor waar het op stond
en soms uitte zich dat ook in boosheid. Hij was principieel en had een sterk
rechtvaardigheidsgevoel. Nadat hij ruim 20 jaar geleden een bijzondere
ervaring had gehad tijdens een hartstilstand, kon hij zijn hang naar controle
meer loslaten. Het maakte hem een vrijer mens.



De conclusie van Prediker is dat je lang niet alles in de hand hebt in het leven.
Je krijgt het niet onder controle, maar je kunt maar het beste kunt genieten,
want elke tijd en elk uur is een geschenk van God. Genieten deed Cor zeker
ook, zoals van vakanties met zijn gezin en van zingen bij het mannenkoor en
een borreltje daarna.

Zingen was voor Cor belangrijk in het voeden van zijn geloofsvertrouwen. In
Nieuw Rijsenburgh zong hij elke avond ‘De Heer is mijn herder’ voor zijn
medebewoners van de woongroep. Aan zijn sterfbed zongen Martha en ik dit
lied voor hem. Hij herkende het merkbaar, en het gaf hem vrede en rust. We
hebben Cor uit handen mogen geven aan deze herder, de Heer die ons leven
in zijn handen opvangt. Martha, de kinderen en kleinkinderen en allen die Cor
missen wensen we troost toe, en de liefdevolle nabijheid van God.

Joélle Kooman, pastoraal werker

verbinden
wat het oog
niet meer ziet




“Samen eten”

Vanuit acht verschillende
geloofsgemeenschappen uit
Sommelsdijk/Middelharnis
organiseren wij op de laatste
vrijdagmiddag van de maand een
feestelijk 3 gangen diner voor
alleenstaanden. Ook een glaasje
zal niet ontbreken.

Eten doen wij elke dag, maar
“Samen eten” beinvloedt

de smaak en gezelligheid.

De maaltijden worden gehouden
in de eetkamer bij geloofs-
gemeenschap Lachai Roi, Antoon
Coolenstraat 11 te Sommelsdijk.
Op onderstaande data hopen wij
de maaltijden te houden:

27 maart, 24 april, 29 mei,

26 juni, (24 juli en 28 augustus
bij voldoende vrijwilligers) 25
september, 30 oktober en 27 november. Noteert u vast genoemde data.

De maaltijd is van 17.30 tot 20.30 uur. De bediening op deze avonden vindt
plaats door een twaalftal vrijwilligers vanuit de deelnemende kerken. De
deelnemende kerken dragen zorg voor de maaltijd en afwas.

Aangezien er plaats is voor slechts 60 gasten, is aanmelden noodzakelijk.

Het aanmelden kan via het emailadres: maaltijden.aanmelden@gmail.com of
via Jan Terlouw tel. 0651297851. De deelname is op basis van volgorde bij het
aanmelden.

Wij, als organiserende kerken, nodigen jullie voor deze maaltijd uit, dus de
kosten zijn voor ons. Mocht u een gift willen geven, dan staat daarvoor een
donatie bus.

Jan Terlouw (diaconie)


mailto:maaltijden.aanmelden@gmail.com

Jeugddienst
“Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”

Zondag 12 april

Jeugddienst m.m.v. Praiseband Exalt
Aanvang 11.00 uur &\
Plaats: Exoduskerk

De jeugddienst commissie en de commissie Vorming en Toerusting
organiseren op zondag 12 april een jeugddienst. Vanuit het jaarthema van de
PKN: “Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest” gaan we luisteren
naar de prachtige liederen van Exalt. Ook gaan we ons verwonderen over het
verhaal van Noach die een nieuwe aarde mocht gaan bewonen.

Van harte welkom in deze dienst.
Let op! We beginnen een uurtje later.




Preekvoorziener

Sinds januari 2013 zorg ik, Wilma Poldervaart, ervoor
dat op de vrije zondagen van de eigen predikant er een
voorganger is. Tijdens vacante periodes moet dat dus
voor elke zondag. In 2013 ging veel contact nog via de
telefoon, tegenwoordig veelal via de mail.

Ik probeer natuurlijk rekening te houden met de
breedte van onze gemeente. Met wat jongeren fijn
vinden, maar ook de middenmoot en de ouderen. Dat
lukt natuurlijk niet altijd: zoveel hoofden, zoveel zinnen. En soms kom je er
later achter dat iemand gewoonweg niet bij onze gemeente past. Hoewel ik
met een ons nog onbekende voorganger altijd telefonisch contact heb voor
een uitgebreid praatje en uitleg over onze gemeente, is er dus wel eens een
mismatch. En zit ik wel eens met kromme tenen te luisteren.

Ik krijg regelmatig namen door en die mensen benader ik altijd. Dat leidt dan
soms ook tot resultaat.

Meestal lukt het me om een jaar vol te krijgen. Begin januari van een jaar begin
ik al met het zoeken naar voorgangers voor het jaar erna. Lukt dat niet, dan
neem ik mijn toevlucht tot een Facebookgroep: preekbeurtennetwerk. Tot nu
toe is er altijd een voorganger (M/V) gevonden. Het fijne is dat er
tegenwoordig ook mensen uit onze eigen gemeente voor willen gaan.

Daarnaast stuur ik elke week de liturgie door naar de koster, lector en organist
en beamerteam van dienst.

Een enkele keer gaat er iets fout of bijna fout. Het is een keer gebeurd dat een
predikant letterlijk de weg kwijt was door alle wegafsluitingen. Gelukkig was
Peter Visser in de kerk en die heeft ons allen een korte, maar krachtige dienst
bezorgd.

Tijdens mijn langere vakanties neemt Janneke van Rossum de honneurs waar
wat betreft de contacten met de voorgangers. Wanneer er dan iemand op
vrijdag meldt ziek te zijn, zweet je ook peentjes. Ook hier was Peter de redder
in nood.



Bijzonder aan dit werk is, dat je met heel veel verschillende voorgangers in
contact komt en je kunt het van huis uit doen op je eigen tijd. En het brengt je
ook in contact met gemeenteleden. Die laten je, op altijd plezierige wijze,
weten wat ze van een dominee vinden. En het is werk dat ertoe doet. Elke
zondag iemand op de kansel lijkt zo gewoon maar is het niet.

Bijzonder werk dus, maar ik wil er eind 2026 toch mee stoppen of zoveel
eerder als kan. lk wil andere dingen gaan doen en het is sowieso wel tijd om
het stokje door te geven aan iemand anders. Nieuw bloed, nieuwe dominees.
Lijkt het je wat en wil je informatie? Dan kan je me altijd bellen op

06 27204252 of mailen: w.poldervaart@gmail.com

Hartelijke groet,
Wilma Poldervaart

Agenda seniorenmiddagen met een thema voor iedereen

We hebben tot aan de zomerstop nog 3 seniorenmiddagen gepland staan.
En wel op de volgende data:

Maandagmiddag 30 maart vanaf 15.00 uur tot 16.30 uur.
Met als thema; een leuke bijbelquiz...

Maandagmiddag 20 april vanaf 15.00 uur tot 16.30 uur.
Thema is Tussen Kunst en Kitsch

Zaterdagmiddag 30 mei is de seizoen afsluiting met een heerlijke lunch/
brunch.

Uitgebreide info en uitnodiging volgen nog dus houd uw mail en/ of brievenbus
goed in de gaten.

In september starten we dan weer met frisse moed en nieuwe thema’s.

Hopelijk tot ziens op de seniorenmiddagen met thema voor iedereen.
Joke, Arja, Jan, Joke, Annelies, Tineke, Bert en Nel.
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Koffie met noten

In de bijeenkomst van februari hebben we het gehad
over het thema “Volharding”.

Met elkaar hebben we van gedachten gewisseld over
hoe je kunt volharden in het geloof, ook als je het
moeilijk hebt.

De komende bijeenkomsten van “koffie met noten” zijn de woensdagen

25 maart en 6 mei.

We slaan de maand april over i.v.m. afwezigheid van Emmy of van Margot.

In de nieuwsbrief van de vrijdag ervoor staat het thema van de bijeenkomst
aangegeven. U kunt ook thema’s en liederen aandragen.

We beginnen om 10.00 uur in de jeugdruimte van de Exoduskerk. We zingen
liederen rond het thema en er is tijd voor koffie en ontmoeting.
We sluiten om 11.30 uur af.

Van harte welkom!

Emmy Lingen 06-81666310
Margot van de Wiel 06-13023904

Agenda Breicafé
Locatie: jeugdruimte
Tijd: 13.30 uur

2 april

16 april

7 mei

21 mei géén breicafé
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Toelichting bij de collectes

29 maart Protestantse Kerk 2026 Missionair werk Nederland

Het landelijke evenement The Passion brengt het paasverhaal bij miljoenen
mensen thuis — een unieke missionaire mogelijkheid. Daarom biedt de
Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de uitzending aan. Kerken kunnen
bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met buurtbewoners, zodat ze samen
het verhaal beleven en doorpraten over de betekenis van Pasen.

Uit onderzoek blijkt dat meer mensen zich hierna aanmelden voor een
Alphacursus en vooral jongeren geven aan dat ze door The Passion de drempel
naar de kerk als lager ervaren.

2 april Save the San Namibia (Emmaiiskerk)

5 april Paascollecte Werelddiaconaat India

Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-kinderen
komen op school niet mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of ze
stoppen door armoede vroegtijdig met school om te werken. De organisatie
Cards begeleidt kinderen (terug) naar school. Cards helpt kinderen via
‘balabata’s’: buitenschoolse activiteiten waar kinderen via huiswerk-
begeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, waardoor schoolprestaties
verbeteren. Ook praat de organisatie met ouders over het belang van
onderwijs en ondersteunt hen om meer inkomen te verdienen, zodat kinderen
niet hoeven te werken.

Wat betekent dit project voor Charan?

“Mijn ouders hebben een lening afgesloten en ik moet helpen om die af te
lossen,” vertelt Charan (12). “De mensen die ons het geld leenden, hebben
geéist dat we het snel terugbetalen.” Het hele gezin moet meewerken om de
schuld af te betalen en Charan moest stoppen met school. Hij werkt nu elke
dag in een steenfabriek. Onlangs startte Cards in Charans dorp een balabata
en nodigde hem uit om te komen. “lk ga daar ‘s avonds heen, na mijn werk. Ik
krijg er bijles om mijn achterstand in te lopen, zodat ik straks terug kan naar
school! Ik wil graag politieagent worden.”

12 april Veldwerker GO

De veldwerker op Goeree Overflakkee werkt samen met Stichting
Ontmoeting. De drijfveer van de Stichting is de bewogenheid met jongeren
die te maken hebben met verslaving of psychosociale problematiek.

Het begon met 1 veldwerker. Momenteel zijn er 6 mensen werkzaam bij
Veldwerk GO. De gemeente GO en de kerken dragen gezamenlijk de kosten.
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19 april Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg

De Herberg is een pastoraal en diaconaal centrum voor iedereen die
beschutting zoekt in de storm van het leven. Denk aan eenzaambheid,
overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of
bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Het is een gastvrij huis in een prachtige
omgeving met een geopende bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle
aandacht. Het beleid is om het verblijf voor gasten betaalbaar te houden. Help
je mee?

26 april Diaconaal Quotum

Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN. Deze
collecte is dan ook bestemd om deze betaling mogelijk te maken. De
inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk,
zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en
oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende
activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en
fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

3 mei Kerk in Actie Noodhulp Myanmar

Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar
schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.
In Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen
die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. Vanuit de kliniek
en via mobiele klinieken in de hele grensstreek krijgen mensen onder
meer medische zorgen fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheids-
voorlichting om ziektes als malaria tegen te gaan.

Vrijheid

Op 5 mei vieren we dat wij al ruim 80 jaar in vrijheid leven. Veel mensen op
deze wereld leven in een situatie van oorlog of geweld. Daarom collecteren we
vandaag voor mensen die lijden onder het langdurige — en vaak vergeten —
conflict in Myanmar.

Wat betekent dit project voor baby Wi Zin Li?

“Ik noem haar Wi Zin Li,” zegt moeder Saw terwijl ze haar slapende dochter
heen en weer wiegt in haar armen. “Dat betekent ‘bloemachtig licht’.” Saw
moest haar dorp in Myanmar ontvluchten vanwege zware gevechten tussen
leger en rebellen. “Hier in Thailand zijn we veilig, maar illegaal. Papieren
aanvragen is niet mogelijk. Dat kan alleen met een Thais geboortebewijs,” legt
Saw uit. Daarom regelt de kliniek geboortepapieren voor nieuwgeborenen als
Wi.
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Daarmee krijgt ze een tienjarige verblijfsvergunning en in de toekomst een
Thais paspoort. “Ik wil dat mijn dochter kan studeren en een beter leven krijgt
dan wij.”

10 mei Stichting De Boei

Inloophuis de Boei Goeree Overflakkee stelt zich ten doel om een
ontmoetingsplek te vestigen en te onderhouden voor mensen die leven met
kanker en hun naasten.

Het inloophuis wil een veilige plek bieden waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn,
waar naar hen geluisterd wordt en ze info over kanker kunnen vinden.
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Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand januari 2026 waren:

Datum Doel Bedrag

04-01 Plaatselijk diaconaat € 218,80
11-01 Kerk In Actie, noodhulp Oekraine € 304,10
18-01 Kerk In Actie, missionair werk € 227,50
25-01 Protestantse Kerk, jonge generaties € 306,75

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door
de diaconie ontvangen overschrijvingen.

Verder mochten wij in januari nog giften ontvangen van € 12,50 en € 20,00.
Hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,

namens de diaconie,
Hans Meijer
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Leesrooster

Maart
29

30
31
April
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Matteus 21:1-9

Psalm 15
Psalm 140

Matteus 26:1-16
Mattels 26:17-75
Matteus 27:1-66
Psalm 16

Matteus 28:1-20
Hebreeén 1:1-9
Hebreeén 1:10-2:4
Hebreeén 2:5-12
Hebreeén 2:13-18
Hebreeén 3:1-11
Hebreeén 3:12-19
Hebreeén 4:1-13
Psalm 95

1 Petrus 1:1-12

1 Petrus 1:13-25

1 Petrus 2:1-10
Psalm 35:1-10
Psalm 35:11-28
Hebreeén 4:14-5:10
Hebreeén 5:11-6:8
Hebreeén 6:9-20
Hebreeén 7:1-10
Hebreeén 7:11-19
Hebreeén 7:20-28

25
26
27
28
29
30
Mei
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Psalm 77
Jesaja 43:22-28
Jesaja 44:1-8
Jesaja 44:9-20
Jesaja 44:21-28
Jesaja 45:1-13

Jesaja 45:14-19
Jesaja 45:20-25
Hebreeén 8:1-6
Hebreeén 8:7-13
Hebreeén 9:1-14
Hebreeén 9:15-28
Psalm 39

1 Petrus 2:11-17
1 Petrus 2:18-25
1 Petrus 3:1-12
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Colofon

Administratie
Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl

Scriba:
Conny Wesdorp
Tel. 06-10775858

Distributie Verbinding
Janita van der Have
06-51230663

Kopij voor het volgende nummer
t/m maandag 27 april 2026
inleveren per e-mail in Calibri 11:
redactieverbinding@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor wijziging van de kopij.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek 06-55161287
Nel Nelemans 0187- 651465
Antoinette v.d. Veken 06-18204064

Verbinding verschijnt dit jaar acht
keer. 63€ jaargang, nummer 3
maart - april — mei 2026

Predikant
Vacant

Adres Exoduskerk
Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op

de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL92RAB00373725140

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen te bestellen
met een waarde van € 0,70,

€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid
van 20 stuks. Via website/kerk app
is betaling via Ideal en bezorging
als vanouds.

Of bedrag overmaken op:
NL92RAB0O0373725140 o.v.v.
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40
€2,50,€5,--.

Diaconie

Giften zijn welkom op de
diaconierekening van de
Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062
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