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Kerkdiensten 
 

 
Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: 

www.exoduskerk.nl 
 
                                                            

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag  
22 februari 
10 uur 

De heer T. Spek, Sliedrecht 
1e coll.: Kerk in Actie voor Guatemala 
2e coll.: voor de kerk 

 
 

Zondag  
1 maart 
10 uur              

Ds. E. Overeem, Leusden 
1e coll.: Kerk in Actie voor Libanon 
2e coll.: voor de kerk 

Schrift en Tafel 

Zondag  
8 maart 
10 uur 

Mevrouw A. Nijman, Oud-Beijerland 
1e coll.: Go Church 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag  
15 maart 
10 uur 

Mevrouw K. Koppenaal, Dirksland 
1e coll.: Kerk in Actie voor Moldavië  
2e coll.: voor de kerk 

Mmv In Touch 

Zondag 
22 maart 
10 uur 

Mevrouw A. Magdeburg-de Jong, Ouddorp 
1e coll.: Kerk in Actie voor Burkina Faso 
2e coll.: voor de kerk 

 
 
 

Zondag 
29 maart 
10 uur  

Mevrouw A. van Putten, Dirksland 
1e coll.: Missionair werk Nederland 
2e coll.: voor de kerk 

Mmv de cantorij 
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Vasten is een wereldwijd verschijnsel dat in alle religies 

voorkomt. Ook niet-religieuze mensen vasten soms. Hoe er wordt gevast kan 
erg verschillen. Je kunt je onthouden van eten en drinken, maar bijvoorbeeld 
ook een tijd geen sociale media gebruiken. De jaarlijkse vastentijd voor de 
moslims, de Ramadan, valt dit jaar bijna samen met de Veertigdagentijd. Voor 
Islamieten is het vasten een verplichting. Tussen zonsopgang en 
zonsondergang onthouden zij zich van eten en drinken. Het vasten wordt 
gebroken door een Iftar, een maaltijd, waarbij men bij vrienden en familie op 
bezoek gaat. Het vasten wordt daardoor ook een periode van sociale cohesie. 
In onze kerk zal dit jaar een Iftar worden georganiseerd waarbij iedereen 
welkom is. Bij de Joden wordt op Jom Kipoer, de grote verzoendag, gevast.  
( Jom betekent : dag en Kipoer betekent schoonmaken). Bij Christenen is het 
vasten geen verplichting. Tijdens de Veertigdagen voor Pasen, die dit jaar 
tussen Aswoensdag 18 februari en Stille Zaterdag 4 april vallen, kunnen wij 
kiezen om “nee” te zeggen tegen iets waardoor je “ja” kunt zeggen tegen God. 
In de bijbel kun je teksten vinden waar het over vasten gaat. Jezus geeft in 
Mattheüs 6 aan dat je in het verborgene hoort te vasten. Het is iets tussen God 
en jou, het draait om Hem.  
In onze wereld waarin er zoveel prikkels zijn om te eten en materiële zaken 
aan te schaffen kan een vastenperiode je rust geven om te focussen op God 
en aandacht en ruimte te creëren voor Hem en (indirect) voor je medemens.  
 

Heleen van der Meijden  
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Senioren 
Op de eerste seniorenbijeenkomst op 27 januari, werd door de heer  
Martin Baan uit Ouddorp een presentatie verzorgd over het werk van de  
Stichting Oost Werkgroep Middelharnis. 
Sinds de jaren “90”, zijn mensen van diverse kerken van Goeree Overflakkee 
betrokken bij het verlenen van financiële- en diaconale hulp aan kleine 
projecten in Roemenië. Het zijn vooral arme zigeunergemeenschappen als in 
Uioara. In deze plaats is mede met hulp van diverse bedrijven uit  
Goeree Overflakkee gebouwd aan een kleine kerk, waar wekelijks diensten 
gehouden worden en waar gewerkt wordt aan een leefbare samenleving.  
De Roma’s worden door de lokale- en door de landelijke overheid gezien als 
mensen die zich niet willen aanpassen aan de regels en de wetten van het land. 
Het gevolg is discriminatie, beperkte scholing, geen werk en geen sociaal 
vangnet. In de presentatie wordt duidelijk dat deze bevolkingsgroep daar erg 
onder lijdt. Het is schrijnend dat in dit land, waar ook EU-regeling bestaat, 
bepaalde bevolkingsgroepen zo achtergesteld worden. De afgelopen jaren 
werden veel gebruikte goederen, zoals kleding en huisraad naar Uioara en 
omgeving gebracht. Sinds enkele jaren wordt het transport van tweedehands 
goederen bemoeilijkt. Documenten en vervoersbeperkingen, verpakkings-
voorschriften en registratie van de goederen maken de transporten steeds 
lastiger en erg kostbaar. Daarom heeft de stichting moeten besluiten om 
vooral financiële steun te bieden en de jaarlijkse transporten te laten 
beëindigen. Dit is pijnlijk omdat er zoveel goederen beschikbaar zijn voor dit 
gebied. Maar deze baptisten gemeenten groeien in Roemenië door. Er zijn veel 
wekelijkse activiteiten. Ouders worden gestimuleerd om vooral hun kinderen 
naar school te sturen en elkaar te ondersteunen. Aan het einde van de 
bijeenkomst werd een collecte gehouden en was er ook tafel verkoop. Als 
senioren waren we diep onder de indruk van het verhaal over deze 
zigeunergroepen. Veel respect en waardering voor dit bevlogen verhaal van 
meneer Baan. 
Team seniorenmiddag, Bert Voorberg 
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Junioren 
 
Onze jeugd heeft een plek in de kerk, maar die plek vraagt om mensen.  In onze 
gemeente geloven wij dat de kerk er is voor alle generaties. Dat jongeren hier 
mogen groeien in geloof, vragen mogen stellen, zich gezien en gedragen 
mogen weten. Dat is geen bijzaak, dat is wezenlijk voor wie wij als kerk willen 
zijn. Al jaren wordt het jeugdwerk gedragen door een groep betrokken 
mensen. Gaandeweg zijn er mensen gestopt en inmiddels staan we nog met 
z’n drieën. Met liefde en inzet proberen we het jeugdwerk gaande te houden, 
maar eerlijk is eerlijk; zo is het niet langer houdbaar. Dit is daarom een 
belangrijk moment. Niet omdat het jeugdwerk ons “project” is, maar omdat 
het het jeugdwerk van onze gemeente is.  
Zonder nieuwe mensen zullen activiteiten moeten stoppen. Dat zou zo zonde 
zijn. Voor de jongeren van nu, en voor de gemeente van morgen. Wij doen 
daarom een warme, maar dringende oproep: Wil jij meedenken, meedoen of 
op een andere manier bijdragen? Dat hoeft niet groots of allesomvattend. Ook 
kleine, afgebakende taken maken al een wereld van verschil. Als je hart klopt 
voor geloof, voor jongeren en voor de toekomst van onze kerk, dan nodigen 
wij je uit om met ons in gesprek te gaan. Samen zoeken we naar wat past bij 
jouw tijd, talenten en mogelijkheden. Want jeugdwerk is geen taak van 
enkelen, maar een verantwoordelijkheid van ons samen. 
Op zondag na de dienst is er altijd ruimte voor een gesprek in de ont-
moetingsruimte en je kan ons ook altijd even mailen of bellen. 
Hopelijk tot snel, Lieke en Annemieke 
 
 
 

 
Dankjewel  
 
Beste mensen,  
Dat ik in het ziekenhuis en later in Nieuw Rijsenburgh terecht was gekomen 
met COPD/ longproblemen was aan niet zoveel mensen bekend. Het 
verbaasde me en ik werd blij verrast dat ik ineens de bloemengroet en een 
heel attente kaart kreeg bezorgd, met de beste beterschapswensen.   
Iedereen oprecht, dank daarvoor.  
Hartelijke groet, Gert Bakker 
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Seniorenbijeenkomst op maandag 23 februari 
 
Op deze laatste maandagmiddag van februari zal de heer Jan Both, streek-
archivaris van Goeree-Overflakkee, onze gast zijn. Hij komt vertellen over een 
belangrijke gebeurtenis voor ons eiland die ruim 60 jaar geleden plaats vond: 
Op 20 juli 1964 kreeg G.O. door de opening van de Haringvlietbrug de eerste 
vaste oeververbinding met de rest van Nederland. En daarmee was de FLUZI 
een feit: Flakkee was Uit Zijn Isolement. 
Over deze gebeurtenis, wat daar allemaal aan vooraf ging en wat de gevolgen 
waren voor het eiland en haar inwoners, ook voor de nieuwe "overkanters" 
die hier kwamen wonen, heeft Jan Both veel te vertellen en te laten zien aan 
de hand van oud beeldmateriaal. 
Van harte aanbevolen! De aanvangstijd is 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur staan de 
koffie en thee klaar. 
Heeft u eventueel vervoer nodig, neem dan contact op met Tineke Hendriks. 
06-18068082. 
 
Graag tot ziens op 23 februari 
Team seniorenbijeenkomst. 
 
 

Koffie met noten 
 

In januari hebben we een mooie bijeenkomst gehad over het thema “Stilte”. 
Met elkaar hebben we ervaren dat stilte mooie woorden en gedachten 
voortbrengen. Ook dat er veel mooie liederen zijn die over de stilte gaan.  
Psalm 65 “De stilte zingt u toe, o Here”. 
 
De komende bijeenkomsten van “koffie met noten” zijn de woensdagen  
25 februari en 25 maart. 
In de nieuwsbrief van de vrijdag ervoor staat het thema aangegeven. 
U kunt ook thema’s aangeven en liederen aandragen. 
We beginnen om 10.00 uur in de jeugdruimte van de Exoduskerk.  
We zingen liederen rond een thema en er is tijd voor koffie en ontmoeting. 
Van harte welkom! 
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Nieuws van het breicafé 
 

Iedere eerste- en derde donderdagmiddag, 13.30 uur, is er 
breicafé in de jeugdruimte van de kerk. 

We haken en breien voor de handwerkkraam op de 
ontmoetingsdagen. Ook hebben we voor andere doelen 

gebreid, zoals zwachtels voor de Leprastichting, mutsen en 
sjaals voor de daklozen. Maar nu kunnen jullie ook in de 

ontmoetingsruimte het resultaat van ons werk zien, al die 
mooie kussens op de bank zijn bij ons op het breicafé 

gemaakt. Heeft u die leuke patronen al eens bekeken, zoals 
die van de visserstruien?  

Heeft u zin om eens binnen te lopen bij deze gezellige 
groep, de koffie of thee staat altijd klaar. 
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Gift van de Diaconie Exodus kerk 
 
Vrijdagavond 30 januari zijn Joke van Nimwegen en Nel Ista namens de 
Diaconie van de Exodus kerk naar de Eetkamer geweest. 
Daar waren ongeveer 60 mensen aanwezig die gezellig met elkaar genoten 
van een heerlijke stamppot maaltijd, klaargemaakt en verzorgd door 
vrijwilligers van 1 van de deelnemende kerken van het project Samen Eten. 
 
Joke heeft een woordje gesproken en uitgelegd dat het bedrag wat we aan 
kwamen bieden afkomstig was uit een deel van de opbrengst van de 
ontmoetingsdagen, en we als diaconie onze steun en betrokkenheid aan dit 
mooie project willen geven. 
En zodoende vele alleenstaanden kunnen genieten van de verbinding. 
De gift van € 605,00 werd in grote dankbaarheid ontvangen. 
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En.. nog een gift van de diaconie 

Op 22 januari heeft de Diaconie van de Exoduskerk een gift van € 600,- 
overhandigd aan Stichting Ambulance Wens. De gift werd namens de Diaconie 
aangeboden door Jan van Eijken en Hans Meijer. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De bijdrage is afkomstig uit een deel van de opbrengst van de 
ontmoetingsdagen. Met deze gift wil de Diaconie haar betrokkenheid tonen 
bij het waardevolle werk van Stichting Ambulance Wens. 

Namens de Diaconie van de Exoduskerk, 
Jan van Eijken  
Hans Meijer 
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Toelichting bij de collectes 
 
22 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat Guatemala  
Guatemala is een bergachtig land in Midden-Amerika waar nog veel mensen 
in armoede wonen. Veel kinderen die in afgelegen dorpen wonen gaan alleen 
‘s morgens naar school. ‘s Middags moeten ze hun ouders helpen op de markt, 
of op het land of om brandhout te verzamelen. Als ze de lessen niet meer 
kunnen bijbenen, vallen ze steeds vaker uit.  
Kerk in Actie steunt een organisatie die kinderarbeid wil stoppen en die 
scholen begeleidt om de lessen interessanter te maken en kinderen bijles 
geeft.  
 

1 Maart Kerk in Actie Voorjaarszending Libanon (Veertigdagentijd)  
Christelijke opleidingen in Libanon combineren het delen van academische 
kennis met geestelijke toerusting. Aan de Haigazian University in Beiroet 
studeren jongeren bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen, terwijl 
geestelijke begeleiding hen helpt persoonlijk en professioneel te groeien. Dit 
draagt bij aan een stabiele samenleving. Wilbert van Saane, uitgezonden door 
Kerk in Actie en de GZB, verzorgt deze lessen en biedt pastorale zorg. Mirjam 
Polak, ondersteund door Kerk in Actie, werkt als docent psychologie en biedt 
psychologische begeleiding aan studenten.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/meebouwenlibanon  
 
8 Maart Go Church  
Is een multiculturele Christelijke gemeenschap op Goeree-Overflakkee waar 
mensen zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie. De 
samenkomsten zijn laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands 
voor mensen die minder bekend zijn met het evangelie, de kerk en 
Nederlandse tradities en culturele vormen. Na de samenkomst wordt er met 
elkaar gegeten. Voor informatie zie: www.gochurch.nl  
 
15 maart Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië (Veertigdagentijd)  
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en 
aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke 
organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd 
opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. 
 
 

http://www.gochurch.nl/
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Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de 
opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.   
Meer lezen: kerkinactie.nl/opvangmoldavie  
Wat betekent dit project voor Ana?  
Ana Smilevici is docent bij Bethania. Ze helpt kinderen met huiswerk, legt 
moeilijke opdrachten uit en bespreekt die in de groep. Daarna is er tijd voor 
creativiteit, sport en spel. “Mijn droom is dat deze kinderen een mooie 
toekomst krijgen. Velen van hen groeien op in armoede, met werkloosheid of 
verslaving in het gezin. Anderen hebben een beperking en krijgen op school 
niet genoeg hulp. Het doet me verdriet dat ze vaak door anderen 
buitengesloten worden. Hier leren we ze omgaan met tegenslagen en 
problemen. Dat helpt hen om later stevig in het leven te staan.”  
 
22 maart Kerk in Actie Burkina Faso 
In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van landbouw. Door 
onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten en is er regelmatig te 
weinig te eten.  
Boeren en boerinnen leren droogtebestendige gewassen te verbouwen en 
zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem. Ze maken 
eigen compost en beperken bestrijdingsmiddelen. Dat verbetert hun oogst en 
zorgt voor meer gezonde voeding. Via spaar- en kredietgroepen krijgen met 
name vrouwen de kans om kleine bedrijfjes te starten, waardoor hun 
inkomsten toenemen en hun positie versterkt wordt.  
 
29 maart Protestantse Kerk 2026 Missionair werk Nederland  
Het landelijke evenement The Passion brengt het paasverhaal bij miljoenen 
mensen thuis – een unieke missionaire mogelijkheid. Daarom biedt de 
Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de uitzending aan. Kerken kunnen 
bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met buurtbewoners, zodat ze samen 
het verhaal beleven en doorpraten over de betekenis van Pasen. 
Uit onderzoek blijkt dat meer mensen zich hierna aanmelden voor een 
Alphacursus en vooral jongeren geven aan dat ze door The Passion de drempel 
naar de kerk als lager ervaren.   
 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand december 2025 waren: 
 
 

 Datum   Doel   Bedrag 

 

   07-12   Kerk In Actie, Libanon   €    345,95 

   14-12   Kerk In Actie, India   €    324,25 

   21-12   PKN, jongeren   €    295,50 

   24/25-12   Kerk In Actie, kinderen in de knel   €    932,15 

   28-12   Cherity Re-Use   €    732,90 

 
De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door  
diaconie ontvangen overschrijvingen.  
 
De collecte voor plaatselijk diaconaat op twaalf december 2025  
tijdens de kerstviering van de senioren bracht € 448,55 op. 
Dat was inclusief twee overgemaakte giften van € 30,- en € 50,- 
Verder mochten wij in december nog giften ontvangen van  
€ 12,50, € 20,00, € 50,00, € 100,00 en € 200,00. 
 
Hartelijk dank daarvoor.  
Met vriendelijke groet, namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 
Tussenstand AKB  10 februari 2026 

De tussenstand van de toezeggingen voor de Kerkbalans 2026 staat momenteel op 
€87.226,00. Dit is op zich al een heel mooi resultaat, maar het kan en moet natuurlijk 
nog beter kunnen!  
Op dit moment hebben 265 van de in totaal 480 verzonden uitnodigingsbrieven en  
e-mails geresulteerd in een toezegging, waarvoor onze hartelijke dank. Dit betekent 
wel dat er op 215 uitnodigingen nog niet is gereageerd. 
Het kan natuurlijk dat u de uitnodiging gemist heeft of er nog niet aan toe gekomen 
bent om uw toezegging te doen. 
Heeft u het toezeggingsformulier, welke u via de SKG-bank of de loper heeft 
ontvangen, nog niet ingevuld? Doe dit dan alstublieft alsnog. De uitnodiging kan ook 
in uw spam box terechtgekomen zijn. Controleer deze ook even a.u.b. 

 
Uw financiële bijdrage is onmisbaar! Om de kerk als geheel draaiend te houden, 

alle activiteiten te kunnen organiseren en een plek van inspiratie en ontmoeting te zijn 
en te blijven, is op jaarbasis een bedrag van €110.000,- aan AKB-inkomsten nodig.  
Giften voor de actie Kerkbalans zijn uiteraard een vrijwillige bijdrage en we zijn 
dankbaar voor iedere gift. Het belangrijkste is dat iedereen zo mogelijk een bijdrage 
naar draagkracht geeft om te laten zien dat u geeft om onze kerk. 

 
Vul het toezeggingsformulier daarom vandaag nog in of maak uw bijdrage 
over op NL92 RABO 0373 7251 40 t.n.v. CvK Herv. Gem. Middelharnis-Sommelsdijk 

Exodus o.v.v. Kerkbalans 2026 + uw registratienummer of adresgegevens.  
Geven kan ook met het toezeggingsformulier,  
op de website van onze kerk: https://www.exoduskerk.nl/formulier_akb_2026 
 
Tenslotte: We leven nog steeds in onzekere tijden en beseffen dan ook dat velen van 
u ook andere noodzakelijke goede doelen financieel ondersteunen.  
Maar geef wat uw hart ingeeft!  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Gert van Es (bijdrage administrateur). 



 

14 
 

 

Tussen winter en voorjaar – licht dat groeit 

We bevinden ons in een bijzondere tijd van het jaar. Midden februari tot 

eind maart is een overgangsperiode. De dagen worden merkbaar langer.  

In de ochtend is het eerder licht en ’s avonds blijft het langer schemeren. Wie 
goed kijkt, ziet het al: knoppen aan de takken, sneeuwklokjes die voorzichtig 
hun kopjes boven de grond uitsteken, het eerste frisse groen dat zich aandient. 
Het voorjaar klopt op de deur. 

Die groei van het licht doet iets met ons. We krijgen weer zin om naar buiten 
te gaan. Plannen voor een vakantie worden voorzichtig gemaakt. Ideeën voor 
een dagje weg, een fietstocht of een wandeling in de natuur borrelen op. Ook 
in huis merken we het: ramen gaan open, kasten worden opgeruimd, een 
voorjaarsschoonmaak staat op de planning. Niet alleen ons huis, maar ook ons 
hoofd en ons hart verlangen naar ruimte en frisheid. 

Deze periode valt samen met de veertigdagentijd, de weg naar Pasen. Een tijd 
van bezinning, van loslaten wat ons belemmert, van opnieuw richten op wat 
werkelijk van waarde is. Zoals we stof en spinrag verwijderen uit onze huizen, 
zo mogen we ook kijken naar wat zich in ons leven heeft opgehoopt. Welke 
zorgen dragen we mee? Welke gedachten houden ons gevangen?  

Tegelijkertijd leven we niet in een wereld zonder schaduw. Het nieuws 
herinnert ons dagelijks aan oorlogen, spanningen en onzekerheid. Donkere 
berichten kunnen ons somber stemmen. Juist daarom is het zo fijn dat het licht 
in deze weken toeneemt.  
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In het evangelie van Johannes 

lezen we: “Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft 
het niet in haar macht gekregen.” 
Dat is geen goedkope troost, 
maar een belofte die dwars door 
de werkelijkheid heen klinkt. Het 
licht van Christus groeit – soms 
bijna onmerkbaar, als een knop 
aan een tak – maar het is er wel. 
Het breekt baan, ook in ons 
leven. 

Misschien kunnen we deze 
weken bewust leven met open 
ogen voor dat groeiende licht. 
Misschien een kaarsje aansteken. 
Misschien bij iemand op bezoek 
gaan.  Of misschien tijd maken 
om stil te zijn. Een zonnestraal op 
de vensterbank, een vriendelijk 
woord, een lied dat ons optilt, dat 
zijn allemaal kleine tekenen van 
hoop. 

Zo wordt deze overgangstijd 
meer dan alleen een wisseling van seizoenen. Het wordt een oefening in hoop. 
We leven toe naar Pasen, het feest van het nieuwe leven. Zoals de aarde zich 
opent voor het voorjaar, zo mogen wij ons openen voor Gods vernieuwende 
Geest.  

Het licht wordt sterker. En met dat licht groeit ook de hoop. 
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Leesrooster 
 
 
Februari 

22 Romeinen 5:1-11 

23 Romeinen 5:12-21 

24 Romeinen 6:1-14 

25 Romeinen 6:15-23 

26 1 Samuël 10:17-27 

27 1 Samuël 11:1-13 

28 1 Samuël 11:14–12:11 

Maart  

1 1 Samuël 12:12-25 

2 1 Samuël 13:1-15a 

3 1 Samuël 13:15b–14:3 

4 1 Samuël 14:4-15 

5 1 Samuël 14:16-23a 

6 Psalm 25 

7 1 Samuël 14:23b-35 

8 1 Samuël 14:36-46 

9 1 Samuël 14:47-15:9 

10 1 Samuël 15:10-23 

11 1 Samuël 15:24-35 

12 Romeinen 7:1-12 

13 Romeinen 7:13-25 

14 1 Samuël 16:1-13 

15 1 Samuël 16:14-23 

16 1 Samuël 17:1-15 

17 1 Samuël 17:16-30 

18 1 Samuël 17:31-40 

19 1 Samuël 17:41-54 

20 1 Samuël 17:55–18:5 

21 1 Samuël 18:6-16 

22 1 Samuël 18:17-30 

23 1 Samuël 19:1-17 

24 1 Samuël 19:18-24 

25 Romeinen 8:1-11 

26 Romeinen 8:12-21 

27 Romeinen 8:22-30 

28 Romeinen 8:31-39 

29 Matteüs 21:1-9 
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Colofon 
 

 
 
  

Administratie 
Exodus Gemeente PKN 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 
Scriba:  
Conny Wesdorp 
Tel. 06-10775858 
 
Distributie Verbinding 
Janita van der Have 
06-51230663 

Predikant 
Vacant 
 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

 
Kopij voor het volgende nummer 
t/m maandag 16 maart 2026 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 

 
De redactie behoudt zich het recht  
voor wijziging van de kopij.  
Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
 
 
Redactie 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
 
 
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 63e jaargang, nummer 2 
februari – maart 2026 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid 
van 20 stuks. Via website/kerk app 
is betaling via Ideal en bezorging 
als vanouds. 
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
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