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Kerkdiensten 

 

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: 
www.exoduskerk.nl 

 

                                                            
 

                                                                     
 

 
 

Zondag  
18 januari 
10 uur 

Ds. Jan de Visser, Berkenwoude 
1e coll.: Missionair werk Nederland 
2e coll.: voor de kerk 

 
Doopdienst 

Zondag  
25 januari 
10 uur              

Ds. Ank Verhoeven, ‘s Gravenzande 
1e coll.: Jonge generaties-Bijbelspellen 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag  
1 februari 
10 uur 

Mevrouw Annelies Nijman, Oud-Beijerland 
1e coll.: Werelddiaconaat (Bangladesh) 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag  
8 februari 
10 uur 

Mevrouw Joëlle Kooman, Ouwerkerk 
1e coll.: PKN-Diaconaal Quotum 
2e coll.: voor de kerk 

mmv 
Cantorij 
Jadus 

Zondag 
15 februari 
10 uur 

Mevrouw Anne ter Schuur, Waddinxveen 
1e coll.: Binnenlands Diaconaat gevangenen 
2e coll.: voor de kerk 

 
 
 

Zondag 
22 februari  
10 uur  

De heer Ton Spek 
1e coll.: Werelddiaconaat Guatemala  
2e coll.: voor de kerk 
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Van de voorzitter van de kerkenraad 

Beste mensen, 
Ik heb nog eens teruggekeken naar mijn nieuwjaarstoespraak van 2025.  
En zou je de vraag kunnen stellen hoeveel licht wij in 2025 hebben ervaren. 
Want..                              
                                                           
Licht? 
 
 
In geopolitiek opzicht was 2025 een verdere voortzetting van oorlog en 
geweld. Waar zal ik beginnen. Soedan?? Een oorlog met tienduizenden doden 
en miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Waar is het licht? 
 
De conflicten in het Midden-Oosten. Weliswaar een wapenstilstand maar 
komt er een definitieve vrede? De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. 
“Constructieve” gesprekken maar komt er vrede? Of moeten we er rekening 
mee houden dat we binnenkort ons noodpakket echt nodig hebben? En zitten 
we letterlijk in het donker als de batterijen leeg zijn. Ons landsbestuur Het 
nieuwe kabinet dat in 2024 aantrad behoort alweer tot het verleden. 
Inmiddels zijn er al nieuwe verkiezingen geweest. We zien politiek terug op 
een donkere periode. Licht is ver te zoeken. 
 
Maar ook de toegenomen polarisatie in ons eigen land en het toegenomen 
geweld tegen het wettig gezag en hulpverleners. Ook online. Internet als 
gemeenplaats van schelden, bedreigen en morele verwerpelijkheid.  
Is er wel licht? Ook in 2025 moesten we afscheid nemen van dierbaren. Soms 
op jonge leeftijd. Sommige van ons werden geconfronteerd met ziekte of 
gebrek. En bleef(verder) herstel uit. En dan is het moeilijk om licht of 
lichtpuntjes te zien.  Maar… 
 
Samen op weg naar het licht! 
Er is licht? Zeker weten. 
Het grote wereldgebeuren en dagelijkse beslommeringen werpen vaak een 
schaduw over ons leven.  
Zegeningen, hoe klein soms ook, worden niet opgemerkt.  
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In het persoonlijk leven niet maar ook als gemeente lijken we lichtpunten over 
het hoofd te zien. In sommige gevallen omdat ze als vanzelfsprekend ervaren 
worden. 
 
Ik noem, zonder volledig te zijn, een aantal lichtpunten in 2025: 

- Als gemeente hebben we ook in 2025 naar elkaar omgezien. En 
hebben wij, met bidden en onze gezamenlijke inzet en in Gods Licht 
invulling mogen geven aan gemeente zijn. Licht! 

- De samenwerking met de Emmaüs gemeente is verder geïntensiveerd.  
Meer gezamenlijke (jeugd)diensten!  

- Een gezamenlijke en succesvolle commissie Vorming en Toerusting. 
- En wat te denken van onze gezamenlijke beroepingscommissie? Licht! 
- Of onze schitterende levende Kerstkalender? Samen op weg naar het 

Licht! Een prachtig gezamenlijk initiatief! 
- En onze ontmoetingsdagen met mooie ontmoetingen en een riante 

opbrengst van ruim € 20.000,-. Daar zijn we aan gewend geraakt maar 
het is zeker  niet vanzelfsprekend! 
Wederom licht! 

Een nieuw jaar is voor veel mensen een moment om even pas op de plaats te 
maken. Vaak komen daar ook goede voornemens bij kijken. Ik moet daarbij 
denken aan het nieuwe jaarthema van onze kerk. Moeten we ons niet meer 
laten verrassen? In plaats van goede voornemens? Het nieuwe jaarthema van 
de Protestantse Kerk is: ”Laat je verrassen door Gods Geest” Want hoewel er 
helemaal niets mis is met goede voornemens, laat het licht van Gods Geest ons 
soms andere dingen zien en doen, dan we ons hadden voorgenomen! 
 
Samen zoeken naar Het Licht, is Het Licht ook samen vinden ook in alledaagse 
dingen. Ik sluit af met een aantal regels uit een bekend Kerstlied: 
 
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 
Een Licht(!!) der lichten opgegaan 
Komt tot Zijn schijnsel alle volken 
 
Mede namens de andere leden van de kerkenraad een Gezegend 2026 
toegewenst! Laten we ook in 2026 als gemeente Gods onder Zijn schijnsel Zijn 
licht zoeken en uitdragen ook over kerkmuren heen. 
 
Gerrit J. Bruggeman 
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Een nieuw begin 
2026, hoewel alweer een weekje of wat  
oud, voelt nog als nieuw. Mensen hebben 
nog goede voornemens – meestal gaat 
dat over afvallen, niet meer roken en 
minder alcohol drinken – maar na een 
paar weken is dat vaak weer vergeten en 
gaat alles op de oude voet verder. De 
routine sluipt er zó weer in!  Een nieuw 
begin voelt wel goed en is vaak mooi. 
Denk aan een zonsopgang of een mooie 
groep sneeuwklokjes. Het voelt jong en 
fris aan en geeft energie. Een frisse start 
kan soms precies zijn wat je nodig hebt in 
je leven. Een tekst die daarnaar verwijst 
staat in Jesaja 43 – 18 en 19: 
“Blijf niet staan bij wat vroeger was, denk 
niet aan het verleden. Zie, Ik ga iets 
nieuws verrichten.  

Nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de 
woestijn, maak rivieren in de wildernis.”  
Dit gedeelte is een belofte die God doet aan de Israëlieten. Ook ná de 
ballingschap maakt Hij weer een weg door de woestijn voor hen. En voor alle 
gelovigen geldt wat in 2 Korintiërs 5 – 17 staat: “Daarom ook is iemand die één 
met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is 
gekomen.”  De Bijbel biedt inspirerende woorden die je kunnen bemoedigen. 
Of je nu op zoek bent naar moed om een nieuwe weg in te slaan, kracht om 
het verleden los te laten of hoop nodig hebt voor de toekomst, Gods Woord 
herinnert ons eraan dat elke dag een kans is op vernieuwing door Zijn liefde 
en genade. 
 
We kunnen ons erdoor laten inspireren en verrassen!  
 
Heleen van der Meijden  
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Aandacht voor…….      
 
Jarigen 
20 januari wordt mevrouw J. Maliepaard (Jannie) 84 jaar.  
Zij woont: Sperwer 283, 3245VP Sommelsdijk. 
23 januari wordt de heer J. van Oosterom 90 jaar. 
Zijn adres is: Amaliapad 33, 3251AA Stellendam. 
27 januari wordt mevrouw C. de Knegt - Mostert (Ineke) 89 jaar.  
Haar adres is: Eisenhowerlaan 1-50, 3255VA Oude- Tonge.  
4 februari wordt mevrouw B.A. Noordermeer – Huizer 88 jaar. 
Zij woont: Prinses Margrietstraat 29c, 3241VG Middelharnis. 
6 februari wordt de heer C. J. A. van der Wel (Cor)81 jaar.  
Zijn adres is: Koolweg  22m, 3253LH Ouddorp 
8 februari wordt de heer J. B. Olij (Johan)81 jaar. 
Zijn adres is: Steigerdijk 11 81, 3257LP Ooltgensplaat. 
15 februari wordt mevrouw. S.M. Mackloet – de Korte (Ina) 82 jaar.  
Haar adres is: Dabbestraat 128, 3255XB Oude – Tonge. 
18 februari wordt mevrouw T. van der Sluijs – Oosterling 89 jaar. 
Haar adres is: Oosterlijke Achterweg 34, 3241CM Middelharnis 
20 februari wordt mevrouw J.M. Vroege - van der Vliet ( Jannie ) 87 jaar. 
Haar adres is: Waterweg 1, 3241EJ Middelharnis. 
21 februari wordt mevrouw M. J. Braber – Banis ( Martha ) 82 jaar. 
Haar adres is: Berkenlaan 7, 3257XA Ooltgensplaat. 
 
Jubileum. 
12 februari zijn de heer en mevrouw W.C. Harteveld – L.M. P. de Gier  
45 jaar getrouwd.  
Zij wonen: Dabbestraat 58, 3255XB  Oude -Tonge. 
 
Elly Terlouw 
ellyterlouw4@gmail.com 
Tel: 061821707 

 
 
 
 

 
 

mailto:ellyterlouw4@gmail.com
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 Wij gedenken………. 

 

 
 

In de leeftijd van 77 jaar is overleden mevrouw Nel van Reede. 
We hebben afscheid van haar genomen in een dankdienst voor haar leven op 
vrijdag 28 november jl. in onze kerk.  
 
Bovenstaande tekst, welke vermeld stond boven de rouwbrief, is de 
trouwtekst van Nel en Cor toen zij op 4 oktober 1968 in het huwelijk traden. 
 
Moge die liefde van God Cor, de kinderen en kleinkinderen nabij zijn.  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Nel van Reede – van Egdom 
 
 
* 14 mei 1948          † 19 november 2025 
 
  
 

“Geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods” 
Judas 20a 
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Wij gedenken…… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 27 december jl. is overleden mevrouw Tiny Deurwaarder-Leinenga. 
We hebben afscheid van haar genomen in een dankdienst voor haar leven, op 
maandag 5 januari jl. in onze kerk.  
Op de rouwbrief stond onderstaand gedicht: 
 
De Heer heeft vol liefde Zijn armen geopend 
en heeft je geroepen: Kind, nu is het tijd 
voor wat je gelovend, volhardend en hopend 
zo graag wou ontvangen: de kroon na de strijd. 
Kom binnen, je plaats is bereid en Ik wacht 
Nu mag je ontwaken uit het zwart van de nacht. 
 
En Hij die vol liefde Zijn kind heeft ontvangen 
Kent ons verdriet, ons gemis, onze pijn. 
Hij troost ons en zegt: Ik zal blijven verlangen 
tot al Mijn geliefden bij Mij zullen zijn,  
het duurt niet zo lang meer dan vier Ik het feest 
met wie tot het einde toe trouw zijn geweest!  
 
    ~ Nel Benschop ~ 

 
Moge die liefde van God de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
nabij zijn. 
 

 

 

Tiny Deurwaarder- Leinenga 
                   
 
* 6 augustus 1944    † 27 december 2025 
 
Ik laat degenen achter die ik liefheb, om te 
gaan waar ik nog steeds zoveel van houd. 
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Seniorenbijeenkomst - maandag 26 januari  
           
In 2026 zal de laatste maandag van de maand weer gereserveerd zijn voor een 
bijeenkomst van ouderen. Ook deze keer in de vertrouwde ruimte van de kerk. 
Tijdens deze eerste samenkomst dit jaar zal een presentatie gegeven worden 
over het werk van Stichting Oost Europa Werkgroep. 
Sinds de jaren “90 zijn mensen van diverse kerken van Goeree Overflakkee 
betrokken bij het verlenen van vooral financiële en diaconale hulp aan 
personen en instellingen in Roemenië, Moldavië en Oekraïne. 
Zij werken o.a. onder zigeunergemeenschappen en organiseren hulp aan 
ouderen en scholen. De organisatie regelt jaarlijks ook goederentransporten. 
Het belooft een boeiende kennismaking te worden met deze 
eilandelijke hulporganisatie.  
Aanvangstijd is 15.00 uur – vanaf 14.30 uur is er koffie of thee beschikbaar.  
Wilt u beroep doen op eventueel vervoer, neem dan contact op 
met Bert Voorberg 06-40286215. 
Wij begroeten u graag op maandagmiddag 26 januari a.s.  
 
Team Seniorenbijeenkomst                              
                                                                                       

 
 
Aandacht geven aan verlies in De Herberg   
 
Verlies heeft veel gezichten. Verdriet als iemand overleden is. Pijn als contact 
met een vriend of familielid niet meer mogelijk is. Onzekerheid als je geen werk 
meer hebt. Of gemis als je man of vrouw verandert door ziekte. De Herberg is 
er voor mensen die lijden onder verlies. Het is een plek waar je in alle rust en 
onder begeleiding aandacht kunt geven aan het verlies dat je trof en nieuwe 
richting en veerkracht kunt vinden om met je verlies om te gaan.  
Ben je (of ken je) iemand die daarnaar uitziet? Overweeg dan een verblijf in De 
Herberg. Een Herstelverblijf is mogelijk vanaf twee tot zes weken. De Herberg 
biedt daarnaast kom-adem-dagen rond het verlies van een geliefde: 
- op zaterdag 7 februari is er een dag voor opa’s en oma’s die een kleinkind 
verloren 
- een driedaagse ‘Leven met verlies’ is er van 9-11 april en van 13-15 april. 
Meer informatie over intake en aanmelden, kijk op www.pdcdeherberg.nl of 
bel tijdens het spreekuur 026-334 2225. Van harte welkom! 

http://www.pdcdeherberg.nl/
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“Samen Eten” 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Sinds ruim een jaar zijn wij als Exodus/Emmaüsgemeente betrokken bij het 
project “Samen Eten”. 
Een achttal kerken uit Sommelsdijk/Middelharnis nodigen alleenstaande 
personen uit om op de laatste vrijdag van de maand gratis te komen eten. 
Elke maand is één van de deelnemende kerken verantwoordelijk voor de 
organisatie en maaltijd. Op 27 februari zijn de Emmaüs/Exodusgemeente, 
verantwoordelijk voor de maaltijd.  
Aangezien het een initiatief is van gemeenten, is het ook mooi als 
gemeenteleden hieraan kunnen meewerken. Het zou mooi zijn als een aantal 
gemeenteleden van de Exodus/Emmaüsgemeente zouden willen helpen om 
de maaltijd te willen voorbereiden voor 60 gasten. 
 

Dit werkt als volgt: 
 
Begin februari wordt het menu gekozen en weten we hoe de maaltijd er uit 
gaat zien.  
De bereiding van het voor-, hoofd-, en nagerecht vindt bij de deelnemers thuis 
plaats. Als deelnemer kies je zelf (in overleg) voor de hoeveelheid die jij wilt 
verzorgen. 
In dit geval worden aan het eind van de middag van 27 februari de onderdelen 
van de maaltijd bij je opgehaald en gebracht naar de Eetkamer (Lachai Roi) te 
Sommelsdijk en hebben we een maaltijd voor onze gasten. 
 

Mijn vraag nu is, wie wil ons helpen de maaltijd voor de genodigden 
te verzorgen. 
 
Zijn er twijfels of heb je vragen, neem even contact op. 
 
Hartelijke groet, Jan Terlouw 
 
Tel. 0651297851 
Email: janterlouw1@gmail.co 
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Koffie met noten                              
 

Onze laatste “koffie met noten” in 2025 was een heel bijzondere! 
We deden als groep mee met de Levende Adventskalender. Er zijn veel 
belangstellenden gekomen, zodat we met een groep van 35 zangers bijeen 
waren. We hebben met elkaar kerstliederen gezongen, geluisterd naar het 
verhaal van Vadertje Panov en gekeken naar de zandkunstenaar, die het 
verhaal van de geboorte van Jezus verbeeldde. 
Het was een mooie bijeenkomst. 
 
In het nieuwe jaar zijn op de volgende data weer “koffie met noten”. 
Op de woensdagen 21 januari, 25 februari en 18 maart. 
We beginnen om 10.00 uur in de jeugdruimte van de Exoduskerk. We zingen 
liederen rond een thema en er is tijd voor koffie en ontmoeting 
We hopen de trouwe zangers en nieuwe gezichten te zien. 
Van harte welkom! 
 
 
 
Emmy Lingen          06-81666310 
Margot van de Wiel 06-13023904 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

Datum Activiteit Locatie Aanvang 

  5 februari Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

19 februari   Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur  

 
 
 



 

12 
 

 
 
 
Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand november 2025 waren: 
 
Datum          Doel          Bedrag  

   02-11   Kerk In Actie, China   €    227,25 

   02-11   Voedselbank G-O, avondmaal collecte   €    217,50 

   09-11   Kerk In Actie, Zuid-Afrika   €    232,75 

   16-11   Voedselbank G-O   €    387,75 

   23-11   Protestantse kerk, pastoraat bij rouw   €    380,05 

   30-11   Kerk In Actie, Rwanda   €    285,05 

 

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door 
de diaconie ontvangen overschrijvingen. 
 
Verder mochten wij in november nog een gift ontvangen van € 12,50. 
 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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Verkorte begroting van de diaconie 
 
 
Verkort overzicht 

 

 Begroting 
2026 

Begroting 
2025 

Rekening 
2024 

Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 110 10 119 

Opbrengsten levend geld 3,650 3,350 3,674 

Door te zenden collecten en giften 12,350 13,250 15,210 

Totaal baten A 16,110 16,610 19,003 

Uitgaven en Kosten    

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 300 300 401 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 600 640 602 

Rentelasten/bankkosten 50 50 48 

Diaconaal werk plaatselijk 3,050 3,300 3,155 

Afdrachten door te zenden collecten en giften 12,350 13,250 15,210 

Totaal lasten A 16,350 17,540 19,416 

Operationeel resultaat (A) -240 -930 -413 

Incidentele baten en lasten    

Incidentele baten 25 25 12 

Incidentele lasten - - - 

Incidentele baten en lasten (B) 25 25 12 

Resultaat verslagjaar (A+B) -215 -905 -401 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen    

Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 686 468 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - - 

Toevoegingen bestemmingsreserves - - - 

Toevoegingen bestemmingsfondsen - - - 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 
(C) 

0 686 468 
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Toelichting bij de collectes  
18 januari  
Collecte Protestantse Kerk – Missionair werk (Nederland, proefplekken) 
Een proefplek is een gastvrije, missionaire gemeenschap of kerkplek. Ze heten 
ook wel pioniersplekken, presentieplekken of kliederkerken. De Protestantse 
Kerk ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk-zijn.   
Kerk-zijn buiten de gebaande paden  
Het woord proefplek geeft iets aan van ‘experimenteren’: hier hebben mensen 
die weinig tot geen verbinding hebben met de ‘traditionele’ kerk, de ruimte 
om het geloof te verkennen en iets van God te ervaren. Het zijn vaak jongeren 
en mensen met diverse culturele achtergronden die zich hierdoor  
aangesproken en thuis voelen.  
25 januari 
Collecte Protestantse Kerk- Jonge generaties - Bijbelspellen voor jongeren. 
Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en 
interactieve bijbelspellen van de Protestantse 
Kerk. Rond deze tijd wordt het door honderden 
jeugdgroepen in heel Nederland gespeeld. Elk 
spel draait om een inspirerend Bijbelverhaal en 
een diaconaal thema, waardoor jongeren op een 
speelse en ontspannen manier in aanraking 
komen met geloof. De drie bijbelspellen dagen 
jongeren uit om actief met geloof en diaconaat 
bezig te zijn. Uit ervaringen van gemeenten blijkt 
dat deze spellen een mooie kans zijn om jongeren 
betrokken te houden bij de kerk en vaak zelfs een 
startpunt vormen voor missionair jeugdwerk. Met de opbrengst van deze 
collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het jeugdwerk in plaatselijke 
gemeenten met materialen, werkvormen, methoden en trainingen.  
Van harte aanbevolen. 
1 februari 
Kerk in Actie 2026 Werelddiaconaat (Bangladesh) 
Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh lijdt zwaar onder 
klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en 
overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt 
voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te 
overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 
klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen.  



 

15 
 

 
Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de 
grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren 
dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen 
voorbereid te zijn op rampen. Via het programma Werelddiaconaat steunt 
Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen 
klimaatverandering. Lees meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh  
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
8 februari  
Diaconaal Quotum 
Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN. Deze 
collecte is dan ook bestemd om deze betaling mogelijk te maken. De 
inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, 
zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en 
oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende 
activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en 
fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. 
15 februari 
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat Nederland, gevangenen 
Omzien naar gevangenen in Nederland 
Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis 
terecht voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om 
barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. 

Daarom reikt Kerk in Actie(ex-) 
gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te 
werken aan herstel. Kerk in Actie 
ondersteunt diverse organisaties die 
omzien naar gevangenen en hun 
partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar die hen ook 
een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. 

Steun via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie het werk 
voor gevangenen en geef in de collecte. Of maak je bijdrage over op NL 89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat februari of 
doneer online. Hartelijk dank voor je gift.   
Meer lezen? kerkinactie.nl/gevangenen  
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/omzien-naar-gevangenen/
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22 februari  
Kerk in Actie 2026 Werelddiaconaat Guatemala  
Alle kinderen naar school in Guatemala 
Guatemala is een bergachtig land in Midden-Amerika waar nog veel mensen 
in armoede wonen. Veel kinderen die in afgelegen dorpen wonen gaan alleen 
‘s morgens naar school. ‘s Middags moeten ze hun ouders helpen op de markt, 
of op het land of om brandhout te verzamelen. Als ze de lessen niet meer 
kunnen bijbenen, vallen ze steeds vaker uit. Velen verlaten de basisschool 
zonder goed te kunnen lezen en schrijven.  
Kerk in Actie steunt een organisatie die kinderarbeid wil stoppen en die 
scholen begeleidt om de lessen interessanter te maken en kinderen bijles 
geeft. Ouders gaan inzien hoe belangrijk onderwijs is voor hun kinderen. Dat 
helpt allemaal om lesuitval te voorkomen, zodat deze kinderen kunnen 
schrijven en lezen als ze van school komen en meer kans hebben om verder te 
leren. Dat vergroot hun kans op een betere toekomst. 
Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat het werk van 
organisaties in Guatemala en waar ook ter wereld om geloof, hoop en liefde 
te verspreiden. Geef via de collecte of maak je bijdrage over op  
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. WD Guatemala of geef 
online. Bedankt voor je gift. Lees meer op: kerkinactie.nl/guatemala. 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt! 
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Leesrooster  

 

Januari 

18 Psalm 66 

19 Romeinen 4:1-12 

20 Romeinen 4:13-25 

21 Spreuken 3:1-20 

22 Spreuken 3:21-35 

23 Spreuken 4:1-9 

24 Spreuken 4:10-27 

25 Psalm 139 

26 Spreuken 5:1-14 

27 Spreuken 5:15-23 

28 Spreuken 6:1-11 

29 Spreuken 6.12-19 

30 Spreuken 6:20-35 

31 Spreuken 7:1-27 

Februari 

1 Matteüs 5:1-12 

2 Matteüs 5:13-20 

3 Matteüs 5:21-32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

4 Matteüs 5:33-48 

5 Jesaja 41:1-16 

6 Jesaja 41:17-20 

7 Jesaja 41:21-29 

8 Jesaja 42:1-13 

9 Jesaja 42:14-25 

10 Jesaja 43:1-13 

11 Jesaja 43:14-21 

12 1 Samuël 8:1-9 

13 1 Samuël 8:10-22 

14 1 Samuël 9:1-10 

15 1 Samuël 9:11-25 

16 1 Samuël 9:26–10:16 

17 Psalm 103 

18 Matteüs 6:1-18 

19 Matteüs 6:19-34 

20 Matteüs 7:1-14 

21 Matteüs 7:15–8:1 

22 Romeinen 5:1-11 
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  Colofon 

  Administratie 
Exodus Gemeente PKN 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 
Scriba:  
Conny Wesdorp 
Tel. 06-10775858 
 
Distributie Verbinding 
Janita van der Have 
06-51230663 

Predikant 
Vacant 
 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

 
Kopij voor het volgende nummer 
t/m maandag 9 februari 2026 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 

 
De redactie behoudt zich het recht  
voor wijziging van de kopij.  
Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
 
 
Redactie 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
 
 
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 63e jaargang, nummer 1 
januari – februari 2026 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid 
van 20 stuks. Via website/kerk app 
is betaling via Ideal en bezorging 
als vanouds. 
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
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