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Kerkdiensten 

              
Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: 

www.exoduskerk.nl 
 

 

Zondag  
31 augustus 
10 uur 

Dhr. Frank Ploum, Dordrecht 
1e coll.: Studentenpastoraat 
2e coll.: voor de kerk 

 m.m.v. de cantorij 
 
  

Zondag  
 7 september 
10.00 uur 
 

Marloes Luijendijk, Oude - Tonge 
1e coll.: Protestantse Kerk–Nederland 
               Geloven met jongeren  
2e coll.: voor de kerk 

 
        
 

Zondag  
14 september 
10 uur              

Ds. Jan de Visser, Berkenwoude 
1e coll.: Werelddiaconaat – Indonesië 
               Opvang voor straatkinderen 
2e coll.: voor de kerk 

Schrift en Tafel 

Zondag   
21 september   
10 uur 

Marie Antoinette Westra,Oude-Tonge 
1e coll.: Werelddiaconaat -Libanon 
               Een eigen bedrijf beginnen 
2e coll.: voor de kerk 

Startzondag 

Zondag  
28 september 
10 uur 

Dhr. Jonathan Pellegrom 
1e coll.: Missionair werk – Kerk zoekt 
               jonge zinzoekers op 
2e coll.: voor de kerk 

Jeugddienst 

Zondag  
  5 oktober 
10 uur 

Dhr. Leo Markwat, Battenoord 
1e coll.: Israël, Joodse en Palestijnse 
               kinderen spelen samen 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag  
12 oktober 
10 uur 

Ds. Ank Verhoeven, ‘s-Gravenzande 
1e coll.: Plaatselijk Diaconaat 
               activiteiten in onze gemeente    
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag  
19 oktober 
10 uur 

Dhr. Klaas Bos, Goes  
1e coll.: Werelddiaconaat- Bangladesh 
               Innovatief kooktoestel 
2e coll.: voor de kerk 

 

http://www.exoduskerk.nl/
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Meditatie 
 

 
Verrassing en verwondering 
 
 
 
 

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest,” is het nieuwe 

jaarthema van de Protestantse Kerk. Het nodigt uit om je te laten verrassen. 
Wie laat zich niet graag verrassen! Ben je jarig, dan word je blij verrast met 
cadeaus. Meestal worden cadeaus met zorg uitgekozen en wordt erover 
nagedacht.  
In de Bijbel staan veel verhalen over verrassing en verwondering. Denk maar 
aan de genezingsverhalen. Hoe zal Maria, de zus van Lazarus gereageerd 
hebben toen Jezus Lazarus, die al vier dagen dood was, commandeerde om op 
te staan. Ze zal geschokt geweest zijn waarschijnlijk, maar ook blij verrast en 
verwonderd toch?  
Wie in wonderen gelooft, kan in de Bijbel veel verhalen daarover lezen, zowel 
in het Oude als in het Nieuwe Testament. De oversteek door de Rode Zee, 
Daniël in de leeuwenkuil, Jezus die water in wijn verandert en Jezus die 
vijfduizend monden voedt, dat zijn maar een paar voorbeelden. 
Geloven wij tegenwoordig nog in wonderen? Uit onderzoek blijkt dat veel 
Nederlanders nog in wonderen geloven. Ruim één op de vijf heeft een wonder 
meegemaakt; een onverklaarbare genezing of wonderbaarlijke redding. 
(onderzoek Motivaction 2019) 
De bedoeling van het jaarthema is echter niet gericht op dit soort verhalen. 
Het gaat erom dat we ons laten verrassen in het alledaagse leven. Bewust 
aandacht schenken aan onverwachte manieren waarop de Geest zich 
manifesteert, zowel binnen als buiten de kerk. Gods Geest is altijd in beweging 
en vindt steeds nieuwe, verrassende wegen. Probeer daar eens bewust van te 
zijn en laat je verrassen! 
 
Heleen van der Meijden 
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                                                                       In Memoriam 
                                                                   
                                                     Waar liefde is, is geen voorbij 
                                       
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
Mieneke Overweel 
    Jolien en Er 
    Sam 
    Mila 
Ary-Pieter en Lucie                      
    Sanna 
    Emma 
    Tara 
Bert en Anneke 
    
 
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 1 augustus in Media Vita. 
De begrafenis vond plaats op de algemene begraafplaats “Vrederust te 
Middelharnis. 
Mevrouw Overweel heeft jarenlang gewoond aan de Waterweg te 
Middelharnis. Lid geworden van onze Exodus gemeente en was een trouwe 
bezoekster van de kerkdiensten. 
De bezoeken vanuit onze gemeente stelde ze zeer op prijs. 
Vanuit onze gemeente heeft Peter Visser de dienst geleid De dienst stond in 
het teken van dankbaarheid voor haar leven. 
 
Moge God de kinderen en kleinkinderen troosten en nabij zijn. 

 
 
 

Verdrietig geven wij kennis dat na 
een liefdevolle verzorging in woon-
zorglocatie “Ebbe en Vloed” te 
Oude-Tonge, zacht en kalm van ons 
is heengegaan onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma. 

        Johanna Soeteman 
                      Jo 
   weduwe van Huibertus Overweel 
         in de leeftijd van 96 jaar 
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Workshop GroeneKerken 
 
 

De Emmaüs te Middelharnis en de Exoduskerk te Sommelsdijk zijn beide 

aangesloten bij GroeneKerken. Ruim 500 kerken en geloofsgemeenschappen 
in Nederland vinden dat de zorg voor de schepping een plek in ons geloof 
verdient. GroeneKerken willen mensen aanzetten te oefenen in een 
eenvoudige, vreugdevolle levensstijl. GroeneKerken delen ervaringen en tips 
met elkaar, kunnen gebruik maken van groene toolkits. GroeneKerken willen 
mensen stimuleren de zorg voor de schepping handen en voeten te geven. Op 
dinsdagavond 23 september 2025 om 19.30 uur organiseren beide kerken een 
bijeenkomst in de Exoduskerk, Dorpsweg 97a in Sommelsdijk, waar Samuel 
van Klinken in het kader van GroeneKerken een workshop zal verzorgen. Een 
informatieve en inspirerende bijeenkomst zonder veroordeling of opgeheven 
vingertje. Interactief bezig zijn om scherper het eigen consumentengedrag in 
beeld krijgen. Bewust zinvolle en duurzame keuzes te kunnen of durven 
maken.   
 
Workshop God in de supermarkt 
Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten 
we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit 
Nederland? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje, of toch een 
emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Je hebt het 
niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes 
gemaakt worden. Een afweging maken tussen lekker, goedkoop, gezond, 
milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het palet aan 
keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring. De workshop “God 
in de supermarkt” verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te 
begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomst is 
actief, sociaal, informatief en /gaat in een stevig tempo een serieuze maar niet 
te zware dialoog aan. We gebruiken veel materiaal uit actuele documentaires 
en websites. Wij laten ons inspireren door hoe Jezus omging met de arme en 
het behoeftige. 
Iedereen is welkom dinsdagavond 23 september om 19.30 uur Exoduskerk 
Dorpsweg 97a te Sommelsdijk. De toegang is vrij! 
 
Piet de Munck 
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Nieuws voor alle senioren 

Het is nog volop zomervakantie maar bij deze toch alvast het laatste nieuws 

over de komende seniorenmiddagen. Zoals iedereen misschien al begrepen 
heeft zijn er een aantal dingen veranderd: 
 

• Mariska is gestopt met de organisatie van de seniorenmiddagen dus 
moest de diaconie op zoek naar vervanging. 

• Na een oproep in de nieuwsbrief hebben er gelukkig 2 nieuwe 
vrijwilligers zich aangemeld. Dit zijn, u vast wel bekend, Bert Voorberg 
en Tineke Hendriks. 

• Ook zijn Joke en Nel er vanuit de diaconie tijdelijk bijgekomen.  
 
We zoeken namelijk nog steeds 2 vrijwilligers die het nieuwe team compleet 
maken. Dus meld je aan! 
 
We hebben met zijn vieren een rooster gemaakt voor de komende 3 maanden 
met leuke onderwerpen en activiteiten. Wij zijn enthousiast, jullie hopelijk 
ook. 
De eerste keer na de zomervakantie is maandagmiddag 29 september 2025. 
We hebben voor deze middag een interessante en leerzame gastspreekster 
uitgenodigd. Verder ga ik nog niets verklappen.  
Houdt u vooral de nieuwsbrief in de gaten want daarin staat meer informatie. 
De agenda voor de andere maandagmiddagen vindt u hieronder maar die 
komt ook in de verbinding te staan. Noteer ze alvast in uw agenda. 

• 29 september 

• 27 oktober 

• 24 november 
De inloop is vanaf 14.30 uur, we starten om 15.00 uur en het duurt tot 16.30 
uur. 
We hopen u allen te zien op maandagmiddag 29 september. 
 
Met vriendelijke groet                                   
Bert, Tineke, Joke en Nel 
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Agenda 

Datum Activiteit Locatie Aanvang 
  4 september Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

  9 september Vrouwengespreksgroep Blauwe ruimte 13.30 uur  

18 september Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

23 september Workshop GroeneKerken Exoduskerk 19.30 uur 

29 september Seniorenmiddag MF ruimte 15.00 uur 

 2 oktober Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

16 oktober Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

27 oktober Seniorenmiddag MF ruimte 15.00 uur 

 

 
Recept voorgerecht– 4 personen 
 
Salade met gerookte eendenborstfilet en vijgen 
4 verse vijgen 
2 el honing  
1 mespunt gemalen kardemom 
2 el balsamico azijn of rode wijnazijn 
½ tl grove mosterd 
4 el (walnoot) olie 
1 zak biologische veldslamelange 
200g  plakjes gerookte eendenborstfilet, op kamertemperatuur 
1 bosui, in ringetjes 
Voorbereiden: Vijgen in 6-8 partjes snijden. In kom honing 10-20 sec. in 
magnetron verwarmen, zodat honing geheel vloeibaar wordt. Kardemom met 
mespunt zout erdoor roeren. Vijgen door honingmengsel wentelen of met 
kwastje hiermee bestrijken, zodat alle snijvlakken met een dun laagje honing 
bedekt zijn. 
Azijn met rest van honingmengsel, mosterd en olie tot dressing kloppen, met 
zout en peper op smaak brengen. 
Bereiden: Veldslamelange met de helft van dressing omscheppen en over vier 
borden verdelen. Plakjes eendenborst en partjes vijg op salade leggen. Rest 
van dressing erover druppelen. Salade met bosui en wat (versgemalen) peper 
bestrooien. 
 
Namens de redactie, 
Eet smakelijk!! 
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Kom zingen in de cantorij 
 
Gezelligheid, verbondenheid en samen zingen tot eer van God 
 

Beste gemeenteleden, 
 
Houdt u van zingen? Zingt u graag mee met de liederen in de kerk? Misschien 
is dit dan hét moment om een stapje verder te gaan en u aan te sluiten bij onze 
cantorij! 
 
De cantorij is een fijne en hechte groep gemeenteleden die met veel plezier 
zingt tijdens kerkdiensten. We repeteren in een ontspannen sfeer, waar ruimte 
is voor een lach, een praatje én natuurlijk mooie muziek. Samen zingen geeft 
verbondenheid ---- met elkaar én met God. 

“Zingen in de cantorij is voor mij een vorm van gebed. Het is een 
zangoffer, een manier om mijn geloof en gevoel te uiten. Het 

samenzijn met anderen maakt het voor mij compleet.” 

In de afgelopen tijd zijn een aantal leden gestopt, en daarom zijn we op zoek 
naar nieuwe stemmen. We hopen van harte dat ook u wilt overwegen om mee 
te doen. Muzikale ervaring is fijn, maar zeker geen vereiste. Plezier in zingen is 
het belangrijkst! 
 
Heeft u interesse, vragen of wilt u gewoon 
eens vrijblijvend komen luisteren of 
meezingen tijdens een repetitie?  
U bent van harte welkom! 
 
Neem gerust contact op met één van de 
leden van de cantorijraad, of spreek ons 
aan na de kerkdienst. 
 
 
 
 

“Via de cantorij leerde ik veel 
mensen kennen en ik voelde 
me direct heel welkom. Het 

zingen verbindt, geeft 
verdieping en ik heb er geen 

moment spijt van gehad dat ik 
lid ben geworden.” 
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“Ik vind het waardevol om medewerking te verlenen aan de kerkdiensten en 
de liederen ten gehore te mogen brengen en de gemeente te ondersteunen 
bij het zingen van de liederen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tijdens de repetitie-avonden beleef ik mijn geloof door de mooie liederen 
die we repeteren, dikwijls nog meer dan door de wekelijkse preek. We zingen 
liederen over geloof, hoop en liefde, die mij herinneren aan Gods genade, 
liefde en aanwezigheid, waar ik ook ben”. 

                         GASTLEDEN GEZOCHT 
 
Tot slot willen wij een oproepje doen aan gastleden, die met ons mee willen 
zingen tijdens de Kerstnachtdienst op 24 december. Alle stemmen zijn 
welkom, vooral ook heren want die zijn schaars. Vanaf woensdag 5 november 
is het dan de bedoeling dat u mee gaat repeteren.  
 
Mini Vroegindewei – Nel Nelemans – Cor van Reede – Emmy Waldekker – 
Ton van den Doel. 
 

“De wekelijkse woensdagavond is voor mij een ontmoetingsavond, ten eerste 
om gezamenlijk heerlijk te zingen en ten tweede om elkaar te ontmoeten en 
onder het genot van een bakje koffie/thee, met wat lekkers erbij, het één en 
ander met elkaar te delen”. 
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Toelichting bij de collecte 

 
31 augustus  - Collecte Protestantse Kerk – Pastoraat 
Nederland – Veilige plek voor studenten 
Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent en over wat je met je toekomst 
wilt, rouw, eenzaamheid: er kan veel op studenten afkomen. Het 
studentenpastoraat biedt een veilige plek waar ze terecht kunnen met hun 
vragen over persoonlijke ontwikkeling, zingeving en geloof, en voor aandacht 
en een luisterend oor. In de Protestantse Kerk werken ruim vijfhonderd 
predikanten-geestelijk verzorgers op bijzondere plekken, zoals in het 
studentenpastoraat. Zij maken de kerk op hun eigen plek zichtbaar.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster 
 
7 september - Collecte Protestantse Kerk – Jonge generaties 
Nederland – Geloven met jongeren 
Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren als zij zich thuis voelen 
en serieus genomen worden. De Protestantse Kerk ondersteunt kerken daarbij 
met seizoenspakketten, die methoden, spellen en werkvormen voor diverse 
groepen van verschillende leeftijden bevatten. Ook catechese materiaal is erin 
opgenomen. Catechisatie kan een waardevolle bijdrage leveren aan de 
geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren. Het helpt hen om na te denken 
over zingevingsvragen. De materialen zijn ontwikkeld samen met lokale 
gemeenten en worden telkens opnieuw aangevuld.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster 
 
14 september - Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Indonesië - Opvang voor straatkinderen 
In Indonesië leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen helpen hun 
ouders bij de verkoop van kranten of etenswaren, anderen moeten zich alleen 
redden. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen 
op straat op en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Ook bezoeken zij de 
ouders om de thuissituatie te verbeteren en begeleiden zij kinderen (terug) 
naar school. Kinderen die zich in een onhoudbare situatie bevinden, kunnen 
tijdelijk in het opvanghuis van Dreamhouse terecht.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie 
 
 
 

http://kerkinactie.nl/collecterooster
http://kerkinactie.nl/collecterooster
http://kerkinactie.nl/%20straatkinderenindonesie
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21 september - Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Libanon – Eigen bedrijf biedt jongeren inkomen én hoop 
Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog. Veel 
jonge mensen willen emigreren, omdat er nauwelijks ruimte is op de krappe 
arbeidsmarkt. Kerk in Actie-partnerorganisatie Lutheran World Relief biedt 
jongeren een vaktraining in ondernemersvaardigheden. Met een klein 
startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijf beginnen. Van zuivel- tot 
kledingindustrie: in veel sectoren zijn nu meer jonge ondernemers te vinden. 
Op hun beurt bieden zij anderen weer werk én inkomen. Dat biedt hoop in 
zware tijden.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/bedrijvenlibanon 
 
28 september - Collecte Protestantse Kerk – Missionair Werk 
Nederland – Kerk zoekt jonge zinzoekers op 
In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk gaan, maar wel 
op zoek zijn naar zingeving, en misschien wel naar God. De Protestantse Kerk 
zoekt hen op door festivals, retraites en andere events te organiseren. Ook 
kunnen zij zich abonneren op een nieuwsbrief, naar podcasts luisteren of voor 
inspiratie op sociale media terecht. Zo wil de Protestantse Kerk 
toekomstgericht werken en ook voor deze jongeren een vindplaats van geloof, 
hoop en liefde zijn.  
Meer lezen?  kerkinactie.nl/collecterooster 
 
5 oktober - Israëlzondagcollecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Israël - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven bijna niet 
tegen. Door het gescheiden onderwijs in Israël weten ze niets over elkaars 
cultuur en gebruiken. Via het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center 
leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen elkaar kennen. Ze 
bezoeken elkaar op school en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis en 
tradities. Vooroordelen verdwijnen. Dat is niet alleen belangrijk voor de 
kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving.  
Vandaag is het Israëlzondag. Hiermee geeft de Protestantse Kerk uiting aan 
haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarom collecteren 
we vandaag voor een project in Israël.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/israelpalestina 
 
 
 

http://kerkinactie.nl/bedrijvenlibanon
http://kerkinactie.nl/collecterooster
http://kerkinactie.nl/israelpalestina
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12 oktober - Plaatselijk Diaconaat 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze 
eigen gemeente, zoals seniorenmiddag in de zomer en kerstviering.  
 
19 oktober - Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Bangladesh – Innovatief kooktoestel verandert levens 
In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkomsten uit de verkoop van hun 
landbouwproducten. Met een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun 
inkomen. Dit kooktoestel bespaart brandhout, vermindert de uitstoot van CO2 
en produceert minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Bovendien zet 
het toestel brandstof om in biochar, een restproduct dat gebruikt wordt als 
natuurlijke bodemverrijker. Vrouwen gebruiken dit op hun eigen land of 
verkopen het aan boeren. Met een hoger inkomen kunnen zij hun gezin 
voldoende te eten geven.  
Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Niet voor iedereen is het 
vanzelfsprekend om genoeg te eten te hebben. Daarom collecteren we voor 
betere omstandigheden voor families in Bangladesh. 
Meer lezen? kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh
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Startzondag 21 september 2025 
 
De startzondagcommissie is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor 
de editie van 2025. 
Het thema van de dienst zal zijn “Op ontdekkingsreis naar het werk van Gods 
Geest” en we kijken er naar uit om iedereen mee te nemen op deze 
ontdekkingsreis. 
 
Zoals jullie van ons gewend zijn, werken wij ook dit thema uit met een vleugje 
humor, een sprankje nostalgie, een verkenning van muziek en uitdaging van 
de smaakpapillen. 
 
Voor nu willen we iedereen alvast enthousiasmeren om mee te gaan op deze 
ontdekkingsreis en je alvast op te geven voor het “Livingstone-buffet” wanneer 
je wilt blijven eten! 
Dat kan door een mailtje te sturen naar jeannette-kastelein@kpnmail.nl 
Houdt verder de berichten in de gaten de komende weken…….. 
 
De startzondag commissie                                          
Renee Schoenmaker, Jeannette Kastelein en Judith de Bruijn 
  

mailto:jeannette-kastelein@kpnmail.nl
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Persbericht 
 
Uitnodiging Open Ochtend TVG 

 
De Stichting TVG (Theologische Vorming Geïnteresseerden) organiseert op 3 
september een inspirerende Open Ochtend met als Thema: Psalmen. Psalmen 
zijn al meer dan 2500 jaar geleden geschreven en hebben ook nu nog steeds 
een boodschap en worden ook nu nog volop gezongen. 
De organist van de Laurenskerk Hayo Boerema zal het onderwerp Psalmen 
(ook muzikaal) toelichten en er zullen ook Psalmen gezongen worden. 
Daarnaast zal het cursusprogramma van de TVG voor het komend seizoen kort 
worden toegelicht. Er wordt een jaarcursus van 24 ochtenden georganiseerd 
rond het thema “Wegwijs in geloven”. Hierin wordt een oriëntatie gegeven 
van de vakken Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, 
Bijbelse ethiek en de praktische toepassing van het geloof in de samenleving.  
Deze cursus is geschikt voor een breed publiek: de trouwe kerkganger maar 
ook iemand die geïnteresseerd is in het geloof.  De bijeenkomsten zijn 
informatief en interactief. 
Naast onze vaste docenten zullen er ook enkele gastdocenten een ochtend 
verzorgen zoals Ciska Stark, docent Protestantse Theologische Universiteit en 
Piet Vergunst, aftredend secretaris Gereformeerde Bond.  
Naast deze cursus zijn er ook zeven korte cursussen beschikbaar. 
De Open Ochtend wordt gehouden op 3 september in gebouw De Hoeksteen, 
Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel. Inloop 9.30 uur, aanvang 10 uur. 
De toegang is gratis. 
Bent u verhinderd? Meer informatie over het cursusaanbod en de Open 
Ochtend is te vinden op www.tvgrotterdam.nl of op te vragen via email: 
info@tvgrotterdam.nl  

 

http://www.tvgrotterdam.nl/
mailto:info@tvgrotterdam.nl
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand juli 2025 waren: 
 
 Datum            Doel            Bedrag  

   06-07   KIA, Ghana   €    306,20 

   13-07   De Herberg Oosterbeek   €    260,95 

   20-07   Plaatselijk diaconaat   €      41,00 

   27-07   Diaconaal Quotum   €    307,15 

 
 
De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de 
kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen 
overschrijvingen. 
 
De opbrengst van de gezamenlijke dienst van 20 juli is door de Emmaüskerk 
overgemaakt. 
 
In juli mochten wij nog giften van € 12,50  en € 50,00 ontvangen, 
verder is de diaconie in juli verblijd met twee giften van € 250,- en € 400,-. 
Uiteraard zijn wij blij met elke gift, maar deze waren heel welkom voor ons 
diaconaal werk. 
 
 
Hartelijk dank daarvoor.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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Financiën van de Kerkrentmeester 
 
De opbrengsten van de collecte 
 

 
 
 
Er komt op 5 manieren collecte geld binnen 

• collecte in de kerk 

• colletebonnen in de kerk 

• ExodusApp 

• ApostelApp 

• overboeking op de rekening  
 
Fred van Leersum  

datum bedrag  datum bedrag  

week 1 € 275,00  week 16 € 186,45  

week 2 € 153,55  week 17 € 312,60  

week 3 € 214,95  week 18 € 211,70  

week 4 € 248,80  week 19 € 170,15  

week 5 € 128,70  week 20 € 158,30  

week 6 € 174,70  week 21 € 97,00  

week 7 € 204,60  week 22 € 191,10  

week 8 € 65,50  week 23 € 171,25  

week 9 € 171,10  week 24 € 192,05  

week 10 € 207,65  week 25 € 171,35  

week 11 € 194,20  week 26 € 178,40  

week 12 € 221,22  week 27 € 228,90  

week 13 € 168,40  week 28 € 275,75  

week 14 € 239,35  week 29  € 210,05  

week 15 € 207,35  week 30 € 14,00 Kerkdienst Emmauskerk 
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De vakantie is voorbij, 
De zon gaat onder, de avond valt. 
We keren terug naar het gewone, 

Met nieuwe moed, in Gods hand geborgen. 
 

De vakantietijd was fijn, 
Met rust en vreugde, naar Gods welbehagen. 

Maar nu is het weer tijd om te beginnen, 
Met nieuwe taken, nieuwe wegen. 

 
Gods trouw is als een anker, 

In alle tijden, in alle seizoenen. 
Hij is er bij, in zon en regen, 

Zijn liefde zal ons nooit begeven. 
 

Dus laten we dankbaar zijn, 
Voor de rust en de vreugde die 

we mochten ontvangen. 
En met vertrouwen het nieuwe 

avontuur beginnen, 
In Gods hand, op nieuwe wegen. 
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Leesrooster  

 
  

Augustus   

31 Lucas 14,1-14 25 Deuteronomium 33,8-12 

September 26 Deuteronomium 33,13-21 

1 Lucas 14,15-24 27 Deuteronomium 33,22-29 

2 Lucas 14.25-35 28 Lucas 16,19-31 

3 Psalm 33 29 Deuteronomium 34,1-12 

4 Deuteronomium 29,1-14 30 Psalm 127,1-5 

5 Deuteronomium 29,15-28 Oktober 

6 Deuteronomium 30,1-10 1 Habakuk 1,1-11 

7 Deuteronomium 30,11-20 2 Habakuk 1,12–2,4 

8 Deuteronomium 31,1-8 3 Habakuk 2,5-20 

9 Deuteronomium 31,9-18 4 Habakuk 3,1-19 

10 Deuteronomium 31,19-29 5 Psalm 86 

11 Psalm 74 6 2 Timoteüs 1,1-10 

12 Deuteronomium 31,30–32,14 7 2 Timoteüs 1,11-18 

13 Deuteronomium 32,15-25 8 2 Timoteüs 2,1-13 

14 Deuteronomium 32,26-35 9 Psalm 119,145-152 

15 Deuteronomium 32,36-44 10 Psalm 119,153-160 

16 Deuteronomium 32,45-52 11 Psalm 119,161-168 

17 Psalm 148 12 Psalm 119,169-176 

18 Lucas 15,1-10 13 Lucas 17,1-10 

19 Lucas 15,11-20a 14 Lucas 17,11-19 

20 Lucas 15,20b-32 15 Lucas 17,20-37 

21 Lucas 16,1-9 16 Lucas 18,1-8 

22 Lucas 16,10-18 17 Psalm 62 

23 Psalm 38 18 2 Timoteüs 2,14-26 

24 Deuteronomium 33,1-7 19 2 Timoteüs 3,1-9 
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Colofon 
  

Administratie 
Exodus Gemeente PKN 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 
Scriba:  
Conny Wesdorp 
Tel. 06-10775858 
 
Distributie Verbinding 
Janita van der Have 
06-51230663 

Predikant 
Vacant 
 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

 
Kopij voor het volgende nummer 
t/m maandag 6 oktober 2025 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 

 
De redactie behoudt zich het recht  
voor wijziging van de kopij.  
Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
 
 
Redactie 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
 
 
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 62e jaargang, nummer 6 
september - oktober 2025 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid 
van 20 stuks. Via website/kerk app 
is betaling via Ideal en bezorging 
als vanouds. 
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
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