
 

 

  
 

  

 
 

Exodus Gemeente 
 

  Verbinding  



 

2 
 

Kerkdiensten 
Zondag 23 juni 
10 uur 

Ds Jan de Visser 
1e coll.: Werelddiaconaat 
               Libanon KIA 
2e coll.: voor de kerk 

Overstapdienst 

Zondag 30 juni 
10 uur 

Ds Jan de Visser 
1e coll.: Plaatselijk diaconaat 
             “Vakantietas” 
2e coll.: voor de kerk 

m.m.v. In Touch 

Zondag   7 juli 
14.30 uur  

Ds Jan de Visser 
1e coll.: Inloophuis de Boei 
2e coll.: voor de kerk 

Afscheidsdienst 
Jan de Visser 
m.m.v. cantorij 

Zondag 14 juli 
10 uur 

Dhr Arend Voogt, Zuidland 
1e coll.: Vluchtelingenwerk GO 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 21 juli 
10 uur 

Ds Ank Verhoeven, Pijnacker 
1e coll.: Plaatselijk diaconaat 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 28 juli 
10 uur 

Ds Arie vd Maas, Wemeldinge 
1e coll.: Diaconaal Quotum 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag   4 augustus 
10 uur 

Ds Rob vd Plicht, Waddinxveen 
1e coll.: Stichting Nollestee 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 11 augustus 
10 uur 

Ds Dick ter Horst, Hellevoetsluis 
1e coll.: Zending Pakistan KIA 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 18 augustus 
10 uur 
 

Ds Rob vd Plicht, Waddinxveen 
1e coll.: De Herberg, Oosterbeek 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 25 augustus 
10 uur 

Dhr Franck Ploum, Zierikzee 
1e coll.: Schuldhulpmaatje 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag   1 sept. 
10 uur 

Dhr Kees Posthumus 
1e coll.: Protestantse Kerk- 
              Missionair-Werk 
2e coll.: voor de kerk 

Groene kerk 

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: 
www.exoduskerk.nl 

http://www.exoduskerk.nl/
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Meditatie 
 
Een licht zijn voor de mensen om ons heen, als zout op de aarde rond-
wandelen. Prachtige termen die iets van Gods opdracht laten zien. Maar leven 
voor God kan soms best wel moeilijk zijn. Soms kan het voelen alsof je geen 
kracht meer hebt. Geen kracht voor de dingen die op je pad komen, voor de 
dingen die mensen van je vragen, en misschien ook geen kracht voor de dingen 
die God van je vraagt. Wat nu? Voordat we een hele preek beginnen over als 
zout op de aarde zijn, laten we eens kijken naar deze vraag: waar haal jij je 
kracht vandaan om iedere dag opnieuw op te staan en te doen wat je hand 
vindt om te doen? Als we de kracht uit onszelf proberen te halen, zullen we 
ontdekken dat we op een bodem stuitten. Of we iets nou graag of juist liever 
niet willen, we zullen onze zwakheden tegenkomen. Kom naar Mij als je moe 
bent. Daar staan we dan met onze handen vol zwakheid voor God. Misschien 
ben je uitgeput, heb je geen motivatie, vind je dat je niet genoeg talenten hebt 
of vind je het gewoon ontzettend moeilijk om tijd voor Hem vrij te maken. Daar 
is maar één medicijn voor: 

“‘Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het 
gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. 
Want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij 
innerlijke rust vinden. Want wat Ik je te  doen zal geven, is niet te moeilijk of te 
zwaar voor je.” 
(Matteüs 11:28-30, BasisBijbel) 

Voel je je ‘zwak’? Onthoud dit: Gods kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. 
Ook als jij even niet zo je best doet om een licht te zijn, werkt God door je heen. 
Nog een kleine opmerking: Kracht van God is geen superkracht die je elke keer 
vol vuur en vlam zet om de hele wereld in één dag te kunnen veranderen. Hij 
geeft je elke dag opnieuw precies   genoeg kracht voor de dingen die je te 
wachten staan. God, je Vader, weet precies wat je nodig hebt. 

Dank U Vader, dat U zorgt voor ons! 
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Zondagavond laat, zo rond half twaalf, is in alle rust heengegaan Arie 
Nelemans. Hij is 81 jaar oud geworden. Arie is één van de mensen die ik niet 
anders gekend heb, dan dat ze met een ernstige ziekte rondliepen. Al sinds 
2011 is bekend dat hij aan Parkinson leed. En dat heeft hem de afgelopen jaren 
vanzelfsprekend getekend. 
 
Arie is in Zevenbergen geboren, en was de oudste van drie jongens. Daarom 
was hij ‘voorbestemd’ om het agrarisch bedrijf van zijn ouders over te nemen, 
maar dat liep anders. Hij ging na de lagere school naar de HBS en daarna naar 
de Hogere Bos- en Cultuurtechnische School in Arnhem. Tijdens een vakantie 
in Zoutelande leerde hij Nel kennen, toen nog een meisje van 16 jaar, uit 
Fijnaart. Die verkering werd omgezet in een verloving, en in 1970 zijn ze 
getrouwd. Het kersverse stel kreeg als trouwtekst mee een deel uit Prediker 9: 
“Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen van uw ijdele 
leven, die God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen.”  
Hun eerste echtelijke woning was in Heiloo nabij Alkmaar. 
Samen hebben ze twee kinderen gekregen, Gerben (1973) en Rianne (1975). 
In het begin van hun huwelijk wilden ze eigenlijk al snel weer terug naar de 
omgeving waar ze opgegroeid waren. Dat is net niet helemaal zo gegaan: Arie 
solliciteert bij het Waterschap van Middelharnis, en toen zijn ze verhuisd naar 
Nieuwe–Tonge. Samen met de vader van Nel, die aannemer was, hebben ze 
het huis aan de Burg. Overdorpstraat gebouwd. Ze hadden zich al snel 
aangesloten bij de Exoduskerk, en voelden zich daar thuis. 
 
Arie had een paar grote hobby’s: tennissen, golfen en zwemmen in zijn 
zelfgebouwde zwembad. 
 

In Memoriam 
 

Arie Leendert Nelemans 
 

  * 15 februari 1943  † 28 april 2024 
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Qua gezondheid heeft Arie een best wel bewogen geschiedenis: 
evenwichtsstoornissen, problemen met het hart, een schuivende rugwervel, 
en zoals gezegd, beginnende Parkinson in 2011. Ondanks dat alles genoot Arie 
van alles wat het leven hem te bieden had. Nel heeft er alles aan gedaan om 
hem zo lang mogelijk thuis te verzorgen. Tot het echt niet meer ging. In 
oktober vorig jaar is hij in het ziekenhuis opgenomen geweest, en daarna in 
Nieuw-Rijsenburgh. 
 
De laatste keer dat hij in de Exodus kerk was, was met de Kerstviering voor 
ouderen, december vorig jaar. 
 
Zijn krachten zijn de laatste maanden hard achteruitgegaan. Zijn energie was 
op. Hij mocht rustig inslapen. 
 
De gedachtenisdienst en uitvaart hebben plaatsgehad op vrijdag 3 mei 2024, 
en daarna was er een uitgebreide ontmoeting van familie en kennissen. 
 
De nagedachtenis van Arie Nelemans zij ons allen tot zegen. 
 
Ds. Jan de Visser 
 
Het correspondentieadres: 
Fam. Nelemans 
Burg. Overdorpstraat 32 
3244 XB Nieuwe-Tonge 
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Levenseinde III 
 
In de vorige aflevering is 
het oordeel ter sprake 
gekomen naar aanleiding 
van de tekst uit de brief 
aan de Hebreeën:1 ‘Het is 
de mens gezet eenmaal 
te sterven en daarna het 
oordeel.’ Voor het laatste 
gedeelte van dit Bijbel-

vers zijn geen Bijbelgetuigen, zo hebben we moeten constateren. 
 
Nu zou je kunnen zeggen, dat Jezus zelf ook over het oordeel spreekt. Zie 
bijvoorbeeld de verhalen van de dwaze en de wijze meisjes;2 of van de schapen 
en de bokken.3 Toch zitten daar ook een paar moeilijke elementen in. Om met 
de laatste te beginnen: de gelijkenis van de schapen en de bokken gaat over 
de terugkomst van Jezus. 
Hij zal dan, zo staat er, 
omstraald door luister en 
in gezelschap van alle 
engelen plaatsnemen op 
zijn glorierijke troon. Dat 
is, hoe je ook keert of 
wendt, niet hetzelfde als 
wat de schrijver van de 
Hebreeënbrief bedoelt. In 
het ene verhaal is het een oordeel direct volgend op het moment van 
overlijden, in het andere verhaal valt er pas bij Jezus’ terugkomst een oordeel. 
En het oordeel waar het in de gelijkenis van de schapen en de bokken over 
gaat, gaat alleen maar over de manier waarop de mens is omgegaan met de 
werken der barmhartigheid, oftewel hun sociale gedrag tijdens hun leven. 
 

 
 
 
1  Hebreeën 9: 27 
2  Matteüs 25: 1 – 13  
3  Matteüs 25: 31 – 46  
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Als je kijkt naar het verhaal van de dwaze en wijze meisjes, is daarin iets 
dergelijks aan de hand. Het gaat om de komst van de bruidegom, waarvan het 
tijdstip niet bekend is. Het is een oproep om waakzaam te zijn, meer dan een 
omschrijving van de oordeelsvorming. Ook het boek Openbaring staat bol van 
oordeelsverhalen. Ook daarvan geldt dat die zich allemaal afspelen in de tijd 
van de wederkomst van Jezus. Dat maakt het niet minder ernstig, maar het is 
wel lastig het te combineren met – opnieuw – de tekst uit Hebreeën: ‘Het is de 
mens eenmaal gezet te sterven en daarna het oordeel.’ 
 
Voor veel mensen is dit een angstig vooruitzicht, om de eenvoudige reden dat 
niemand weet wat de criteria zijn bij dat oordeel. De Hebreeënbriefschrijver is 
daarbij niet erg behulpzaam. Aan de ene kant zegt hij dat Jezus is gekomen als 
Middelaar van een nieuw verbond, waardoor iedereen die geroepen is een 
eeuwig erfdeel kunnen ontvangen. Maar ook voor hen geldt, dat er na hun 
dood een oordeel geveld zal worden. Waarom, vraag je je af. Als je door de 
Allerhoogste zelf al tijdens je leven geroepen bent, is er toch geen oordeel 
meer nodig, zou je zeggen. Tenzij je ook als geroepene nog in het eeuwige vuur 
geworpen kunt worden. Maar dat zou volkomen onlogisch zijn. 
Dat mensen zenuwachtig of zelfs angstig worden bij het ongedefinieerde 
concept van een oordeel, valt dan ook heel goed te begrijpen. Dat het een 
ongefundeerd concept is, maakt het alleen maar ernstiger. 
Je kunt over de hele redenering in de context waarin deze tekst staat, hele 
verhandelingen ophangen. En in die context had deze tekst best achterwege 
kunnen blijven, zonder dat de redenering eraan lijdt. Vragen te over: wat 
betekent het dat Christus voor een tweede maal zal verschijnen, niet om 
opnieuw de zonde op zich te nemen, maar om te redden wie Hem verwachten 
(of zoals de Statenvertaling zegt: ‘gezien te worden door hen, die Hem 
verwachten). Dus als Christus wederkomt, moeten er nog mensen gered 
worden, en wachten mensen op hun zaligheid? Het is allemaal nogal duister. 
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In het laatste Bijbelboek, Openbaring, 
komt een passage voor, die aan 
duidelijkheid niets te wens over lijkt te 
laten:4 ‘Maar voor hen die laf en 
trouweloos zijn geweest, die zich 
hebben ingelaten met gruwelijke 
dingen, met moord, ontucht, toverij of 
afgodendienst, voor allen die de 
leugen hebben gediend: hun deel is de 
vuurpoel met brandende zwavel, dat is 
de tweede dood.’ Deze tekst sluit het 

prachtige fragment af, dat iedereen wel kent over de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. ‘Gods woonplaats is (op die nieuwe hemel en nieuwe aarde; 
jdv) onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf 
zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst 
was is voorbij.’5 
“Wat er eerst was is voorbij”, daarmee kan de schrijver weinig anders 
bedoelen dan het leven op aarde, zoals wij dat thans beleven. Niemand komt 
aan de dood, en dat noemt de schrijver hier ‘wat er eerst was’.  
En aan hen die dorst hebben, geeft Hij vrij te drinken uit de bron met water 
dat leven geeft. Hij vervolgt met de belofte, dat wie overwint, al deze dingen 
zullen toevallen, want, zo zegt Hij die op de troon zit:6 ‘Ik zal zijn God zijn en hij 
zal mijn kind zijn.’ Prachtig! 
Maar het is nogal moeilijk om uit deze geweldige woorden af te leiden wie zich 
dan tot Gods kinderen mag rekenen. In dit gedeelte worden slechts twee 
criteria genoemd: ‘Wie dorst heeft’, en ‘wie overwint’. Dorst en overwinning 
als voorwaarden tot eeuwige gelukzaligheid – het is moeilijk te bevatten. Dorst 
waarnaar? En overwinning van wat? 

 
 
 
4  Openbaring 21: 8 
5  Openbaring 21: 1 – 4  
6  Openbaring 21: 7 
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Daarentegen is de catalogus van oorzaken waarom iemand niet in deze 
beloften mag delen, veel groter en veel preciezer. Dat zijn:7 

- bange, vreesachtige mensen 
- ongelovigen 
- gruwelijke mensen of mensen die zich ingelaten hebben met 

gruwelijke dingen 
- moordenaars 
- ontuchtigen dan wel hoereerders 
- tovenaars en afgodendienaars 
- leugenaars dan wel degenen die de leugen hebben gediend 

Meer dan ooit zul je hier moeten proberen te begrijpen welke inhoud deze 
‘kenmerken’ hadden, om tot de precieze betekenis door te dringen. En je 
ontkomt er dan niet aan vast te stellen, dat deze formulering nogal 
tijdgebonden was. 
Bange, vreesachtige mensen waren waarschijnlijk aanhangers van het jonge 
christendom die voor de vervolgingen en dreigingen daartoe bezweken zijn. 
Ongelovigen? Dat waren niet de jonge christenen die aan zelfbeklag en 
minderwaardigheid leden – dat waren de Romeinen en allen die de christenen 
het leven zuur maakten. 
Tovenaars en afgodendienaars vormen een directe verwijzing naar de 
heidense tempeldiensten. Het is opvallend dat er zonden in dit rijtje staan, 
waarvoor vergeving en 
verzoening mogelijk is. 
Daarnaast staan er 
beschrijvingen in die direct 
met de Romeinse of Griekse 
tempelcultuur te maken 
lijken te hebben. Het 
vermoeden is dan ook wel 
gerechtvaardigd, dat de 
hele opsomming alleen 
maar betrekking heeft op 
mensen die niet bij de jonge  
 

 
 
 
7  Openbaring 21: 8. De neiging om vanuit de grondtaal woordbesprekingen te 

maken is groot, maar in het kader van dit stuk, laat ik dat achterwege. 
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Christelijke kerk hoorden, of daar zelfs tegen streden. Het lot van deze mensen 
is ook helder: ze komen in het gehenna, de poel die brandt van vuur en zwavel. 
Over dat gehenna heb ik hiervoor al geschreven; ik verwijs daar kortheidshalve 
naar.8 Welke vertaling of overlevering je er ook op naslaat, nergens staat een 
verwijzing naar de hel of iets dergelijks. Er staat, vrij kort en overzichtelijk:9 
‘Hun deel is de poel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’ 
Waar de gelovigen het leven mogen leven in Gods wereld, zonder pijn, tranen 
of angst, krijgen de zondaren te maken met een tweede dood. Dood. Geen 
eeuwige pijn, geen verterend vuur dat tot in der eeuwigheid brandt, maar een 
tweede dood. 
Daar zit eigenlijk ook best wel iets troostrijks in. Wie zich van God of gebod 
niets aantrekt, of er willens en wetens ver vandaan blijft, komt niet in het Rijk 
van Gods liefde, maar sterft een tweede dood. En daarmee is het, in deze 
voorstelling van zaken, klaar. 
Wat er ook over dit Bijbelgedeelte te zeggen is, het is bijna onmogelijk om hier 
iets uit af te leiden wat een duidelijke blik geeft op het hiernamaals. De 
gelovigen worden in en bij Gods wereld opgenomen; de ongelovigen (om 
bovengenoemde catalogus maar samen te vatten)) sterven een tweede dood. 
 
Alles bij elkaar blijkt het buitengewoon lastig om uit de Bijbel en de Bijbel 
alleen iets af te leiden dat duidelijkheid geeft over het leven na het overlijden. 
 
In de volgende delen komen overwegingen vanuit de poëzie en de filosofie ter 
sprake. Ook daar komen geen vastomlijnde en éénduidige patronen naar 
voren, maar het is misschien wel behulpzaam om verder te kijken dan 
uitsluitend naar Bijbelteksten. Die geven, zoals hierboven aangegeven, niet zo 
heel veel duidelijkheid. 
 
Ds. Jan de Visser 
 
  

 
 
 
8  Verbinding nr. 3 2024, p. 11 
9  Openbaring 21: 8, laatste gedeelte. 
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Beroepingswerk 
 
Op de laatste gemeenteavond werd er aangegeven dat we als kerkenraad 
vooral de vaart erin moeten houden en dat we het beroepingswerk zo snel 
mogelijk moeten oppakken. 
Er zijn evenwel enkele redenen om niet onmiddellijk het beroepingswerk op 
te starten.  
We kunnen als gemeente pas nadat we vacant zijn geworden toestemming 
vragen om te gaan beroepen. Daarvoor hebben we een zogenaamde 
‘solvabiliteitsverklaring’ nodig. Dat is een verklaring dat we als gemeente in 
staat zijn voor enkele jaren het salaris van een predikant te betalen. 
Een tweede reden is dat we in overleg zijn met de Emmaüs gemeente over de 
toekomst van onze gemeenten. Wij verwachten dat er na de zomer wat meer 
duidelijkheid zal ontstaan.  
Daarnaast speelt de vraag – met een blik op de toekomst – wat voor soort 
gemeente willen we zijn en wat betekent dat voor het beroepingswerk? Als 
kerkenraad willen we de komende maanden gebruiken om daarover met de 
gemeente het gesprek aan te gaan. 
Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor onze 
gemeente. 
Als kerkenraad hebben we besloten 6 maanden de tijd en de rust te nemen 
om ons goed voor te bereiden op het beroepingswerk. 
 
Peter Visser, voorzitter kerkenraad  

 
Dankjewel 
Lieve mensen van de Exodus-gemeente, 
Een warmer en mooier afscheid van mijn lieve Arie, onze vader, schoonvader 
en opa, hadden we ons niet kunnen wensen. 
Uw medeleven door de bezoekjes, aanwezigheid bij het afscheid, de vele 
kaarten, appjes en mailtjes die we hebben ontvangen, heeft ons erg goed 
gedaan, veel dank hiervoor. 
 
Nel Nelemans – kinderen – en kleinkinderen 
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Groene Kerk 

 
Het Kernteam Groene Exoduskerk heeft een 
tijdje geen nieuws gedeeld, maar dat wil niet 
zeggen dat we stil hebben gezeten.  
Hier volgt een overzicht van onze recente 
activiteiten: 
  
Infraroodverwarming 
We hebben een deel van de subsidie voor infraroodverwarming gebruikt om 
een testopstelling in de Blauwe Zaal te installeren.  
De eerste resultaten zijn veelbelovend: de ruimte wordt normaal verwarmd 
tot 16-17 graden via de centrale verwarming, en de infraroodpanelen zorgen 
voor extra warmte wanneer er mensen aanwezig zijn. We zijn van plan om 
deze verwarmingsmethode het komende stookseizoen verder te testen en te 
overwegen of we deze kunnen uitbreiden naar andere ruimtes. 
  
Kompostbak 
Daarnaast was er een tekort aan ruimte voor al ons groenafval, dus hebben 
Bert en Jos met de hand een extra compostbak gebouwd om dit probleem op 
te lossen. 
  
Subsidie 
Wat betreft de DuMaVa-subsidie (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed): de 
overheid heeft via RVO.NL (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een 
fonds van 452 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van 
maatschappelijk vastgoed, waaronder kerken.   
We hadden al plannen om onze meerjaren onderhoudsbegroting te 
combineren met duurzaamheidsinitiatieven om ons kerkgebouw 
energiezuiniger te maken en onze energiekosten te verlagen. Dankzij de 
DuMaVa-subsidie kunnen we deze uitgaven beter rechtvaardigen. Het 
onderhoud dat we de komende jaren verwachten uit te voeren, omvat het 
vervangen van de platte daken in de kerkzaal en ontmoetingsruimte, de 
kozijnen en spitsramen aan de zuid- en oostgevel van de kerkzaal, en de Cv-
ketels die nu 22 jaar oud zijn. 
Als we drie energielabelstappen kunnen maken (van B naar A++), komen we in 
aanmerking voor een subsidie van maar liefst 30%.  
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Dit percentage is ook van toepassing op de infraroodverwarming in de 
kerkzaal, energieopslag in batterijen en podiumverlichting. De 
subsidieaanvraag is ingediend en we verwachten binnen 13 weken bericht te 
ontvangen over de toegekende subsidie. We kijken uit naar de mogelijkheden 
die deze subsidie ons zal bieden om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken. 
  
Groene kerkdienst 
De allereerste groene Kerkdienst van de Exoduskerk zal worden gehouden op 
zondag 1 september a.s. De voorbereidingen daarvoor met voorganger Kees 
Postumus zijn in volle gang voor een mooie en passende liturgie. 
  
Filmavonden 
Wanneer mogelijk wordt aan de periodieke filmavonden een groen thema 
gekoppeld met een passende film. Zo is op 21 mei jl. ‘The Biggest Little Farm’ 
vertoond.  
  
VerGroenen parkeerplein 
Een lang gekoesterde wens is het verder vergroenen van ons zwaar betegelde 
parkeerterrein met zogenaamde ‘opengras tegels. Hoe dat er precies uit moet 
komen te zien gaan we onderzoeken en wellicht uitproberen. 
  
Nieuwe Groenekerk kernteamleden 
Cor Lagerwaard en Elco van der Waal hebben zich tijdens de laatste 
Gemeenteavond aangemeld om mee te denken en doen met het 
Groenekerkteam. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.  
  
Vergaderingen op locatie 
Plan is om onze vergaderingen komende periode te gaan houden op locaties 
van exoduskerkleden die op hun manier in de landbouw bezig zijn met het 
verduurzamen van hun activiteiten. We houden u op de hoogte van onze 
bevindingen. 
  
Oproep meedenkers en -doeners 
We kunnen nog altijd nieuwe mensen, ‘meewerkers, meedenkers gebruiken. 
Helaas heeft Jannet de Vries ons als onze vaste verslaggever verlaten. We 
hebben haar uiteraard hartelijk bedankt voor haar inzet met een passend 
groen bloemetje. Vindt u het leuk om stukjes te schrijven, u bent van harte 
welkom groenekerk@exoduskerk365.nl 
  

mailto:groenekerk@exoduskerk365.nl
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Vanuit de kerkenraad 

 
Voor de zomerperiode is maandag 10 juni de kerkenraad weer bijeengeweest. 
In de junivergadering worden de jaarrekeningen van het vorige jaar, dus van 
2023, van de diaconie en de kerkrentmeesters besproken.  
Hans Meijer licht de jaarrekening van de diaconie toe. Het eindresultaat laat 
een positief saldo zien. 
De collectegelden worden gestort op de aangegeven collectedoelen. 
De diaconie is ook blij van een gift van € 400,-. 
Joost de Koeijer licht de jaarrekening van de kerkrentmeesters toe. Er waren 
veel inkomsten door het sponseren van de zonnepanelen. Ook door de 
verhuur van de nevenruimten. 
De kosten van onderhoud en assurantiën lagen een stuk hoger. 
Zoals op de gemeenteavonden steeds is verteld, is dat de vrijwillige bijdragen, 
de AKB, elk jaar minder worden. Dit jaar zelfs 4%! Het jaar is afgesloten met 
een negatief saldo van € 7.000,-.  
Om in de toekomst een volgende predikant te kunnen beroepen voor 100 % 
zal het bedrag van de vrijwillige bijdragen omhoog moeten. De 
kerkrentmeesters zullen hierover zelf verder communiceren. 
 
Rond het organiseren van de Ontmoetingsdagen zijn problemen ontstaan. De 
huidige commissie is te klein om de organisatie goed te laten verlopen. Er zal 
een extra oproep gedaan worden om mensen te krijgen, die hun schouders 
eronder willen zetten. 
De opbrengsten van de Ontmoetingsdagen kunnen niet gemist worden. 
 
De kerkenraad is blij dat ze na de zomervakantie een nieuwe voorzitter kunnen 
begroeten in de persoon van Gerrit Bruggeman uit Den Bommel-Zuidzijde. De 
datum van bevestiging wordt later bekend gemaakt. 
 
De ouderlingen hebben samen met bezoekmedewerkers uit diverse wijken 
een bijeenkomst gehad. 
In het najaar zal er een volgend overleg zijn. De oproep is om goed aan elkaar 
door te geven als een gemeentelid aandacht nodig heeft van een ouderling.  
De wens is om het aantal ouderlingen uit te breiden, vooral voor Middelharnis 
en Oostflakkee. Het is wel erg veel voor de huidige ouderlingen. 
 
 



 

15 
 

 
 
Er wordt gepraat met een aantal mensen om in de periode zolang er geen 
predikant is, een groepje personen beschikbaar te hebben om uitvaarten te 
begeleiden. 
 
Na vertrek van Jan de Visser zal een periode van 6 maanden rust ingebouwd 
worden om te bekijken welke weg naar een volgende predikant genomen kan 
worden. Hierover wordt de gemeente geïnformeerd via de nieuwsbrief en de 
Verbinding. 
 
Het was de laatste kerkenraadsvergadering voor Jan. In de afgelopen zes jaar 
is er bijna een totale wisseling van kerkenraadsleden geweest.  
 
 
Een goede zomer gewenst. 
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De rubriek “Aandacht voor”  is met vakantie. 
Voor recente berichten verwijzen wij u naar de wekelijkse 
nieuwsbrief.  
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Toelichting bij de collecten 
 
23 juni Werelddiaconaat Libanon Kerk in Actie  
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en 
geweld ontneemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere 
toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in 
Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, 
psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in 
ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey. 
 
30 juni Plaatselijk Diaconaat Vakantietas 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze 
eigen gemeente, deze collecte is speciaal bedoeld voor project Vakantietas. 
Deze tas is bedoeld voor kinderen die niet op vakantie gaan en rondom het 
bestaansminimum leven.  

7 juli Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 
Inloophuis De Boei GO stelt zich ten doel een ontmoetingsplek te vestigen en 
te onderhouden voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Het wil 
een veilige ruimte bieden waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar naar hen 
geluisterd wordt, waar zij informatie over kanker kunnen vinden, waar zij 
creatief bezig kunnen zijn en lezingen en cursussen kunnen volgen. 
Het Inloophuis is gevestigd in Ouddorp en is elke 2e en 4e dinsdag van de 
maand van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend. Vrijwilligers fungeren als 
gastheer/gastvrouw met als uitgangspunt, dat de bezoekers niet als patiënt 
maar als gast beschouwd worden, dat zij niet met medelijden maar met 
medeleven tegemoet getreden worden. Bij deze vrijwilligers staat een 
luisterend oor voorop. 
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14 juli Vluchtelingenwerk GO  
Mede dankzij de jaarlijkse bijdragen van een aantal kerken in Zuid-Holland en 
Zeeland is het studentenpastoraat in Rotterdam na jaren van afwezigheid 
weer volop in ontwikkeling, inmiddels met 2 studentenpastores. Voor een 
recente impressie van het Rotterdamse studentenpastoraat zie 
www.studentenpastoraat010.nl. Zij hebben onze gemeente gevraagd hun 
werk te steunen door een collecte hiervoor te bestemmen. We geven hieraan 
graag onze medewerking en vragen u dit prachtige doel te ondersteunen met 
uw gift. 
 
21 juli Plaatselijk Diakonaat 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze 
eigen gemeente, zoals de seniorenmiddag en de kerstviering voor senioren  
 
28 juli Diaconaal Quotum 
Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN. Deze 
collecte is dan ook bestemd om deze betaling mogelijk te maken. De 
inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, 
zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en 
oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende 
activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en 
fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Voor 2024 is het bedrag dat 
wij als gemeente afdragen € 601,61 
 
4 augustus Stichting Nollestee 
In Melissant runt Stichting Nollestee: 
Zorgkwekerij Nollestee is opgezet om zorg te verlenen aan mensen die speciale 
zorg en begeleiding nodig hebben in hun dagelijks werk. Vijf dagen in de week 
zijn er twaalf tot veertien mensen met hun mogelijkheden en beperkingen aan 
het werk. Zorgtuin Nollehof is een groene dagbesteding. Er is veel onderzoek 
gedaan naar het effect van een groene omgeving op ons welzijn en 
gezondheid. Onderzoeken waarvan we eigenlijk van oudsher de uitkomst al 
weten. Buiten zijn heeft een positieve invloed op ons algemeen welzijn. 
Inloophuis De Voorste Vloer is een laagdrempelige voorziening voor respijtzorg 
en mantelzorgers, en mensen die kampen met beginnende 
hersenproblematiek en eenzaamheid. Daarbij is iedereen welkom die 
behoefte heeft aan een sociale omgeving. Het inloophuis werkt niet met 
indicatie of diagnoses, iedereen is dus welkom zonder verwijzing. 
 
 

http://www.studentenpastoraat010.nl/
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11 augustus Zending Pakistan Kerk in Actie 
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Zij horen vaak bij de 
laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen 
hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over 
hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat het geloof 
inhoudt. OTS (het Open Theologisch Seminarie), partnerorganisatie van Kerk 
in Actie, wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. Deze bijbelschool 
biedt trainingen waar christenen meer leren over de Bijbel en ontdekken hoe 
ze zich staande kunnen houden in de samenleving. Jaarlijks doen ruim 
zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! 
Kerk in Actie steunt via haar programma Zending kerken en christenen in de 
minderheid, zoals de christenen in Pakistan. Doe je mee? We bevelen de 
collecte van harte bij je aan. 
 
18 augustus De Herberg Oosterbeek  
De Herberg is een pastoraal en diaconaal centrum voor iedereen die 
beschutting zoekt in de storm van het leven. Denk aan eenzaamheid, 
overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of 
bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Het is een gastvrij huis in een prachtige 
omgeving met een geopende bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle 
aandacht. Het beleid is om het verblijf voor gasten betaalbaar te houden. Help 
je mee? 
 
25 augustus Schuldhulpmaatje  
Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de 
eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede 
staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen 
armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen 
van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk 
in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te 
komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 
 
1 september Collecte Protestantse Kerk-Missionair Werk  
Nederland-Nieuwe vormen van kerk-zijn. Elk jaar starten er nieuwe 
pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar 
mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt 
initiatieven die zich richten op regio’s waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze 
nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met 
een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten. 
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maanden februari, maart en april 
2024 waren: 
Datum           Doel        Bedrag  

   04-02   KIA, Werelddiaconaat Bangladesh   €    394,70 

   11-02   Avondmaalcollecte voor Voedselbank  €    162,84 

   11-02   KIA, noodhulp Griekenland  €    185,41 

   18-02   Binnenlands diacon. Ned. 40-dagentijd  €    177,90 

   25-02   Diaconaal Quotum  €    289,75 

   03-03   KIA, voorjaarszending Libanon  €    292,20 

   10-03    KIA, zending Indonesië  €    185,25 

   17-03   KIA, zending Rwanda  €    288,25  

   24-03   GO Church  €    229,60 

   31-03   KIA, werelddiaconaat Colombia  €    427,65 

   07-04   De Herberg, diaconaal centrum  €    228,55 

   07-04   Avondmaalcollecte voor Voedselbank   €    182,07 

   14-04   KIA, project Rwanda  €    207,80  

   21-04   Plaatselijk diaconaat  €    293,65 

   28-04   Diaconaal Quotum  €    323,86 

 
De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de 
kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen 
overschrijvingen.  
 
Verder mochten wij in februari, maart en april nog giften ontvangen van  
€ 12,50, € 12,50, €12,50, € 20,00 en € 25,00. 
 
Hartelijk dank daarvoor, 
namens de diaconie,  Hans Meijer 
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Verkort Overzicht begroting 2023 diaconie 
 

 
 
Hans Meijer 
 

 
Agenda              
 

Datum Activiteiten Locatie Aanvang 

04 juli Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

18 juli Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

     augustus Géén Breicafé   

05 september  Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 
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Leesrooster 
  
Juni 

 
Augustus 

 

23 Marcus 4:35-41 1 Zacharia 6:9-15 
24 Psalm 85 2 Efeziërs 4:1-6 
25 Handelingen 8:1B-13 3 Efeziërs 4:7-16 
26 Handelingen 8:14-25 4 Marcus 7:1-13 
27 Handelingen 8:26-40 5 Marcus 7:14-23 
28 Psalm 30 6 Psalm 29 
29 Marcus 5:1-20 7 Efeziërs 4:17-5:2 
30 Marcus 5:21-43 8 Efeziërs 5:3-20 
Juli 

 
9 Deuteronomium 8:1-6 

1 Psalm 88 10 Deuteronomium 8:7-20 
2 Handelingen 9:1-19A 11 Marcus 7:24-30 
3 Handelingen 9:19B-31 12 1 Korintiërs 15:1-11 
4 Romeinen 14:1-12 13 1 Korintiërs 15:12-19 
5 Romeinen 14:13-23 14 1 Korintiërs 15:20-34 
6 Psalm 28 15 1 Korintiërs 15:35-49 
7 Marcus6:1-6A 16 1 Korintiërs 15:50-58 
8 Psalm 117 17 Psalm 119:89-96 
9 Romeinen 15:1-13 18 Marcus 7:31-37 
10 Romeinen 15:14-24 19 Psalm 119:97-104 
11 Romeinen 15:25-33 20 Efeziërs 5:21-33 
12 Romeinen 16:1-16 21 Efeziërs 6:1-9 
13 Romeinen 16:17-27 22 Efeziërs 6:10-24 
14 Marcus 6:6B-13 23 Psalm 119:105-112 
15 Marcus 6:14-29 24 Marcus 8:1-13 
16 Efeziërs 1:1-14 25 Marcus 8:14-21 
17 Efeziërs 1:15-23 26 Marcus 8:22-26 
18 Zacharia 1:1-6 27 Deuteronomium 9:1-14 
19 Zacharia 1:1-17 28 Deuteronomium 9:15-29 
20 Zacharia 2:1-9 29 Deuteronomium 10:1-11 
21 Marcus 6:30-44 30 Deuteronomium 10:12-21 
22 Efeziërs 2:1-10 31 Zacharia 7:1-14    
23 Efeziërs 2:11-22 September 
24 Zacharia 2:10-17 1 Zacharia 8:1-8 
25 Zacharia 3:1-10   
26 Zacharia 4:1-14   
27 Zacharia 5:1-11   
28 Marcus 6:45-52   
29 Efeziërs 3:1-13   
30 Efeziërs 3:14-21   
31 Zacharia 6:1-8  
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Colofon 

  Administratie 
Exodus Gemeente PKN 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 
Scriba:  
Conny Wesdorp 
Tel. 06-10775858 
 
Distributie Verbinding 
Janita van der Have 
0187-651464 

Predikant 
Ds. Jan de Visser  
Berkenhof 10 
3241 BA Middelharnis 
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl 
Tel.:  06-46201149 
 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

 
Kopij voor het volgende nummer 
t/m  maandag 19 augustus 2024 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 

 
De redactie behoudt zich het recht 
voor wijziging van de kopij. Wij 
vragen uw begrip hiervoor. 
 
 
 
Redactie 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
 
 
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 61e jaargang, , nummer 5, 
juni – juli - augustus  2024 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid 
van 20 stuks. Via website/kerk app 
is betaling via Ideal en bezorging 
als vanouds. 
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
mailto:jdevisser@exoduskerk.nl
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