
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Verbinding 

    Exodus Gemeente 
 



 

2 
 

 
Kerkdiensten 

              
Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: 

www.exoduskerk.nl 
 
 

Zondag 25 mei 
10 uur 

Ds. K. Bos uit Goes                          
1e coll.: Studenten pastoraat Rotterdam           
2e coll.: voor de kerk 

     
 
  

Donderdag 29 mei 
10.00 uur 
 

Ds. Mevrouw B. de Waal uit Roosendaal 
 

Emmauskerk 
Hemelvaart 
 
 

Zondag 1 juni 
10 uur              

Ds. C. Romkes uit Barendrecht 
1e coll.: Kerk in actie voor Rwanda 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 8 juni  
10 uur 

Mevrouw M.A. Westra uit Oude-Tonge 
1e coll.: Plaatselijk werk Vakantietas 
2e coll.: voor de kerk 

Pinksteren 
 

Zondag 15 juni 
10 uur 

Mevrouw A. Magdeburg-de Jong uit 
Hellevoetsluis 
1e coll.: Schuldhulpmaatje 
2e coll.: voor de kerk 

Vaderdag 
 

Zondag 22 juni 
10 uur 

Ds B. Kuipers uit Berkel en Rodenrijs 
1e coll.: Binnenlands diaconaat 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 29 juni  
10 uur 

Ds. L.J. Lingen uit Sommelsdijk 
1e coll.: Kerk in actie voor Moldavië  
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 6 juli 
10 uur 

Ds. Mevrouw A. Verhoeven uit  
‘s Gravenzande 
1e coll.: Kerk in actie voor Ghana 
2e coll.: voor de kerk 

Overstap- 
dienst 

Zondag 13 juli 
10 uur 

Mevrouw A. Magdeburg-de Jong uit 
Hellevoetsluis 
1e coll.: De Herberg in Oosterbeek 
2e coll.: voor de kerk 

m.m.v. 
cantorij 

http://www.exoduskerk.nl/
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Inspiratie  
 
De apostel Paulus, die meerdere malen gevangen heeft gezeten, schrijft in de 
brief aan de Romeinen: we weten dat lijden volharding voortbrengt; 
volharding karakter en karakter hoop. Hij ervaarde kracht en steun door zijn 
geloof. De brief aan de gemeente in Filippi schreef Paulus in de gevangenis. Hij 
schrijft: Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.  
Aleksej Navalny, de beroemde Russische oppositieleider die vorige jaar 
overleed, schreef zijn dagboek grotendeels in de gevangenis. Op de laatste 
bladzijde vermeldt hij: “Voor een gelovige is het gemakkelijker om je bezig te 
houden met oppositiepolitiek. Het geloof maakt het leven eenvoudiger. Het is 
mijn taak om het Koninkrijk van God en de rechtschapenheid ervan op te 
zoeken. Ik kan het aan Jezus overlaten om alle andere zaken voor mij te 
regelen.” 
In de film “Freedom Writers,” die we afgelopen maart konden zien in onze kerk 
wordt verteld over het waargebeurde verhaal van een lerares, die op een 
middelbare school in een verpauperde stadswijk in Californië, waar geweld en 
rassenhaat heersen, werkt. Haar leerlingen haten elkaar, hebben weinig 
zelfvertrouwen en verkeren vaak in moeilijke thuissituaties. De lerares laat hen 
in de klas het dagboek van Anne Frank lezen en stimuleert hen om een eigen 
dagboek bij te gaan houden. Tieners, die als verloren werden beschouwd, 
ontdekken hun eigen kracht, vertellen hun verhaal aan hun medeleerlingen, 
die ze eerst niet vertrouwden, en leren naar de verhalen van anderen te 
luisteren. Zij ontdekken de kracht van tolerantie en krijgen meer 
zelfvertrouwen om hun school af te maken en verder aan hun toekomst te 
bouwen.  
Anne Frank kreeg die toekomst niet. Een van de uitspraken die zij deed in haar 
dagboek was: “ Ik wil nog voortleven, ook na mijn dood.” 
Dankzij de veerkracht en het doorzettingsvermogen van haar vader, Otto 
Frank, die de enige overlevende van het gezin was en die na een moeizame en 
lange tocht langs uitgeverijen het dagboek in 1947 kon laten publiceren, werd 
dit verhaal uitgegeven in 70 verschillende talen. Zo’n 30 miljoen exemplaren 
werden tot nu toe verkocht! Anne Frank leeft voort in haar dagboek en 
inspireert tot de dag van vandaag jongeren over de hele wereld.  
 
Heleen van der Meijden  
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Voor jouw verjaardag 

 
Allereerst wens ik je 

een gezond nieuwjaar toe 
waarin zonnige dagen 

de overhand zullen hebben 
 

dat het jaar goed mag zijn 
in vele opzichten 

vooral veel zonnige gezichten 
van allen om je heen 

 
jarig zijn, het blijft bijzonder 

het maakt en stemt je blij 
zeker als je weten mag: 

wat houden er toch 
veel mensen van mij  

 
(Ina Sipkes de Smit) 
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Op 12 juni wordt de heer T.C. de Knegt (Teun) 88 jaar. 
Zijn adres is: Peuterdijk 44 - 3249 AW Herkingen. 
Op 15 juni wordt mevrouw J.P. Waanders-van Felius (Jannie) 89 jaar. 
Haar adres is: Sperwer 41 – 3245 VP Sommelsdijk. 
16 juni hoopt mevrouw A.J.A. van Riel (Annet ) haar 86e verjaardag te vieren. 
Haar adres is: Sperwer 155 – 3245 VP Sommelsdijk. 
Op 17 juni wordt de heer J. Verolme (Jaap) 90 jaar. 
Zijn adres is: Herman Heijermanssingel 18 – 3241 DC Middelharnis. 
Mevr. A. Kooijman-den Hollander wordt op 20 juni 84 jaar. 
Haar adres is: Herman Heijermanssingel 10 – 3241 DC Middelharnis. 
Op 21 juni wordt de heer J. Spek (Jan) 84 jaar. 
Zijn adres is: Vroonweg 5 – 3247 CG Dirksland. 
Mevrouw  C. Nakchedi-Matabadal  (Noortje) wordt op 22 juni 85 jaar. 
Haar adres is: Patrijsstraat 25 – 3245 VK Sommelsdijk. 
Op 23 juni wordt mevrouw A. M. Troost-de Vos 80 jaar. 
Haar adres is: Mondriaanhof 15 – 3241 AT Middelharnis. 
De heer N. Blok ( Niek) wordt op 24 juni 93 jaar. 
Zijn adres is: Mondriaanhof 20 – 3241 AT Middelharnis. 
Mevrouw W.J. van Welsenis-Jansen ( Wil ) hoopt op 27 juni 96 jaar te worden. 
Haar adres is: Burgemeester Mijslaan 77 – 3241 XA Middelharnis. 
Ook op 27 Juni wordt Mevrouw G. Gravendeel- Flach (Gerda ) 89 jaar. 
Zij woont aan de Olympiaweg 83 – 3245 DL Sommelsdijk. 
Mevrouw M.A.E. Schouten – Schaapveld hoopt op 30 juni 92 jaar te worden. 
Haar adres is:  Rembrandtlaan 35 – 3241 AG Middelharnis. 
Op 3 juli wordt mevrouw A. van der Sluijs – Osseweijer 91 jaar. 
Haar adres is: Rottenburgseweg 108 – 3241 CD Middelharnis. 
Mevrouw E.J.J. Gerlings – van Daal hoopt op 8 juli 83 jaar te worden. 
Haar adres is: Oosterlijke Achterweg 42 – 3241 CM Middelharnis. 
 
Huwelijksjubileum 
De heer en mevrouw M.J. van Noord – J. van den Tol zijn op  
26 mei 25 jaar getrouwd. 
Zij wonen aan de Molenweg 19a – 3255 AP in Oude -Tonge. 
De heer en mevrouw M.C. de Vos-Vijfhuizen zijn op 31 mei 62 jaar  
getrouwd. 
Hun adres is: Prinses Marijkestraat 12 – 3241 VJ in Middelharnis. 
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De heer en mevrouw N. Blok –W. Bergshoeff zijn op 2 juni 65 jaar getrouwd. 
Hun adres is: Mondriaanhof 20 – 3241 AT Middelharnis. 
De heer en mevrouw J.M. van Eck–P.C Haverkamp zijn op 17 juni  
61 jaar getrouwd. 
Zij wonen aan het Han de Lignieplein 31 - 3249 BM in Herkingen. 
Op 21 juni zijn  de heer en mevrouw J.C. van der Vliet–M.L. de Graaf  
40 jaar getrouwd. 
Hun adres is: Sint Pietersweg 8 - 3244 LP in Nieuwe Tonge. 
Ook de heer en mevrouw H. Grinwis- J.G. van Heukelom zijn op 21 juni  
40 jaar getrouwd. 
Zij wonen, Pieterstraat 4 – 3248- BH Melissant. 
De heer en mevrouw D. den Engelsman-L.G. Maliepaard zijn  
4 juli 45 jaar getrouwd. 
Hun adres is: Pluvier 63 – 3245 TD Sommelsdijk. 
 
Elly Terlouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal, 
  
Bedankt voor de vele kaarten, berichtjes, bezoekjes en planten die wij 
mochten ontvangen vanwege onze veertig jarige huwelijksdag. 
Het heeft ons goed gedaan. 
  
René en Jeannette le Comte. 
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Familieberichten 
 
Verhuisd       

Naam: Oud adres: Nieuw adres: 
Familie M. van der Welle-
van Groningen 

Sibeliusstraat 39 
Bergen op Zoom 

Hazelaar 24 
4661 TC  Halsteren 

Dhr  N.M. Tuinenburg 2e Pioenstraat 37 A 
Rotterdam 

van der Helmstraat 
143, 3067 HD 
Rotterdam 

 
Ingeschreven 

Naam Adres  Woonplaats 
Dhr J.L. Groenewege Stoofhoek 2 -18 3245 XR  Sommelsdijk 

 
Uitgeschreven 

Naam Adres Woonplaats 
Familie S. Vijfhuizen Essenlaan 106 3247 GG  Dirksland 

 
Ledenadministratie Exoduskerk 
Theo van Dijk 
 
 
  



 

8 
 

 
 

Door Joëlle Kooman, pastoraal werker 

HIJ HEFT ZIJN HANDEN OP EN ZEGENT HEN. 

EN HET GESCHIEDT: TERWIJL HIJ HEN ZEGENT  
NEEMT HIJ AFSTAND VAN HEN, -  

HIJ IS OMHOOG GEDRAGEN NAAR DE HEMEL. 

LUCAS 24: 50B EN 51 (NAARDENSE BIJBELVERTALING) 

 
Als Lucas in zijn Evangelie over Hemelvaart vertelt, gaat het amper over de 
hemel. Zeker, Jezus wordt omhoog geheven als een geurig offer. Maar verder 
is alle aandacht gericht op de aarde, op de volgelingen van Jezus die 
achterblijven. Jezus belooft hun kracht uit de hemel en dan zegent Hij hen, als 
een priester. Lucas noemt de aloude woorden van de zegen niet, maar je hoort 
Jezus ze als het ware uitspreken: “de HEER zegene jullie en Hij behoede jullie”. 
 
Maar er zijn niet alleen de woorden, er is ook dat ontroerende gebaar. Jezus 
heft zijn handen op, de handpalmen naar beneden, alsof Hij zijn leerlingen 
hoofd voor hoofd de handen oplegt.  
Denk eens terug aan een persoonlijke zegen en hoe je die ervaren hebt. Toen 
je belijdenis deed, of toen je trouwde, of bevestigd werd als ambtsdrager of 
misschien op een ander moment. Zo’n handoplegging kan meer dan alleen 
woorden voelbaar maken dat je het niet alleen hoeft te doen.  
Boven je leven is de hand van God. 
 
De zegen ontvang je nooit alleen voor jezelf, maar ook om anderen tot zegen 
te zijn. Lucas beschrijft in zijn boek Handelingen hoe er vanuit de gemeente 
van Christus in de kracht van de Heilige Geest zorg voor elkaar gedragen wordt. 
Zorg en aandacht voor elkaar ontwaar ik tot mijn vreugde ook binnen in de 
Exoduskerk. Ik merk dat dit een kracht is van deze gemeente en ik bid dat deze 
pastorale zorgzaamheid er blijft in een kille en individualistische wereld.  
 
Met het oog hierop is het bemoedigend dat er niet staat: Jezus wordt 
opgenomen in de hemel, nadat Hij hen gezegend heeft, maar: terwijl Hij hen 
zegent, gaat Hij van hen heen. Je kunt ook zeggen: al zegenend gaat Hij heen. 
Over de hoofden van de leerlingen heen, zegent Christus heel deze wereld.  
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Ook ons. Zo is Christus verborgen aanwezig, met zijn zegenende handen als 
een blijvende verbinding tussen hemel en aarde.  
 
Voel zijn hand maar bemoedigend op je hoofd, alsof Hij je zegt: Ik ben bij je,  
ga maar in vertrouwen dat je samen met vele anderen mijn werk op aarde kunt 
voortzetten, in de kracht van de Geest. Ik ben bij je, in alle omstandigheden 
van je persoonlijke leven, en ook als je zelf moet heengaan. Ik laat jullie niet 
los. Inge Lievaart (1917-2012) verwoordt het prachtig in een van haar 
gedichten: 
 
 
 
 
TERWIJL HIJ HEN ZEGENDE 
 
Al heeft een wolk 
zich tussen het geheim 
van zijn verhoogde 
 heerlijkheid 
en onze blik geschoven  
 
al kan geen oog 
het priesterlijk gebaar 
waarmee Hij van ons ging 
nog langer zien 
 
Hij blijft de zegenende 
onveranderd 
 
totdat Hij komt 
wentelt de aarde onder 
zijn geheven handen 
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Zaterdag 17 mei was het zover; de seniorenmiddag met als thema 1972 

Het keuken team en een paar sterke mannen waren al vroeg in de weer om 
alles klaar te zetten en voor te bereiden. De dames en heer van diaconie 
zorgden voor de aankleding en om 13.00 was alles klaar. Laat de gasten maar 
komen. Verschillende mensen werden gehaald en om kwart voor 3 werd de 
koffie en thee geserveerd met een heerlijk taartje van bakker Koese. 
 
Inmiddels waren Maartje en David en dochter Cynthia ook gearriveerd.  
Zij waren de spelleiding van deze middag. Bert Voorberg had een prachtig 
hoekje gemaakt helemaal in de 1972 stijl , iedereen ging in de loop van de 
middag daar een kijkje nemen en herinneringen ophalen. Na de koffie, opende 
Joke de middag met een mooi gedicht en toen kon David de uitleg gaan geven 
van het 1e spel onderdeel. Alle tafels kregen vragenkaartjes, met vragen over 
vroeger. Om de beurt werd er een kaartje voorgelezen en iedereen ging heel 
enthousiast reageren en antwoorden. 
  
Na een poosje was het tijd voor een drankje en een hapje. En daarna begon de 
2e spel ronde. David had een prachtige PowerPoint gemaakt met 20 vragen. 
Superleuk. Bij de muzikale vragen werd er luidkeels meegezongen. 
Antwoorden werden ingeleverd, er kwam weer een drankje langs en even later 
werden de juiste antwoorden bekendgemaakt en er kwam een winnaar uit. 
Die tafel kreeg een mooie Exodus medaille. Toen was het tijd voor de maaltijd. 
Heerlijke soep, zalige salades en als toetje een ijsje.  
Het was inmiddels half 7. Tijd om iedereen te bedanken, en een dik verdiend 
applaus voor het keukenteam. 
Na het zingen van een mooi lied en mooie woorden van Arja en Joke vertrok 
iedereen weer huiswaarts. 
 
We kunnen terugkijken op een gezellige, ontspannen seniorenmiddag en na 
vele handen die geholpen hebben met opruimen konden ook wij naar huis. 
 
Op naar de volgende senioren dag.            
Namens de diaconie  
Jan, Joke, Arja, Joke en Nel. 
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       1972 
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Themadag ‘Leven met verlies’ voor jongvolwassenen  
Het is enorm heftig om een vriend, vriendin, broer, zus of ouder te verliezen 
als je nog jong bent. Alsof een van de ankers van je leven is weggevallen. 
Speciaal voor jongvolwassenen organiseert de Herberg daarom op 14 juni een 
themadag ‘Leven met verlies’. Je krijgt waardevolle tips, inzichten uit de Bijbel 
en verdieping rond de thema's verdriet en rouw. Er is ruimte voor ontmoeting 
met lotgenoten en we zullen ook op een creatieve manier het verlies zichtbaar 
en voelbaar maken. De dag wordt geleid door professionele medewerkers van 
de Herberg.  
Ben jij (ongeveer) tussen de 18-30 jaar en voel je je hierdoor aangesproken? 
Dan nodigen we je van harte uit! Ken je iemand voor wie dit een waardevolle 
dag zou zijn? Stuur deze informatie dan gerust door. Voor meer informatie en 
aanmelden, ga naar www.pdcdeherberg.nl.    
 
 
 
Agenda 
Datum Activiteit Locatie Aanvang 
  5 juni Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 
19 juni Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

 
  

http://www.pdcdeherberg.nl/
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Uit Klimaatbrevier - een bijdrage van Groene Kerk Exodusgemeente 
 
We kunnen moedeloos worden van al die berichten over een afwendbare 
klimaatramp. Wat staat ons, maar vooral wie na ons komen, te wachten? 
De klimaatbrevier houdt ons een spiegel voor: kiezen voor de schaduw van de 
wonderboom van Jona of voor geloof in het behoud van Gods schepping, een 
geloof dat consequenties heeft voor al ons doen en laten. 
Regelmatig wil Groene Kerk Exodusgemeente een lied, gedicht of gebed 
plaatsen uit het klimaatbrevier. Teksten in het spanningsveld tussen schepping 
en klimaatcrisis, confronterend soms, een ironische ondertoon, maar ook 
bemoedigend. Geschreven vanuit een hoopvol perspectief. 
Bert Voorberg 
 
WEES   ONS   EEN   REISGENOOT 
 
God, wees ons een reisgenoot 
als hoop ons ontvalt, 
als onmacht het wint 
van geestkracht en daadkracht, 
de tijdgeest ons dwingt tot 
na ons de zondvloed. 
 
Wees ons een trooster 
als wanhoop ons gijzelt, 
wanneer we geen andere toekomst 
meer zien dan aarde verschroeid, 
zeeën te hoog, mensen en dieren 
ontredderd. 
 
Wees ons een gids 
leid ons, bevraag ons, 
vergeef ons, 
beroer ons, beziel ons 
en geef ons weer doorzicht 
en uitzicht 
op een begaanbare weg. 
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Verkort Overzicht diaconie   

   
Rente, dividenden en beleggingen - 119 11 
Opbrengsten levend geld 3,350 3,674 4,061 
Door te zenden collecten en giften 13,250 15,210 14,685 
Totaal baten A 16,600 19,003 18,757 

Uitgaven en Kosten    

Kosten kerkdiensten en activiteiten 300 401 408 
Verplichtingen aan andere organen 690 602 607 
Rentelasten/bankkosten 50 48 48 
Diaconaal werk plaatselijk 3,450 3,155 2,112 
Afdrachten collecten en giften 13,250 15,210 14,685 
Totaal lasten A 17,740 19,416 17,860 

Operationeel resultaat (A) -1,140 -413 897 

Incidentele baten en lasten    

Incidentele baten 25 12 - 
Incidentele lasten - - - 
Incidentele baten en lasten (B) 25 12 - 

Resultaat verslagjaar (A+B) -1,115 -401 897 

Mutaties:    

Onttrekkingen bestemmingsreserves 468 468 - 
Totaal 468 468 - 
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Van de Kliederkerk commissie 
Afgelopen zondag 18 mei hebben we genoten van een bijzondere, inspi-
rerende en belevenisvolle kliederkerkdienst. Jong(er) en oud(er), vanuit zowel 
de Exoduskerk en de Emmaüskerk, samen beleefden we het verhaal van David 
en Goliat. Marloes Luijendijk nam ons mee in het verhaal en na het samen 
vieren gingen we aan de slag met verschillende ontdek activiteiten. Zo konden 
we net zo dapper zijn als David en Goliat omverwerpen, een parcours afleggen 
op reuzenvoeten, een katapult, steen of kaartje ter beMOEDiging maken, 
ontdekken hoe groot Goliat was en dat God groter is, en gingen we met elkaar 
in gesprek door middel van gesprekskaartjes. Als afsluiting hebben we met 
elkaar genoten van heerlijke pannenkoeken! Wat hadden we veel hulp van 
bakkers, klaarzetters en opruimers, fantastisch. We willen iedereen die er was 
en iedereen die heeft bijgedragen ontzettend bedanken! 
De kliederkerkcommissie. 
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Toelichting bij de collecten 
25 mei - Studentenpastoraat Rotterdam. 
Mede dankzij de jaarlijkse bijdragen van een aantal kerken in  
Zuid-Holland en Zeeland is het studentenpastoraat in Rotterdam na jaren van 
afwezigheid weer volop in ontwikkeling,  
met twee studentenpastores. Voor een recente impressie van het 
Rotterdamse studentenpastoraat zie www.studentenpastoraat010.nl.  
 
1 juni – Kerk in actie - Rusizi ligt in het westen van Rwanda.  
Het is een gebied met veel landbouwgrond en enkele kleine steden. Veel 
gezinnen hebben de grootste moeite om rond te komen. Met name jonge 
kinderen zijn daardoor erg kwetsbaar. Ze eten te weinig en gaan niet naar 
school. Jongeren hebben geen perspectief en trekken weg uit het gebied. Ze 
vestigen zich in de steden maar hebben door hun lage opleiding geen kans op 
werk. Doordat kinderen zonder ouders opgroeiden, zijn ze weinig ingelicht 
over hiv en aids. Daardoor ontstond een hiv/aids epidemie.  
 
8 juni – Plaatselijk diaconaat vakantietas.  
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze 
eigen gemeente. Deze collecte is voor project Vakantietas. De tas is bedoeld 
voor kinderen die niet op vakantie gaan en rondom het bestaansminimum 
leven.   
 
15 juni Schuldhulpmaatje.  
Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de 
eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede 
staan kerkelijke gemeenten, Kerk in Actie en Stichting Schuldhulpmaatje, op 
tegen armoede in Nederland.  
 
22 juni - Collecte Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat. 
Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk.  
Of je nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant bent of helemaal niet 
over papieren beschikt, je belandt in lange procedures en uitzicht op een 
betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk in Actie werkt samen met diverse 
(kerkelijke) organisaties die deze mensen helpen met informatie, advies en 
scholing om hun zelfredzaamheid te stimuleren. Ook proberen ze een passend 
onderkomen te vinden voor wie in een asielzoekerscentrum wacht op een plek 
om opnieuw te beginnen. kerkinactie.nl/thuisvoorvluchtelingen 

http://www.studentenpastoraat010.nl/
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29 juni - Collecte Kerk in Actie – Moldavië.  
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel 
inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen 
achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen 
ze er voor deze kwetsbare en eenzame kinderen en ouderen zijn. Moldovan 
Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale 
initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt 
twee kanten op: door elkaar te ontmoeten zijn jong én oud wat minder alleen. 
kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie 
 
6 juli - Collecte Kerk in Actie – Ghana. 
In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in 
de visserij. In arme vissersplaatsen moeten zij vaak al jong meewerken. Ze zijn 
een makkelijke prooi voor handelaren, die hen soms tegen betaling en onder 
valse beloften bij hun families weghalen. Kerk in Actie helpt om deze kinderen 
te bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Via voorlichting in 
vissersdorpen moet nieuwe uitbuiting worden voorkomen. 
kerkinactie.nl/kinderarbeidghana 
 
13 juli - De Herberg Oosterbeek.  
De Herberg is een pastoraal en diaconaal centrum voor iedereen die 
beschutting zoekt in de storm van het leven. Denk aan eenzaamheid, 
overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of 
bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Het is een gastvrij huis in een prachtige 
omgeving met een geopende bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle 
aandacht. Het beleid is om het verblijf voor gasten betaalbaar te houden. Help 
je mee?  
 
  

http://kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie
http://kerkinactie.nl/kinderarbeidghana
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Leesrooster 

 
 

Mei  
25 Johannes 9,13-23 
26 Johannes 9,24-41 
27 Psalm 56 
28 Psalm 110 
29 Lucas 24,36-53 
30 Psalm 108 
31 Handelingen 17,1-15 
Juni  

1 Handelingen 17,16-34 
2 Handelingen 18,1-11 
3 Handelingen 18,12-22 
4 Psalm 61 
5 Johannes 7,1-13 
6 Johannes 7,14-24 
7 Johannes 7,25-36 
8 Johannes 7,37-52 
9 Lucas 6,39-49 
10 Lucas 7,1-10 
11 Lucas 7,11-17 
12 Psalm 52 
13 Spreuken 8,1-21 
14 Spreuken 8,22-36 
15 Johannes 2,23–3,13 
16 Johannes 3,14-21 
17 Johannes 3,22-36 
18 Galaten 1,1-12  

19 Galaten 1,13-24 
20 Galaten 2,1-14 
21 Galaten 2,15-21 
22 Galaten 3,1-14 
23 Galaten 3,15-29 
24 Lucas 7,18-35   
25 Lucas 7,36-50 
26 Lucas 8,1-15 
27 Lucas 8,16-21 
28 Lucas 8,22-25 
29 Lucas 8,26-39 
30 Lucas 8,40-56 
Juli  

1 Galaten 4,1-11 
2 Galaten 4,12-20 
3 Galaten 4,21-31 
4 Galaten 5,1-12 
5 Galaten 5,13-26 
6 Galaten 6,1-10 
7 Galaten 6,11-18 
8 Deuteronomium 19,1-10 
9 Deuteronomium 19,11-21 
10 Lucas 9,51-62 
11 Lucas 10,1-16 
12 Lucas 10,17-24 
13 Lucas 10,25-37 
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  Colofon 
  

Administratie 
Exodus Gemeente PKN 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 
Scriba:  
Conny Wesdorp 
Tel. 06-10775858 
 
Distributie Verbinding 
Janita van der Have 
06-51230663 

Predikant 
Vacant 
 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

 
Kopij voor het volgende nummer 
t/m maandag 30 juni 2025 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 

 
De redactie behoudt zich het recht  
voor wijziging van de kopij.  
Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
 
 
Redactie 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
 
 
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 62e jaargang, nummer 4 
mei – juni - juli 2025 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid 
van 20 stuks. Via website/kerk app 
is betaling via Ideal en bezorging 
als vanouds. 
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
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