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Kerkdiensten 1 

Zondag 
  2 april 
10.00 uur 

Arend Voogt, Zuidland 
1e coll.: PKN Kinderen en jongeren 
2e coll.: voor de kerk 

Palmzondag 
Jeugddienst 

Stille week: 

Woensdag 
  5 april 
19.30 uur 

Marie-Antoinette Westra, 
Oude Tonge 
 

Exoduskerk 
Aswoensdag 
Lekendienst 

Donderdag 
  6 april 
19.30 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: Veldwerker GO 
2e coll.: voor de kerk 

Exoduskerk 
Witte donderdag 
 

Vrijdag 
  7 april 
19.30 uur 

ds. Leendert Jan Lingen 
 

Emmaüskerk 
Goede Vrijdag 

Zaterdag 
  8 april 
21.30 uur 

ds. Leendert Jan Lingen Emmaüskerk 
Stille Zaterdag 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
  Pasen:                 

Zondag 
  9 april 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: KIA werelddiaconaat Moldavië 
2e coll.: voor de kerk 

1e Paasdag 
m.m.v. cantorij 
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Kerkdiensten 2 
Zondag 
16 april 
10.00 uur 

Ank Verhoeven, Pijnacker 
1e coll.: De Herberg Oosterbeek 
2e coll.: voor de kerk 

Jadus 

Zondag 
23 april 
10.00 uur 

ds. Leendert Jan Lingen  
1e coll.: Plaatselijk diaconaat 
2e coll.: voor de kerk 

Kanselruil 

Zondag 
30 april 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: Diaconaal quotum 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 
  7 mei 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: KIA noodhulp Oekraïne 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 
14 mei 
10.00 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: KIA binnenlands diaconaat 
2e coll.: voor de kerk 

Moederdag 

Donderdag 
18 mei 
19.30 uur 

ds. Jan de Visser 
1e coll.: Kerkdienst Zuidwester 
2e coll.: voor de kerk 

Exoduskerk 
Hemelvaart 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: 
www.exoduskerk.nl 

 

http://www.exoduskerk.nl/
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Bewegen 
Op de valreep, vlak voor de deadline van deze editie, kwam ik dit ontroerende 
en verfrissende verhaal tegen. God beweegt alleen in mensen, als ze zelf ook 
bewegen. Lees maar. 

 
Op een keer was ik weer met 
de kinderen het bos 
ingetrokken en ineens zei 
Saskia: “God is in de bomen”. 
Saskia is een blij en diepzinnig 
kind. Ze had wel meer van die 
plotse uitspraken. Maar deze 
vond ik toch wel 
merkwaardig. “Zit God in de 
bomen?”, vroeg ik verwon-
derd. 

“God zít niet in de bomen, God ís in de bomen”, zei ze. “Ah zo.” We zwegen 
een poosje. En plots gaf ze zelf een verklaring en zei: “God is toch in alles wat 
beweegt?”  “Ja”, zei ik, “en daarom ook in de bomen?” 
“Ja, de bomen bewegen toch, zie je dat niet?” 
 
Ja, dat zag ik. We luisterden naar hun suizend gezwiep. 
“En waarom beweegt God?” vroeg ik bedachtzaam. Dat was een heel domme 
vraag. “God moet toch overal zijn om de mensen te helpen? Dat zegt mijn 
mama in ieder geval.”  Ja, dat moest ik erkennen. 
“Is God ook in de wolken?”  “Jaja, dat zie je toch, ze bewegen.” 
Ze huppelde verder.  “En in het water?” 
 
“Dat hangt ervan af”, zei Saskia. Ze kneep in mijn hand van het nadenken en 
zei tenslotte: “In de beek wel, maar niet in een plas, want een plas beweegt 
niet.” Ik was er stil van geworden. 
Toen waagde ik mijn laatste vraag: “En in de mensen? Is God in de mensen?” 
“Dat hangt ervan af, hè”, zei de kleine Saskia, “of ze bewegen.” 
 
Bron: Oikomene Achterhoek 
Ds. Jan de Visser 
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Aandacht voor.. 
Er zijn nogal wat huwelijksjubilea in aantocht! 
 
Het eerste 25-jarig huwelijksjubileum wordt op 
1 april gevierd. Dan hopen de heer en mevrouw 
De Ridder-Dijkhuizen 25 jaar getrouwd te zijn. 
Hun adres is Korteweegje 29, 3244 AK Nieuwe-
Tonge. 
Op Witte Donderdag, 6 april, zijn de heer en 
mevrouw H.J. Tijl – P.S. Karels 62 jaar getrouwd. 
Zij wonen aan Westdijk nummer 8 te 3244 BM 
Nieuwe-Tonge. 
 
Dan gaan we naar de laatste week van de 
maand april. In die week, op de 25ste april hopen de heer en mevrouw L. van 
der Velde – P.C. Kroon 61 jaar getrouwd te zijn. Felicitaties kunnen naar Juliana 
van Stolberglaan 31,  
3241 GL Middelharnis. 
Op woensdag 7 mei 1958 zijn de heer M.A. van der Sluijs en mevrouw 
 T. Oosterling getrouwd. Dat is alweer 65 jaar geleden! In dit rijtje spannen zij 
de (huwelijks)kroon. Een kaartje of bloemetje kan naar de Oostelijke 
Achterweg 34, 3241 CM Middelharnis. 
De laatste in dit rijtje zijn de heer en mevrouw C.P. Beije-C.J. Vijfhuizen. Zij 
hopen op 15 mei 25 jaar getrouwd te zijn. Hun adres is Reiger 117, 3245 TM 
Sommelsdijk. 
 
Hieronder de vermelding van maar liefst 7 gemeenteleden die in de komende 
weken 85 jaar of ouder geworden zijn. Zeven! 
De eerste is mevrouw P. (Nel) van der Vliet – Melissant. Zij hoop op 25 maart 
89 jaar te worden. Haar adres is De Klaver 99, 3245 XT Sommelsdijk. 
91 jaar is de leeftijd die mevrouw J. Buter – van Delft op 29 maart hoopt te 
bereiken. Zij woont in Vroonlande, Staakweg 89, 3247 BV Dirksland. 
Op 27 maart volgt de oudste jarige in dit rijtje, mevr. H. Glansbeek – Abramse. 
Zij hoopt dan maar liefst 94 jaar te worden. Haar adres is: Sperwer 473,  
3245 VP Sommelsdijk. 
 
 



 

 7 

 
 
Op 10 april hoopt mevrouw C. Andriessen – Sundermeijer 90 jaar te worden. 
Een paar weken geleden heeft ze de bloemen gekregen ter bemoediging en 
troost. Ook nu zal ze een blijk van medeleven en gelukwensen op prijs stellen! 
Kluut 29, 3245 TB Sommelsdijk is het adres. 
 
De heer M.A. van der Sluijs viert op 22 april zijn 91ste verjaardag. Het adres is: 
Oostelijke Achterweg 34, 3241 CM Middelharnis. Zoals je hierboven kunt zien, 
is dat vlak voor zijn 65-jarig huwelijksjubileum. Twee feestelijke momenten in 
de periode! 
Dat geldt ook voor de heer H.J. Tijl. Op 6 april getrouwd, dit jaar dus 62 jaar 
geleden, en op 12 april jarig. Hij hoopt dan 86 jaar te worden. Het adres is: 
Westdijk 8, 3244 BM Nieuwe-Tonge. 
Hekkensluiter in dit overzicht is Mevrouw A. Pot-Kievit. Op 30 april hoopt, de 
oude Koninginnedag, hoopt zij 91 jaar te worden. Felicitaties kunnen naar het 
adres Uranusweg 37, 3255 TS Oude-Tonge. 
 
Natuurlijk is het heel fijn, als je met je geliefden dit soort memorabele dagen 
kan en mag vieren. En we wensen iedereen, de huwelijksjubilarissen en de 
hierboven genoemde jarigen veel liefde en geluk in de komende periode. 
Maar ik vermoed dat er bij bijna iedereen ook moeilijke herinneringen boven 
kunnen komen. Oud worden gaat helaas bijna niet zonder dat je onderweg 
ervaringen van verdriet en gemis meemaakt. 
 
Voor alle feestvierders met hun geluk en hun verdriet, en eigenlijk ook voor 
ons allemaal wil ik de zegenwens van Roel Bosch meegeven: 

 

 

 
 

Om (voor) te lezen en (samen) te zingen! 
Ds. Jan de Visser 
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Dankjewel 

 
   
Lieve mensen, 
 
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor het hartverwarmende medeleven  
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder,  
trotse oma en zus.    

 
Het heeft ons heel erg goed gedaan.  
 
   Daaf Mijs 
   Johnny en Miranda 
   Erik en Jeanet 
    Anne en Sietse 
    Vera  
   Coby v.d. Tol-Sneep  
 

 

 

 

Namen in steen geschreven 

Jouw dood, jouw leven 

verborgen en begraven. 

Maar mijn herinneringen aan jou 

zijn niet versteend of vaag verweerd. 

Jouw naam is in mijn hart 

voor eeuwig gegraveerd. 

 

(Woorden van troost – Jan Piet)  
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    Breicafé 

     
    Donderdag    6 april half twee in de kerk 

    Donderdag 20 april half twee in de kerk 

    Donderdag   4 mei   half twee in de kerk 

     

 

 

 

 

 

Koffie met … noten 

Op woensdag 22 maart hebben we weer een goed samenzijn gehad en hebben 
we veel mooie liederen met elkaar mogen zingen. 
 
Onze laatste bijeenkomst in dit seizoen zal op woensdag 26 april zijn. 
Het is de dag voor Koningsdag en de vieringen van 4 en 5 mei. 
Het thema is: Vrijheid! 
Als u een gedicht of attributen rond de bevrijding heeft, mag u die natuurlijk 
meenemen.  
 
We komen weer bij elkaar in de jeugdruimte van de Exoduskerk, ingang via de 
achterkant.  
De ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. We drinken koffie met 
elkaar en er is gelegenheid voor zingen, ontmoetingen en bij te praten. 
Wilt u vervoer, neem dan contact op met Margot 0187-485529. 
 
Emmy Lingen en Margot van de Wiel 
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Uit de kerkenraad 

We zijn als gemeente erg blij met onze actieve jeugd en de leiding hiervan. 

Hun bereidheid om mee te werken in de zondagse diensten is mooi om te zien. 
Of het nu een lezing is, een lied zingen of een interview afnemen. Met veel 
plezier pakken ze dit op. Prachtig is het enthousiasme waarmee ze dit doen. 
Verder stond de samenwerking met de Emmaüskerk op de agenda. Er vinden 
gesprekken plaats in welke vorm en in welke mate we gaan samenwerken. We 
proberen zorgvuldig met dit proces om te gaan. De Emmaüskerk heeft 18 april 
een gemeenteavond waarin dit besproken zal worden. 
 

We organiseren zelf een gemeenteavond op (voorlopig) 28 april. We willen 

de gemeente meenemen in onder andere de volgende onderwerpen: de 
groene kerk, samenwerking Emmaüskerk, wekelijkse vieringen. 
In de vergadering zijn ook de zorgen geuit over de steeds kleiner wordende 
kerkenraad. Hoe krijgen we alle taken gedaan? Hoe krijgen we gemeenteleden 
enthousiast om mee te helpen? Ook dit willen we bespreken op de gemeente-
avond. 
 

We realiseren ons dat naast de lege plekken in de kerkenraad we een leger 

aan vrijwilligers hebben die op tal van gebieden werk verrichten. Daar zijn we 
dankbaar voor. 
 
Conny Wesdorp 
2e scriba 
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Toelichting van de diaconie 
 

9 april 2023 KIA werelddiaconaat Moldavië 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel 
inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen 
achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen 
ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn.  
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale 
initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan 
twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen.   

 
16 april 2023 Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg 

De Herberg in Oosterbeek is een pastoraal diaconaal centrum in een prachtige 
omgeving. Bij een geopende bijbel, met professionele bege-leiding wordt hier 
liefdevolle aandacht geboden. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals 
herstelprogramma, retraite of kom-op-adem-programma. Bedoeld voor 
iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Denk aan: 
eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in 
het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. 
 

23 april 2023 Plaatselijk diaconaat 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze 
eigen gemeente, zoals seniorenmiddag in de zomer en de  
Kerstviering. 

 
30 april 2023 Diaconaal quotum 

Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN. Deze 
collecte is dan ook bestemd om deze betaling mogelijk te maken. De inkomsten 
uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals 
diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene 
(het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het 
diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, 
synodewerk en juridische zaken. Voor 2023 is het bedrag dat wij als gemeente 
afdragen € 607,24. 
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7 mei 2023 KIA noodhulp Oekraïne 
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners 
grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige 
oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een 
toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren 
stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te 
ontplooien in eigen dorp of stad. Dat werkt. Deze gemeenschappen maken het 
verschil voor iedereen die hulp nodig heeft. 

 

14 mei 2023 KIA binnenlands diaconaat 

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in 
de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofs-gemeenschap zelf. 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak 
om van betekenis te zijn in hun omgeving.  

Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en workshops 
gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en 
groeit ook de onderlinge verbinding. 
 
 

 
 

  



 

 14 

 
 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand januari 2023 waren: 
 
Datum   Doel         Bedrag  

   01-01   Leger des Heils  €  155,55 

   08-01   Plaatselijk diaconaat  €  255,60 

   15-01   Diaconaal Maatschappelijk Werk  €  261,45 

   22-01   PKN, missionair werk  €  198,60 

   29-01  Jeugdwerkproject in Zuid-Frankrijk  
 (via Iris van Noord) 

 €  472,35 

 

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door 
de diaconie ontvangen overschrijvingen. 
Verder is er in januari nog een gift ontvangen van € 70,00.  
    
Hartelijk dank daarvoor.   
 
Met vriendelijke groet,  
namens de diaconie, 
Hans Meijer  

 
 

Optreden Vocaal Ensemble Chervoni Korali op 31 maart 
gaat niet door 

 
Helaas heeft het genoemde ensemble gemeend dit optreden te moeten 
annuleren. De deelnemers zijn uitgeput door de drukke agenda en door de 
oorlog die in Oekraïne gaande is. Ieder lid heeft er iets mee te maken, ieder 
heeft een eigen trauma en moet het verwerken naast eigen dagelijkse 
routine en verantwoordelijkheden. Ze hebben pauze nodig van optredens en 
concerten voor minstens drie tot vier maanden. Het optreden van 31 maart 
wordt voor hen veel te stressvol. 
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Het Johannes-evangelie: twee lege graven 
 

Iedereen kent het aangrijpende verhaal van de 
opwekking van Lazarus. Het staat in Johannes 11. 
En iedereen kent het aangrijpende verhaal van de 
opwekking van Jezus. Het staat in Johannes 20. 
Natuurlijk ook in de andere evangeliën, maar het 
gaat nu even over de twee opwekkingsverhalen 
in het evangelie van Johannes. 

 
Lazarus: dat is de naam die in het Oude Testament 
als Eleazar geklonken heeft. Die naam betekent: 

‘God heeft geholpen’, of ‘God is mijn hulp’. De Oudtestamentische Eleazar was 
de zoon van Aäron. Vorig jaar stond deze man nog centraal in een preek met 
als thema ‘Wat draag je over, wat geef je door’. 
 
In Johannes 11 komt deze naam dus weer terug. 
Maar God helpt hier niet. Jezus is te laat. 
 
Er zijn veel overeenkomsten tussen de twee verhalen over het lege graf, te 
veel om in één preek te behandelen. In de dienst van 26 maart 2023 stond dit 
verhaal centraal, en in de dienst van 9 april, de Paasochtenddienst, staat het 
tweede verhaal centraal. 
 
Eén van de indringende overeenkomsten is de afwezigheid van God. In het 
Lazarusverhaal staat, dat Jezus drie dagen te laat was; Lazarus is al drie dagen 
dood, als Jezus ter plaatse komt. En drie dagen voor zijn eigen opwekking uit 
de dood is Jezus gestorven, in totale eenzaamheid: ‘Mijn God, mijn God, 
waarom hebt Gij mij verlaten?’ 
 

Een ander opvallend punt betreft de zweetdoeken. 
Dat is tegelijk een verschil. Bij Lazarus hingen die 
grafdoeken nog om hem heen, toen hij uit het rots-
graf kwam. En Jezus zegt tegen de omstanders, dat 
ze zijn doeken los moeten laten. 

 

Opwekking van Lazarus, 
Vincent van Gogh, 1890 
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In het opstandingsverhaal van Jezus komen ook zweet- of grafdoeken voor. Bij 
Lucas ook, maar veel minder uitvoerig dan bij Johannes (de andere 
evangelisten vertellen niets over deze doeken). In het rotsgraf van Jezus lagen 
de doeken keurig opgevouwen; de doek die Jezus’ gezicht bedekt had, lag 
apart. 
 
Van Jezus lezen we, dat Hij op enig moment na de opstanding aan de oever 
van het meer zat, en om iets te eten vroeg. (Dit gegeven komt ook voor bij 
Lukas, maar niet bij de andere evangelisten.) 
 
Als Jezus op zijn laatste reis de woonplaats van Lazarus, Bethanië, nog een keer 
aandoet, wordt Hij weer ontvangen in het huis van Martha, Maria en Lazarus. 
En daar vertelt Johannes bij, dat Lazarus ook aanlag aan die tafel. 
Beiden hebben gegeten na hun opstanding, zo vertelt Johannes. Ik denk dat hij 
dat gedaan heeft om aan te geven dat het om een ‘echte’ opstanding gaat, en 
dat Lazarus en Jezus niet met een soort bovennatuurlijk lichaam of een 
schijnlichaam te midden van hun geliefden zijn teruggekeerd. 
 
Lazarus en Jezus: het zijn wel heel veel overeenkomsten als je de verhalen 
naast elkaar leegt. Behalve die vermelding dat hij na zijn opwekking nog een 
keer aan tafel aanlag, horen we niets meer van Lazarus. Bij Jezus is dat gelukkig 
heel anders. Er zijn heel veel verhalen over wat er met Hem gebeurd is tussen 
Pasen en Hemelvaart. 
 
Maar daarover een volgende keer meer! 
Ds. Jan de Visser 
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Verbinding 60 jaar jong 

En dan is het nu zo ver. Het (Mededelingen)blad wat alweer een tijdje de naam 

Verbinding draagt, is 60 jaar “jong”.  
 
Het blad geeft belangrijk nieuws door. Het zorgt vooral dat iedereen op de 
hoogte is van het wel en wee van gemeenteleden. Het blad is de laatste jaren 
echt met de tijd meegegaan. Steeds weer interessante informatie en nieuwe 
belevingen die passen bij de doelstellingen binnen onze kerk. In het boek  
“De intocht van de Exodus” is duidelijk te lezen dat er al vanaf het begin sprake 
is van een “Mededelingenblad”.  
 
Er werd onder redactie van de Heer J. (Koos) Scheffer een mededelingenblad 
uitgegeven. Het eerste exemplaar was een simpel A-4tje, dat als naam kreeg 
Mededelingenblad van de Hervormde Kring “De Oecumene”. Het verscheen 
eind januari 1963 in een enveloppe met een postzegel van fl. 0,02. 
 
In het begin werden er tachtig enveloppen geschreven door de familie 
Scheffer. Later heeft Mevrouw Bik het overgenomen, om haar handschrift op 
peil te houden.”.  
 
Na 60 jaar hebben we nu veel digitale lezers maar gelukkig zijn er ook nog 
steeds (papieren) abonnees. 
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Leesrooster 

 

April     Mei 
2 Matteüs 21:1-9   1 Nehemia 9:9-17 
3 Matteüs 21:10-17  2 Nehemia 9:18-28 
4 Psalm 120   3 Nehemia 9:29-37 
5 Matteüs 26:1-16  4 Nehemia 10:1-34 
6 Matteüs 26:17-75  5 Nehemia 10:35-40 
7 Matteüs 27:1-56  6 Psalm 149 
8 Matteüs 27:57-66  7  Nehemia 12:27-34 
9 Matteüs 28:1-15  8 Nehemia 12:44—13:3 
10 Matteüs 28:16-20  9 Nehemia 13:4-14 
11 Psalm 139:1-12   10 Nehemia 13:15-22 
12 Psalm 139:13-24  11 Nehemia 13:23-31 
13 Nehemia 1:1-11  12 Psalm 26  
14 Nehemia 2:1-10  13 Jakobus 1:1-18 
15 Nehemia 2:11-20  14 Jakobus 1:19-27 
16 Nehemia 3:1-10 
17 Nehemia 3:11-21  
18 Nehemia 3:22-32   
19 Nehemia 3:33–4:8   
20 Nehemia 4:9-17 
21 Nehemia 5:1-13 
22 Nehemia 5:14-19 
23 Psalm 23 
24 Nehemia 6:1-9 
25 Nehemia 6:10-19 
26 Nehemia 7:1-7a(-60) 
27 Nehemia 7:61-72a 
28 Nehemia 7:72b–8:12 
29 Nehemia 8:13-18 
30 Nehemia 9:1-8 
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Colofon 
Administratie 

Exodus Gemeente PKN  
e-mail: info@exoduskerk.nl                                  
Eerste scriba:  
Margot van de Wiel  
p/a Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk  
Tel. 0187-485529 
 
Tweede scriba:  
Conny Wesdorp 
0610775858 
 

Predikant 
Ds. Jan de Visser  
Berkenhof 10 
3241 BA Middelharnis 
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl 
Tel.: 06-46201149 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

Distributie Verbinding 
Piet Dees 
Doetinchemsestraat 10 
3241 AA Middelharnis 
Tel. 487688 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 
 

Kopij voor het volgende nummer 
t/m  maandag 1 mei 2023 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl
 
De redactie behoudt zich het recht 
voor wijziging van de kopij. Wij vragen 
uw begrip hiervoor. 
 
Redactie Verbinding 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
                         
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 60e jaargang nummer drie, 
april – mei 2023 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,-- per eenheid van 
20 stuks. Via website/kerk app is 
betaling via Ideal en bezorging als 
vanouds.  
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
mailto:jdevisser@exoduskerk.nl
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L 
 

Licht van Pasen 
 
Een weggerolde steen 
Een open graf 
Ik bestorm hen met mijn 
vragen 
Van waar wanneer en hoe 
En wacht 
 
En als het woord verstomt 
De stilte spreekt 
Dan krijg ik zicht  
Op lichtend leven 
Licht 
Bevrijd  
Voorbij de kille doodsvallei 
 
Een weggerolde steen 
Verjaagde duisternis 
Lichtend leven 
Waar een graf te klein voor is 
 
(Oeke Kruythof) 


