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Kerkdiensten 
 

 
 

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: 
www.exoduskerk.nl 

Zondag     2 maart 
10 uur 

de heer Alain Verheij,  
Alphen aan de Rijn 
1e coll.: Egypte –  
Huiselijk geweld bestrijden 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag     9 maart 
10 uur 

de heer Peter Visser, 
Middelharnis    
1e coll.: China – Toevluchtsoord 
voor migranten in nood  
2e coll.: voor de kerk 

Zondag    16 maart  
10 uur 

de heer Arend Voogt, Zuidland  
1e coll.: Kliederkerk voor  
jong en oud  
2e coll.: voor de kerk 

Jeugddienst  

Zondag    23 maart 
10 uur 

Ds. Casper van Dorp, 
Laren  
1e coll.: GO-Church  
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag    30 maart  
10 uur 

Ds. L.J. Lingen,  
Sommelsdijk 
1e coll.: Colombia – kinderen in 
achterstandswijk   
2e coll.: voor de kerk 

Bevestigings-
dienst 

Zondag      6 april   
10 uur 

de heer Leo Markwat, 
Battenoord 
1e coll.: De Veldwerker GO  
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag    13 april   
10 uur 

Mevrouw Marloes Luijendijk, 
Oude Tonge  
1e coll.: Missionaire kansen met 
Pasen  
2e coll.: voor de kerk 

met mede-
werking van 
Jehosua 

http://www.exoduskerk.nl/


 

3 
 

 
Veertig 
 
9 maart 2025: start veertigdagentijd. 
 
Het getal ‘veertig’ komt in de Bijbel veel voor. Enkele voorbeelden. 
 
In het verhaal over Noach en de zondvloed regende het veertig dagen en 
veertig nachten (Genesis 7:4 en 12). 
Mozes verbleef veertig dagen en nachten op de berg Sinaï (Exodus 24:18). 
De verkenning van het volk Israël door de verspieders van het beloofde land 
duurde veertig dagen (Numeri 13:25). 
Kaleb was veertig jaar toen hij er door Mozes op uit werd gestuurd als 
verspieder (Jozua 14:7). 

Het volk Israël zwierf veertig jaar door de 
woestijn als straf voor hun ongeloof en hun 
ongehoorzaamheid (Numeri 14:33). 
Jona profeteerde dat de stad Nineve over veertig 
dagen zal worden weggevaagd (Jona 3:4). 
 

Omdat de Israëlieten slecht deden in de ogen van de Heer, leverde de Heer 
hen veertig jaar lang over aan de Filistijnen (Rechters 13:1). 
Als straf mag aan iemand niet meer dan veertig stokslagen worden 
toegediend, zo luidt de wet van Mozes (Deuteronomium 25:3). 
Met deze voorbeelden kan een relatie worden gelegd tussen het getal veertig 
en een tijd van boetedoening maar ook tijd van uitdaging en vernieuwing. 
 
Ezechiël moest veertig dagen op zijn rechterzij gaan liggen om de schuld van 
het volk te dragen (Ezechiël 4:6). 
Jezus vastte veertig dagen en veertig nachten in de woestijn (Matteüs 4:2). 
Na zijn opstanding verscheen Jezus gedurende veertig dagen aan Zijn 
discipelen. 
Met deze twee voorbeelden kan een relatie worden gelegd met de praktijk van 
het vasten. 
 
Onder de leiding van Debora had het volk veertig jaar rust (Rechters 5:31). 
Eli heeft veertig jaar lang als rechter het volk gediend (1 Samuël 5:18). 
Saul regeerde veertig jaar als koning over het volk Israël (Handelingen 13:21). 
David heeft als koning eveneens veertig jaar mogen regeren (1 Koningen 2:11). 
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Tenslotte regeerde ook koning Salomo veertig jaar lang (1 Koningen 11:42). 
 
Als laatste kan nog koning Joas, koning van Juda worden genoemd. Hij 
regeerde veertig jaar over Jeruzalem (2 Koningen 12:2). 
 
Met deze voorbeelden kan een relatie worden gelegd met de komst van het 
Koninkrijk van God in de persoon van koning Jezus. 
 
Bij de bouw van de tabernakel wordt gesproken over veertig zilveren 
voetstukken (Exodus 26: 19 en 21).  
Het maakt van het getal veertig als het ware een heilig getal.  
 
Het feit dat het getal veertig een bijzondere betekenis heeft in zowel het Oude 
als het Nieuwe Testament geeft aan dat het dus een uitzonderlijk getal is. Een 
getal met grote symbolische en geestelijke betekenis. 
 
Waarom het getal veertig zo vaak in de Bijbel wordt gebruikt, is niet echt 
duidelijk. 
Bestaat er een relatie met de zwangerschap van een vrouw, zoals in de Joodse 
traditie wel als verklaring wordt gegeven? 
Gaat het om het getal 4 (symbool voor de wereld) keer het getal 10 (symbool 
voor de wet van Mozes)? 
 
Het getal ‘veertig’ staat geestelijk en spiritueel voor een tijd van bezinning en 
beproeving. Het is een tijd die ons bepaalt bij het lijden en sterven van onze 
Heer. 
Het is een tijd van vasten, van reiniging en van voorbereiding voor iets nieuws. 
Het is een tijd die ons eraan herinnert dat moeilijke perioden in het leven ook 
kunnen leiden tot groei en tot vervulling van Gods beloften.  
Het is een tijd waarin trouw en uithoudingsvermogen als het ware op de proef 
worden gesteld. 
 
Het getal veertig roept ons op tot bezinning in de komende veertigdagentijd.  
Maar eigenlijk roept dit getal ons ook op tot een voortdurende bezinning op 
de betekenis van het Koninkrijk van God voor ons leven in het hier en nu.  
 
Peter Visser 
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Aandacht voor.. 
 

Jarigen 
Op 3 maart wordt mevr. Bijl- van Everdingen 82 jaar.  
Zij woont, Halsjuk 45 3245DA Sommelsdijk.  
Op 10 maart wordt Mevr. J.N. Dubbeld - Groen (Hanna) 82 jaar. 
Zij woont, Rubensplein 61 3241AM Middelharnis. 
Ook op 10 maart viert Mevr. P.C. de Ruiter-Melissant haar 80e verjaardag. 
Haar adres is: Emmalaan 21 3247AE Dirksland. 
Op 25 maart wordt Mevr. P. van der Vliet - Melissant 91 jaar.  
Zij woont, De Klaver 99 3245XT Sommelsdijk. 
Op 27 maart wordt Mevr. H. Glansbeek - Abramse 96 jaar. 
Zij woont, Sperwer 473 3245VP Sommelsdijk. 
Op 29 maart wordt Mevr. J. Buter – van Delft 93 jaar. 
Haar adres is: Staakweg 89 3247BV Dirksland. 
 
Op 1 april wordt Mevr. P.C. van Eck - Haverkamp 82 jaar. 
Haar adres is: Han de Lignieplein 31 3249BM Herkingen. 
Op 3 april wordt Mevr. J.M.J. Jansen 81 jaar. 
Zij woont, Enkele Ring 47 3245AH Sommelsdijk. 
Op 6 april viert Dhr. J. Keuvelaar zijn 83e verjaardag. 
Hij woont: A.M. de Jongstraat 9 3245RK Sommelsdijk. 
OP 9 april wordt Dhr. P.J. Kooijman 84 jaar. 
Zijn adres is: Herman Heijermanssingel 10 3241DC Middelharnis. 
Op 11 april 2025 wordt Dhr. B.S. Vroege 89 jaar. 
Hij woont: Waterweg 1 2341EJ Middelharnis. 
Ook Mevr. A.W. van der Linde - Hanse viert op 11 april haar verjaardag. 
Zij wordt dan 95 jaar en woont Rooseveltstraat 20 3255XK Oude-Tonge. 
Op 12 april wordt Mevr. E. Schroevers - Boone 84 jaar. 
Zij woont, Lincolnplein 25 3255XG Oude-Tonge. 
 

Huwelijksjubileum 
Dhr. en Mevr. R.G. le Comte - J. Trommel (René en Jeannette) zijn op 15 maart   
40 jaar getrouwd.  
Zij wonen aan het Marietjespad 5 3241BN Middelharnis. 
Op 20 maart zijn Dhr. en Mevr. J. van Groningen - A. A. H. Arends 55 jaar 
getrouwd. Hun adres is, Frans Halslaan 33 3241AB Middelharnis. 
Op 22 maart zijn Dhr. en Mevr. A. van der Valk - A.M. van Dam (Ab en Diana) 
40 jaar getrouwd. Zij wonen, Zuidelijke Achterweg 24 3245BR Sommelsdijk. 
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Op 25 maart zijn Dhr. en Mevr. C.A. Lagerwaard - A. Kaptein (Cor en Anneke) 
45 jaar getrouwd. Hun adres is, Binnenweg 18 3248AG Melissant. 
Dhr. en Mevr. D. van Soelen – M. Bal (Dick en Ria) zijn op 26 maart 45 jaar 
getrouwd. Zij wonen, Pluvier 28 3245TE Sommelsdijk. 
Op 11 april zijn Dhr. en Mevr. J. Kievit – M.C. Kievit 45 jaar getrouwd. 
Zij wonen, Oosthavendijk 26 3241LK Middelharnis. 
 
Elly Terlouw  
 

 
Stamppottenbuffet 
Op vrijdag 7 februari werd in de 
Exoduskerk een gezamenlijk 
stamppottenbuffet georganiseerd 
waaraan in totaal 130 personen 
hebben deelgenomen. 
Samen de maaltijd gebruiken is gezelliger dan alleen, dat bleek ook op deze 
avond. In zeer korte tijd ging het geluid van geroesemoes over naar 
oorverdovend. 
 
Deze avond stond niet alleen in het teken van samen eten, maar ook van 
verbinding met elkaar. Als beide kerkelijke gemeenten zijn wij immers “Samen 
op zoek naar een nieuwe toekomst”. Vandaar dat de tafelgesprekken van 
groot belang waren. Hoe zie jij de nieuwe toekomst en wat verwacht jij ervan. 
Muzikale medewerking werd verleend door het kinderkoor o.l.v. Anneke 
Reijnders en liederen gezongen door Cyrine Buskop. 
 
Samengevat, een geslaagde en gezellige avond in een bijzonder goede sfeer. 
Financieel, ons motto is dat geld geen drempel mag zijn en iedereen welkom 
is. Een gift na afloop is natuurlijk altijd welkom om de kosten te drukken. En 
dat laatste is zeer vrijgevig gedaan. 
Naast de vele materiele sponsoring heeft de avond € 908,00 opgeleverd, na 
aftrek van alle kosten bleef er € 315,00 over. Dit bedrag is als gift naar Calando 
Hospice overgemaakt. 
De avond hebben we besloten door het zingen van “Samen in de naam van 
Jezus”. 
 
Namens de organisatie dank ik iedereen voor jullie hulp en inzet om deze 
avond mogelijk te maken en voor de vrijgevigheid van allen.  
Jan Terlouw    
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Vorming en toerusting presenteert: 
 
Altijd al willen weten wat de mensen in de tijd van de bijbel aten en hoe ze 
deze gerechten klaarmaakten? Meld je dan aan voor de workshop bijbels 
koken op zaterdag 22 maart, in de CSG Prins Maurits. Jong(er) en oud(er), 
iedereen is van harte welkom! 
 
Om 13.00 uur starten we met de kookworkshop. Onder leiding van Jaap 
Grotenboer en Kees Visbeen bereiden we met elkaar een aantal heerlijke en 
bijzondere Bijbelse gerechten. Houd je niet zo van koken maar ben je meer van 
de aankleding en bediening? Van harte welkom, om 15.30 uur starten we met 
tafels dekken en het verzorgen van de aankleding. 
 
Rond 17.30 uur gaan we met elkaar aan tafel en genieten we van diverse, 
heerlijke en bijzondere gerechten. Jaap en Kees nemen ons bij elke gang mee 
in het Bijbelse verhaal van het gerecht. 
Wil je graag komen eten maar is koken of bedienen niet aan jou besteed? Goed 
nieuws, je kunt je ook aanmelden voor de opruimploeg! Mocht koken of 
meehelpen niet lukken, dan kan alleen komen eten natuurlijk ook. 
 
Kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname, je mag aan het einde 
van de avond een bedrag doneren voor wat het je waard was. Aanmelden kan 
tot 10 maart, meld je snel aan, vol is vol! 
 
Aanmelden kan via deze link: klik hier, of via de inschrijfformulieren die in de 
kerk liggen. 
Een e-mail sturen mag ook: anneloesvanleersum@outlook.com of bellen: 
0634602331. 
 
Je kunt bij de aanmelding kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

- Koken en eten, start 13.00 uur 
- Aankleding, bedienen en eten, start 15.30 uur 
- Eten en na afloop opruimen, start 17.15 uur 
- Alleen eten, start 17.15 uur 

 
N.B.: Omdat het om kookworkshop gaat en om een zorgvuldig samengesteld 
menu, is het rekening houden met dieetwensen lastiger. Mocht u dieetwensen 
hebben en de mogelijkheden willen overleggen, neem dan even contact op 
met Anneloes van Leersum: anneloesvanleersum@outlook.com of 
0634602331.  

https://forms.office.com/r/EKZkp3QjqY
mailto:anneloesvanleersum@outlook.com
mailto:anneloesvanleersum@outlook.com
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Liturgiecommissies  
 
Woensdag 5 februari jl kwamen we als liturgie commissies van beide kerken 
bij elkaar om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. 
We hebben deze avond als heel positief ervaren en we willen graag blijven 
samenwerken. 
Een foto van ons als aandenken aan een succesvolle avond met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnr: Antoinette van der Veken, Trudy van Zijp, Betty Schroevers, Margriet 
Berrevoets, Karin Mourik, Mini Vroegindewei, Nel Ista, Anneke Lagerwaard, 
Annet van Leersum 
 

 
Agenda              
Datum Activiteiten Locatie Aanvang 

  6 maart Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

20 maart  Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

22 maart  Bijbels koken  CSG Pr Maurits 13.00 uur  

26 maart  Koffie met noten Jeugdruimte 10.00 uur 

  3 april Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur  

17 april Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur  

23 april   Koffie met noten Jeugdruimte  10.00 uur  
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Vrouwengespreksgroep  
 
De vrouwengespreksgroep van onze kerk is het nieuwe jaar eens anders dan 
anders begonnen. In januari genoten wij van een gezamenlijk bereidde lunch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eenmaal in de maand komen wij bij elkaar voor het bespreken van een 
onderwerp, dat gekozen wordt door de twee gastvrouwen van die middag.  
De datum wordt steeds in de nieuwsbrief vermeld.  
Om 13.30 uur is de inloop in de jeugdruimte, waar we ontvangen worden met 
koffie en/of thee. Heeft u interesse om een middag bij te wonen? 
 
U bent van harte welkom! 
 
Hartelijke groet, 
Margreet Zuidwijk  

 
Koffie met noten    
 
Op de dag dat de Verbinding uitkomt, hebben we de tweede bijeenkomst van 
“Koffie met Noten” met als thema “Reiniging”. U heeft hierover in de nieuwsbrief 
kunnen lezen. 
In januari heeft zich nog een zanger gemeld, wat leuk is voor de enige man in het 
gezelschap. Wie durft nog meer? 
 
We hebben al meerdere data gepland, die u alvast kunt noteren: de woensdagen 
26 maart en 23 april. De data voor mei en juni zijn nog niet bekend.  
We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Exoduskerk. Ingang achterkant. 
We drinken koffie, zingen met elkaar en hebben tijd voor ontmoeting. 
In de nieuwsbrief wordt het thema elke keer bekend gemaakt.  
We starten om 10.00 uur tot 11.30 uur. 
We hopen u weer te begroeten en wellicht sluiten anderen zich aan. 
 
Hartelijke groeten, Emmy Lingen 06-81666310 & Margot van de Wiel 06-13023904  
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Stamppotmaaltijd 7 februari 2025 
 

Wat met een plannetje van Jan Terlouw begon, is uitgegroeid tot een heel 
bijzondere avond met als doel om de verbinding van twee kerken te 
bevorderen. Volgens mij is dat goed gelukt, dankzij heel veel vrijwilligers en 
met name Anneloes van Leersum en Arjanne Zijlstra. Er moest een 
keukenploeg worden samengesteld en er zijn vele kilo’s aardappelen geschild. 
Vele appels geschild voor de rodekoolstamppot en ik moet niet denken wie de 
uien heeft gesneden voor de hutspot!  
Al met al was dit nog maar het begin van de stamppotsessie.  
Om 5 uur was de inloop op die vrijdag en werd men ontvangen met een lekker 
drankje. Het liep al meteen vol met mensen die duidelijk de gezelligheid 
zochten en in de ontvangstruimte elkaar aanspraken met een glaasje in de 
hand.  
Om half 6 liep de kerkzaal vol, waar de tafels met 8 stoelen in groepen door de 
hele zaal stonden. Toen Jan Terlouw om stilte vroeg luisterde iedereen naar 
z’n verhaal dat hij een paar weken geleden het idee kreeg van zo’n 
stamppotbuffet. Hij kon toen niet vermoeden dat 130 mensen uit twee kerken 
zo gek waren op stamppot. Er werd gelachen en geklapt, want de 
achterliggende gedachte om een begin te maken met de verbinding tussen de 
Exodus- en de Emmaüskerk, was natuurlijk veel belangrijker. Hij vertelde over 
de vele vrijwilligers, want zonder deze mensen was het niks geworden.  
Intussen stond er een kinderkoortje klaar om met enkele liedjes, begeleid door 
hun juf Anneke Reijnders op de piano, dit feest te openen. Behalve het 
stamppotbuffet werd er deze avond ook nog opgetreden door Cyrine Buskop 
die op de piano begeleid werd door Annet van Leersum.  
Na het buffet, toen iedereen verzadigd was, bleek er nog een soort spel of 
eigenlijk een praatopdracht te zijn bedacht. Er bleken kaartjes met vragen te 
zijn uitgedeeld aan elke tafel, waarop vragen stonden die een discussie op gang 
moesten brengen. Deze vragen hielden verband met de 
verschillen/overeenkomsten tussen beide kerken. Voorbeeld: “Voor welke 
activiteit of soort kerkdienst in jouw kerk loop je warm?” of “Hoe lang kom je 
al in jouw kerk en waarom?”.  
Deze vragen werden dus aan de tafels besproken. Er was geen tijd gegeven om 
dieper op deze vragen in te gaan, maar dat was ook niet de bedoeling. Het ging 
om de discussie en dat was gelukt. Een toetje na de maaltijd ben ik nog 
vergeten, heerlijk!  
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Aan het einde, tegen 8 uur werd de keukenploeg bedankt, onder luid geklap. 
Ook de andere medewerkers en tenslotte ging iedereen staan en werd de 
avond afgesloten met het zingen van het lied “Samen in de naam van Jezus”.  
Ik denk Jan, dat 130 mensen van onze kerken jou ook moeten bedanken voor 
dit prachtige initiatief. 

Loes Olij   
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand december 2024 waren: 
 
Datum         Doel           Bedrag  

   01-12   KIA, Moldavië   €    259,90 

   08-12   KIA, Ghana   €    244,45 

   15-12   KIA, werelddiaconaat   €    240,95 

   22-12   Jonge Generaties Nederland, Kerstchall.   €    219,95 

   24-12   KIA, kinderen in Oekraïne   €    285,60 

   25-12   Stichting Kairos   €    525,30 

   29-12   KIA, project Rwanda   €    273,40 

   31-12   KIA, kinderen in Oekraïne   €      92,60 

 
De collecte d.d. 13-12-2024 van de Kerstviering door de senioren ten bedrage 
van € 514,60 is overgemaakt naar Kerk in Actie, kinderen in Oekraïne. 
 
De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door 
de diaconie ontvangen overschrijvingen. 
 
Verder mochten wij in december nog giften ontvangen van € 12,50,  
€ 20,00, € 50,00 en € 50,00. 
 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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Dankjewel!  
 
Onze kerk mocht een mooie financiële bijdrage 
ontvangen van mevrouw van Prooijen.  
In 2024 heeft zij kerstkaarten gemaakt en 
verkocht en de opbrengst hierbij volledig 
geschonken aan onze kerk.  
 
Nogmaals dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
 
Hans Nagtegaal 
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Toelichting bij de collecten 
 
2 Maart Egypte – Huiselijk geweld bestrijden 
Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot 
probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen 
maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere 
en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze 
traint lokale kerkleiders om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast 
worden verzorgers toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen 
geweld en misbruik. Meer lezen? kerkinactie.nl/gezinnenegypte 
 
9 Maart China - Toevluchtsoord voor migranten in nood 
In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun 
positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder 
inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij 
ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk 
onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding en juridische hulp. Ook 
kunnen vrouwen bijbel- of koranstudies, cursussen Engels en 
computervaardigheden volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te 
versterken. Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom 
collecteren we voor dit project in China dat vrouwen een beter leven geeft.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/migrantenhongkong 
 
16 Maart Veertigdagentijdcollecte PKN - Missionair Werk 
Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het 
brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, 
tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de 
Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De PKN steunt 
lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, 
zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en 
samen kunnen vieren en eten. Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster 
 
23 Maart GO Church  
GO Church is een multiculturele Christelijke gemeenschap op Goeree-
Overflakkee waar mensen zich opgenomen voelen als onderdeel van een 
grotere familie. De samenkomsten zijn laagdrempelig en in makkelijk te 
begrijpen Nederlands voor mensen die minder bekend zijn met het evangelie, 
de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen.  
Na de samenkomst wordt er met elkaar gegeten. Voor meer informatie over 
dit prachtige initiatief zie: www.gochurch.nl  

http://kerkinactie.nl/migrantenhongkong
http://kerkinactie.nl/collecterooster
http://www.gochurch.nl/
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30 Maart Veertigdagentijdcollecte KIA – Werelddiaconaat 
Colombia – Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken 
In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol 
armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze 
terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 
jongeren een koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen 
leren hun rechten kennen en worden weerbaar gemaakt tegen geweld.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/kinderencolombia 
 
6 April Veldwerker   
Met de motor rijden de jongerencoaches langs alle hangplekken. Door 
laagdrempelig contact, relaties aangaan en zichtbaar en herkenbaar aanwezig 
te zijn. De aanpak van de Werkgroep Veldwerk Goeree-Overflakkee is niet 
opvallen, maar zeker wel herkenbaar. De jongerencoaches verplaatsen zich op 
de motor en zijn altijd dezelfde personen. Deze herkenbaarheid vormt de basis 
waarmee contacten worden opgebouwd. 
Het outreachend karakter is kenmerken aan de aanpak van de werkgroep 
Veldwerk Goeree-Overflakkee. Ze wachten niet op het moment dat het bijna 
te laat is, maar zoeken onze jongeren op het eiland actief op. Bouwen relaties 
op en werken op basis van vertrouwen. 
 
13 April Veertigdagentijdcollecte PKN – Missionair Werk 
Nederland – Missionaire kansen met Pasen 
Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen 
mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! Daarom biedt de Protestantse 
Kerk rond de uitzending van The Passion diverse initiatieven aan. Kerken 
kunnen met een Passionpakket voor buurtbewoners een kijkavond 
organiseren en over de betekenis van Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een 
wake met een replica van het passionkruis organiseren. Zo ben je kerk naar 
buiten. Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal en een magazine.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster 
 

 
 

http://kerkinactie.nl/kinderencolombia
http://kerkinactie.nl/collecterooster
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LEESROOSTER 
 

Maart

2 Joël 1,1-14 

3 Joël 1,15–2,2a 

4 Joël 2,2b-11 

5 Joël 2,12-17 

6 Ester 4,1-17 

7 Ester 5,1-14 

8 Ester 6,1-14 

9 Psalm 81 

10 Ester 7,1–8,2 

11 Ester 8,3-17 

12 Ester 9,1-15 

13 Ester 9,16-26a 

14 Ester 9,26b–10,3 

15 1 Korintiërs 13,1-13 

16 Lucas 9,1-9 

17 Lucas 9,10-17 

18 Lucas 9,18-27 

19 Lucas 9,28-36 

20 Lucas 9,37-50 

21 Jesaja 50,4-11 

22 Jesaja 51,1-8 

23 Jesaja 51,9-16 

24 Jesaja 51,17-23 

25 Jesaja 52,1-6 

26 Jesaja 52,7-12 

27 Jesaja 52,13—53:6 

28 Jesaja 53,7-12 

29 Jesaja 54,1-10 

30 Jesaja 54,11-17 

31 Jesaja 55,1-13 

April  

1 Jesaja 56,1-8 

2 Jesaja 56,9-57,6 

3 Jesaja 57,7-13 

4 Jesaja 57,14-21 

5 Jesaja 58,1-5 

6 Jesaja 58,6-14 

7 Jesaja 59,1-8 

8 Jesaja 59,9-15a 

9 Jesaja 59,15b-21 

10 Psalm 36 

11 Deuteronomium 16,1-8 

12 Deuteronomium 16,9-17 

13 Lucas 19,29-40 
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  COLOFON 

  

Administratie 
Exodus Gemeente PKN 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 
Scriba:  
Conny Wesdorp 
Tel. 06-10775858 
 
Distributie Verbinding 
Janita van der Have 
06-51230663 

Predikant 
Vacant 
 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

 
Kopij voor het volgende nummer 
t/m maandag 31 maart 2025 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 

 
De redactie behoudt zich het recht  
voor wijziging van de kopij.  
Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
 
 
Redactie 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
 
 
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 62e jaargang, nummer 2 
februari - maart - april 2025 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid 
van 20 stuks. Via website/kerk app 
is betaling via Ideal en bezorging 
als vanouds. 
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
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