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KERKDIENSTEN 
 

Zondag   19 januari 
10 uur 

De heer W.A. den Hertog, 
Dirksland 
1e coll.: Missionair werk Nederland 
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag   26 januari 
10 uur 

Mevrouw Ank Verhoeven, 
’s Gravenzande 
1e coll.: Interactieve bijbelspellen 
voor jongeren 
2e coll.: voor de kerk 

Zondag     2 februari 
10 uur 

Pastor T. Cabaret, Beverwijk 
1e coll.: Werelddiaconaat Ethiopië  
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag     9 februari 
10 uur 

De heer K. Bos, Goes 
1e coll.: Noodhulp Israël en Gaza 
2e coll.: voor de kerk 

m.m.v.  

cantorij 

Zondag   16 februari 
10 uur 

Gezamenlijke jeugddienst in 
Emmaüskerk 
1e coll.: Binnenlands diaconaat 
Omzien naar gevangenen 
2e coll.: voor de kerk 

Zondag   23 februari  
10 uur 

ds. D. ter Horst, Hellevoetsluis 
1e coll.: Diaconaal Quotum 
2e coll.: voor de kerk 

Dienst van 

Schrift en 

Tafel 

Zondag     2 maart 
10 uur 

De heer A. Verheij, 
Alphen aan de Rijn 
1e coll.: Egypte –  
Huiselijk geweld bestrijden 
2e coll.: voor de kerk 

 

 
Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: 

www.exoduskerk.nl 
 

 
 

http://www.exoduskerk.nl/
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Het Verbond van de Regenboog 
 

Lang geleden, na een grote vloed die de wereld had gezuiverd, sprak God tot 
de mensheid: "Ik zal nooit meer de aarde vernietigen door water. Als teken 
van mijn belofte plaats ik een boog van kleuren in de wolken. Wanneer jullie 
de regenboog zien, herinner je dan mijn verbond van liefde en hoop." 
Op een dag begonnen de kleuren te discussiëren. Elk van hen wilde de 
belangrijkste zijn in de regenboog. 
 
Rood sprak eerst: "Ik ben de kleur van bloed, van leven! Zonder mij zou de 
wereld geen warmte en liefde kennen. Ik ben de sterkste!" 
Oranje zei: "Maar ik ben de kleur van vreugde en genezing. De zonsondergang 
draagt mijn tint, en ik breng balans en gezondheid." 
Geel mengde zich in het gesprek: "Laten we eerlijk zijn, ik ben de kleur van het 
licht. De zon, die alles laat groeien, straalt in mijn kleur. Zonder mij zou de 
wereld in duisternis zijn." 
Groen onderbrak: "En wat is licht zonder leven? Ik ben het gras, de bladeren 
en de bomen. Alles wat groeit, is dankzij mij!" 
Blauw kalmeerde de discussie: "Kijk naar de lucht en de zee. Zonder mij zouden 
jullie geen vrede of rust kennen. Ik ben de kleur van oneindigheid en 
verbinding met het hemelse." 
Indigo sprak met mysterie: "Ik ben de kleur van de nacht, van de sterren en de 
diepe stilte. Ik symboliseer wijsheid en introspectie." 
Violet, ten slotte, fluisterde: "Ik ben de kleur van spiritualiteit en 
koninklijkheid. Ik herinner de mens aan het goddelijke en het eeuwige." 
 
De boodschap van God 
Een stem klonk uit de hemel: "Waarom strijden jullie? Elk van jullie is even 
belangrijk. Zonder één van jullie zou de regenboog niet compleet zijn." 
"Van nu af aan zullen jullie samenwerken. Jullie zullen samen in de lucht 
verschijnen als een teken van eenheid, vrede en mijn belofte aan de wereld." 
 
Dus, telkens wanneer de regenboog verschijnt, herinnert hij de mens aan de 
veelkleurige pracht van de schepping, aan hoop na moeilijke tijden, en aan de 
belofte van liefde die nooit breekt. Het is een boodschap dat, net als de 
kleuren, iedereen zijn unieke waarde heeft, maar dat we samen sterker en 
mooier zijn. 
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Er zit muziek in de kerk! 
Marcel den Dulk 

Maandag 17 februari om 
20.00 uur in de 
Emmaüskerk  

 
 
 

Als we horen over kerkmuziek denken we meestal aan een orgel en zingen. 
Maar de ene kerk is de andere niet. Het gaat van psalmen op hele noten in 
reformatorische kerken tot liederen van aanbidding in evangelische kerken of 
groepen. Ook een veelheid van muziekinstrumenten die ook in de pop-
industrie worden gebruikt komen voorbij. Hoe wordt muziek vormgegeven en 
beleeft, er is een wereld van verschillen. Muziek en zingen verbindt en kan je 
veel energie geven. Ook bekend is de stelling “zingen is twee keer bidden.” 
Muziek doet iets met je hersenen.  
Zelf muziek maken zorgt voor veranderingen in de grijze stof en een toename 
van verbindingen in gebieden van je hersenen die betrokken zijn bij het 
luisteren en de motoriek. Ook luisteren naar muziek heeft een positieve 
invloed op je hersenen. Hoe doen we het als kerken en hoe kunnen we muziek 
een betere rol laten vervullen in de kerk(diensten)? Marcel den Dulk gaat ons 
meenemen in die zoektocht. Hij is pianist, organist muziekdocent en dirigent 
en daarnaast ook organisatie- psycholoog en kan ons er veel over leren. Zowel 
vanuit de Emmaüskerk als ook uit de Exoduskerk, verlenen vele muzikale 
talenten hun medewerking aan deze avond. Zet het in uw agenda en mis het 
niet. De toegang is vrij, u mag aan het einde van de avond een bedrag doneren 
voor wat het u waard was.  
 

Welkom! 
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Stamppottenbuffet op 7 februari 2025 
 
Het afgelopen jaar hebben er tussen de Emmaüskerk en Exoduskerk veel 
gesprekken plaatsgevonden.  
 
De komende tijd gaan we 
met elkaar op zoek naar 
alles wat ons verbindt.  
Hoe toepasselijk kan het  
nu zijn om samen een 
stampottenmaaltijd te 
houden.  
 
 
Graag ontvangen wij jullie hiervoor op vrijdag 7 februari  in de Exoduskerk.  
 
De inloop is vanaf 17.00 uur. Rond 18.00 uur willen wij met de maaltijd 
beginnen. Jong(er) en oud(er), iedereen is welkom voor een heerlijke maaltijd, 
contact en onderlinge saamhorigheid, met een muzikale omlijsting.  
Om voedselverspilling te voorkomen vragen wij u zich voor uiterlijk zaterdag  
1 februari aan te melden.  
Door een team van vrijwilligers wordt dit stamppottenbuffet voorbereid.  
Wilt u/jij hierbij helpen, heel graag, we hopen namelijk op een grote deelname. 
 
Aanmelden kan via: 
Mail: janterlouw1@gmail.com of tel.: 06 51297851  
Of persoonlijk: bij Mariska Kamp of Jan Terlouw. 
Of schriftelijk: In beide kerken zal vanaf zondag 12 januari een intekenlijst 
liggen. Wij zouden het erg leuk vinden om veel gemeenteleden uit beide 
kerken te ontmoeten. 
 
Namens de organisatie, 
Jan Terlouw, Mariska Kamp, Anneloes van Leersum en Arjanne Zijlstra 
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Naar een nieuwe grens. 

Het levenseinde 
Dr. Anke Roks en 

Ds. Emmy Lingen-van Veen. 
Maandag 20 januari om 

20.00 uur in de 
Emmaüskerk 

  
Wat te doen als het bijna ‘zover’ is. Kunnen familieleden mantelzorg 
verrichten? Ja, tot hoever en hoelang. Wanneer kun je een beroep doen op 
externe palliatieve zorg? Vragen die wellicht leven, maar die je niet zomaar 
aan de orde stelt. En uiteindelijk dient de dood zich aan, ontredderd blijf je 
achter.  
 
Echter onmiddellijk daarna word je voor keuzes gesteld rondom de uitvaart 
van de overledene. Wat kun/moet je doen? Voor welke keuzes kom je te staan, 
en kun je je daarop voorbereiden? En wat zijn de consequenties van jouw 
keuze? Want de weg naar het levenseinde, verschilt per persoon: zorg gericht 
op pijn- en symptoombestrijding; palliatieve sedatie of euthanasie.  
Het is belangrijk om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven. 
Kunt, en wilt u gereanimeerd worden bij een hartstilstand? Wat is lijden  
voor u? Welke behandelingen zijn er om pijn en lijden te verlichten? Wilt u een 
behandeling wel of juist niet? Wanneer is er sprake van ondraaglijk lijden. Hoe 
kunt u uw leven zo goed mogelijk afronden?  
 
En wat moeten we ons voorstellen bij de geestelijke verzorging rondom het 
levenseinde? Wanneer kun je een beroep op iemand doen en wat kan een 
geestelijk verzorger betekenen?  
Wat mag u verwachten van pastorale zorg door een geestelijk begeleider?  
 
Een huisarts en een pastor zullen u deze avond vanuit hun ervaringen 
informeren over de praktijk. De toegang is vrij, u mag aan het einde van de 
avond een bedrag doneren voor wat het u waard was.  
 
 

Welkom! 
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    Aandacht voor.. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jarigen 
Op 20 januari wordt mevrouw J. Maliepaard  ( Jannie) 83 jaar.  
Zij woont aan de Sperwer 283, 3245 VP in Sommelsdijk. 
Op 27 januari wordt mevrouw C. de Knegt-Mostert (Ineke)  88 jaar.  
Haar adres is, Peuterdijk 44,  3249 AW in Herkingen. 
Op 4 februari wordt mevrouw B.A. Noordermeer-Huizer  87 jaar.  
Zij woont Pinses Margrietstraat 29c, 3241 VG in Middelharnis. 
Op 6 februari wordt de heer C.J.A. van der Wel ( Cor) 80 jaar.  
Zijn adres is, Koolweg 22m, 3253 LH in Ouddorp. 
 
Op 8 februari wordt de heer J.B. Olij ( Johan ) 80 jaar.  
Hij woont aan de Steigerdijk 11 81, 3257 LP in Ooltgensplaat. 
Op 15 februari wordt mevrouw S.M. Mackloet- de Korte 81 jaar.  
Haar adres is, Dabbestraat 128, 3255 XB in Oude Tonge. 
Op 18 februari wordt mevrouw T. van der Sluijs-Oosterling 88 jaar. 
Haar adres is: Oosterlijke Achterweg 34 3241 CM Middelharnis. 
Op 20 februari wordt mevrouw J.M. Vroege –van der Vliet (Jannie) 86 jaar.  
Zij woont aan de Waterweg 1, 3241 EJ in Middelharnis. 
 
Op 24 februari wordt mevrouw M.J. Braber-Banis (Martha) 81 jaar.  
Haar adres is Berkenlaan 7, 3257 XA in Ooltgensplaat. 
Op 24 februari wordt de heer J.C. van der Wulp 83 jaar. 
Zijn adres is Langeweg 55, 3245 KE  in Sommelsdijk. 
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Op 26 februari wordt mevrouw M.C. de Vos-Vijfhuizen ( Martha) 84 jaar.  
Haar adres is Prinses Marijkestraat 12, 3241 VJ in Middelharnis. 
Op 27 februari wordt mevrouw M.C. van den Berg –Verseput 85 jaar. 
Haar adres is Burgemeester Mijslaan 75, 3241 XA in Middelharnis. 
 
Huwelijksjubileum 
De heer R. Kriek en mevrouw K. Kriek-Groen zijn op 13 februari,   
55 jaar getrouwd. 
Zij wonen aan de Fabiusstraat 55, 3248 AH in Melissant. 
De heer A.W. Huizer en mevrouw J. M. Huizer-Dors, zijn op 26 februari  
45 jaar getrouwd. 
Hun adres is, Burgemeester Overdorpstraat 31, 3244 XB in Nieuwe Tonge. 
 
Elly Terlouw 

 
 
Koffie met noten       
 
 

In het nieuwe jaar staan er weer bijeenkomsten gepland voor  
“Koffie met noten”. 
We mogen ons verheugen met een goede opkomst iedere keer. Het zou leuk 
zijn als er nog wat mannen bij komen, mede om zich bij de enige man aan te 
sluiten. U kunt de volgende data vast noteren: de woensdagen 22 januari,  
26 februari, 26 maart en 23 april. 
We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Exoduskerk. Ingang via de 
achterkant. 
We drinken koffie, zingen met elkaar en hebben tijd voor ontmoeting. 
In de nieuwsbrief wordt het thema elke keer bekend gemaakt.  
We starten om 10.00 uur en we ronden om 11.30 uur weer af. 
We hopen u weer te begroeten en wellicht sluiten anderen zich aan. 
 
Tot 22 januari!     
Hartelijke groeten, 
 
Emmy Lingen                 06-81666310 
Margot Van de Wiel          06-13023904 
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Bijbels koken 
Zaterdag  
22 maart  

Prins 
Mauritsschool 

 
 
 
 

De Bijbel staat vol met verhalen over eten en drinken. Denk maar aan het volk 
Israël, dat door de woestijn trok op weg naar het beloofde land. Of aan Zacheüs 
in wiens huis Jezus zichzelf uitnodigde om te eten. Op deze avond wordt niet 
alleen iets verteld over Bijbelse gerechten, maar er wordt echt gekookt en 
gegeten. Geloof, hoop en liefde gaan blijkbaar ook door de maag. 
In de keuken van de Prins Mauritsschool bereiden we eerst het eten met 
elkaar, om dit vervolgens natuurlijk ook te proeven, op te eten en hier 
gezamenlijk heerlijk van te genieten. 
 
Zet alvast in de agenda, meer informatie volgt. 

 
AGENDA              

Datum Activiteiten Locatie Aanvang 

16  januari Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

20 januari Info avond over levenseinde Emmaüskerk 20.00 uur 

22   januari Koffie met noten Exoduskerk 10.00 uur 

  6 februari Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

  7 februari Stamppot buffet  Exoduskerk 17.00 uur 

17 februari Muziek in de kerk Emmaüskerk 20.00 uur 
20 februari Breicafé Blauwe ruimte 13.30 uur 
26 februari Koffie met noten Exoduskerk 10.00 uur 

  6 maart  Breicafé Blauwe ruimte 13.30 uur 
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Groene kerk 
 
Update opbrengst Zonnepanelen/laadpalen; 
In mei 2023 zijn de extra zonnepanelen geplaatst op het dak van de kerk en 
iets later ook de laadpalen voor elektrische auto’s van bezoekers en 
omwonenden. De sponsoractie voor deze verduurzaming leverde het 
prachtige bedrag €22.090 op! Zodoende waren er voor de kerk geen kosten 
gemoeid met deze investering. 
In 2023 wekten de zonnepanelen 14.500 kWh op en daarmee konden we ons 
eigen verbruik volledig salderen en de, toen hoge stroomprijzen, ongedaan 
maken. We hielden zo’n 2000 kWh over die we nog konden terug leveren voor 
€0,10 kWh. Op voorhand was het lastig in te schatten hoeveel gebruik gemaakt 
zou gaan worden van de laadpalen. Het duurde dan ook even voordat 
omwonenden ons wisten te vinden, maar in de maand November leverden de 
laadpalen een record van 1744 kWh, zo’n €698,-! In 2024 ‘verkochten’ we 
maar liefst 9290 kWh via de laadpalen. Dat levert dus aanzienlijk meer op dan 
terug leveren aan het elektriciteitsnet. Al met al kan worden gesteld dat de 
zonnepanelen en laadpalen in 1,5 jaar tijd al zo’n €15.500,- hebben 
bespaard/opgebracht. Een prachtig resultaat. Maar de wereld verandert. 
Vanaf 2027 zal volgens plannen van de regering de salderingsregeling voor zelf 
opgewekte elektriciteit gaan vervallen. Wat gebeurt er met de 
elektriciteitstarieven? Komen er meer laadpalen, meer elektrische auto’s in de 
buurt? Er is geen zekerheid. Het kernteam Groenekerk blijft daarom nadenken 
over hoe we ons eigen energieverbruik verder kunnen beperken, opgewekte 
energie slim kunnen delen en misschien op termijn moeten opslaan in 
batterijen of … wellicht deelauto’s? 

Alle sponsoren, nogmaals hartelijk bedankt                     Ellis Peekstok 
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Toelichting bij de collecten 
 
19 JANUARI Protestantse Kerk – Missionair Werk Proefplekken: de nieuwe 
kerken. Dit zijn bijvoorbeeld pioniers-, presentie- en kliederkerken. Initiatieven 
waar mensen het geloof kunnen verkennen en iets van God kunnen 
ontdekken. Vaak slaagt men erin om jonge generaties of mensen uit 
verschillende culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom ondersteunt 
de Protestantse Kerk deze proefplekken, als nieuwe kerken.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster 
 
26 JANUARI Protestantse Kerk – Jonge generaties - Interactieve bijbelspellen 
voor jongeren. Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de 
Protestantse Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden 
jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende spellen vanaf hun eigen 
locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Meer 
lezen? kerkinactie.nl/collecterooster 
 
2 FEBRUARI Werelddiaconaat- Ethiopië - Aanpassen aan klimaatverandering 
Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door 
langdurige droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen 
van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend 
waren. De Ethiopische kerk leert jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, 
maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/ethiopie 
 
9 FEBRUARI Noodhulp - Midden-Oosten – Noodhulp Israël en Gaza 
De oorlog heeft dramatische gevolgen. Via een internationaal kerkelijk 
netwerk, met plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse organisaties, 
biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/israelgaza 
 
16 FEBRUARI Binnenlands Diaconaat - Omzien naar gevangenen 
Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Jezus vraagt ons 
niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in 
Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te 
werken aan herstel.  
Meer lezen?  kerkinactie.nl/gevangenen   
Kijk ook op protestantsekerk.nl/paasgroeten 

http://kerkinactie.nl/collecterooster
http://kerkinactie.nl/collecterooster
http://kerkinactie.nl/ethiopie
http://kerkinactie.nl/israelgaza
http://kerkinactie.nl/gevangenen
http://protestantsekerk.nl/paasgroeten
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23 FEBRUARI 
Diaconaal Quotum  
 
2 MAART Egypte – Huiselijk geweld bestrijden 
Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot 
probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen 
maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere 
en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze 
traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te 
maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het 
beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik. Meer lezen? 
kerkinactie.nl/gezinnenegypte 
 
 
 

Van de diaconie 
De opbrengsten van de collecten in de maand november 2024 waren: 
 

   Datum   Doel  Bedrag 

    3 november   KIA, zending Ghana  € 219,75 

  10 november   KIA, werelddiaconaat Bolivia  € 384,25 

  17 november   Plaatselijk diaconaat  € 220,90 

  24 november    Pastoraat Nederland  € 325,05 

 
De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie 
ontvangen overschrijvingen. Verder mochten wij in november nog giften 
ontvangen van € 12,50, € 50 en € 50. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 

http://kerkinactie.nl/gezinnenegypte
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LEESROOSTER

 

Januari 

19 1 Korintiërs 12, 1-11 

20 1 Korintiërs 12, 12-31 

21 1 Kronieken 28, 1-10 

22 1 Kronieken 28, 11-21 

23 1 Kronieken 29, 1-9 

24 1 Kronieken 29, 10-20 

25 1 Kronieken 29, 21-30 

26 2 Kronieken 1, 1-17 

27 2 Kronieken 1, 18–29 

28 2 Kronieken 2, 10-17 

29 2 Kronieken 3, 1-9 

30 2 Kronieken 3, 10-17 

31 2 Kronieken 4, 1-10 

Februari 

1 2 Kronieken 4, 11–51 

2 Lucas 4, 1-13 

3 Lucas 4, 14-30 

4 Lucas 4, 31-44 

5 Lucas 5, 1-11 

6 Lucas 5, 12-16 

7 Lucas 5, 17-26 

8 Lucas 5, 27-39 

  

  

  

  

9 Lucas 6, 1-11 

10 2 Kronieken 5, 2-14 

11 2 Kronieken 6, 1-11 

12 2 Kronieken 6, 12-21 

13 2 Kronieken 6, 22-31 

14 2 Kronieken 6, 32-42 

15 2 Kronieken 7, 1-10 

16 2 Kronieken 7, 11-22 

17 2 Kronieken 8, 1-11 

18 2 Kronieken 8, 12-18 

19 2 Kronieken 9, 1-12 

20 2 Kronieken 9, 13-31 

21 Lucas 6, 12-26 

22 Lucas 6, 27-38 

23 Psalm 83 

24 Ester 1, 1-12 

25 Ester 1, 13-22 

26 Ester 2, 1-14 

27 Ester 2, 15-23 

28 Ester 3, 1-11 

Maart 

1 Ester 3, 12–15 

2 Joël 1, 1-14 
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  COLOFON 

  
Administratie 
Exodus Gemeente PKN 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 
Scriba:  
Conny Wesdorp 
Tel. 06-10775858 
 
Distributie Verbinding 
Janita van der Have 
06-51230663 

Predikant 
Vacant 
 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

 
Kopij voor het volgende nummer 
t/m  maandag 17 februari 2025 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 

 
De redactie behoudt zich het recht  
voor wijziging van de kopij.  
Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
 
 
Redactie 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
 
 
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 62e jaargang, nummer 1 
Januari – februari – maart 2025 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid 
van 20 stuks. Via website/kerk app 
is betaling via Ideal en bezorging 
als vanouds. 
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
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